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Prof. Dr. ORHAN DÜZGÜNEŞ 

(1917-27 Haziran 1996) 


Prof. Dr. Orhan Düzgüneş, 1917 yılında İstanbul’da, bir balıkçı köyü olan 
Rumeli Kavağı’nda doğdu. Babası, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın 130 
km. kuzeydoğusunda ve Tuna'nın kolu olan Osma Irmağı kıyısındaki Lofça’nın eşrafından ve İstanbul’dan Anadolu’ya silah ve cephane kaçırılması faaliyetlerine yardım etmiş olan polis memuru Aziz Efendi’dir. 
Annesi Gerede’lidir. 

İlkokulu Gerede’de, orta ve lise öğrenimini parasız yatılı öğrenci olarak Kastamonu Lisesi’nde 1934 yılında, Fen kolundan pekiyi derece ile mezun olan Düzgüneş, yüksek öğrenimine Yüksek Ziraat Enstitüsü’ndc 1934’de başlamış ve 1938 yılında birincilikle öğrenimini tamamlamıştır. 

Bu üstün başarısı dolayısıyla, iki ay süre ile Tarım Bakanlığı tarafından Macaristan’a gönderilmiştir. Askerlik görevini 1938 yılında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında teğmen olarak bitirdikten sonra, aynı yıl Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde bulunan Zootekni Enstitiisü’nün asli asistanlık imtihanını kazanmış ve 1946’da pekiyi derece ile doktorasını tamamlamıştır. Aynı yılın sonunda Amerika Birleşik Devletlerine giderek, burada yapmış olduğu bir araştırma sebebiyle “Sigmaxi” adlı İlmî araştırmalar derneğine üye seçilmiştir. Yurda döndüğü 1950 yılında İngilizce’den Devlet lisan imtihanını kazanmış ve 1951 ’de doçentliğe yükselmiştir. 1953 yılında Avrupa Zootekni Federasyonu Hayvan Genetiği Çalışma Gurubu Türkiye temsilcisi seçilmiştir. 

Amerika’ya 1955 yılında ikinci defa giden Düzgüneş, Nebraska ve Jovva Üniversitelerinde çalışmış, 1956’da yurda dönmüş ve 1957 yılında Profesör olmuştur. 

Yurda döndükten sonra, Genetik, İstatistik ve Hayvan Islahı, Hacettepe 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Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde iki yıl süre ile biyoistatistik derslerini okutmuştur. Bu arada lskoçya’da ve Almanya’da incelemelerde bulunmuştur. 

Prof. Dr. Orhan Düzgüneş, 1968-1970 yılları arasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı yapmış, ayrıca Genetik Biyometri kürsüsü Kurucu Başkanlığı görevlerini de başarıyla yürütmüş, iki dönem Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı, Türkiye Ziraat Mühendisleri Birliği Başkanlığı ve 1984’de de Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 

Amerika, Iskoçya ve Almanya’dan başka, İsrail, İspanya, İtalya, Fransa ve Türk Cumhuriyetleri gibi ülkelere seyahatlar yapmış ve birçok bilimsel toplantıya katılmıştır. 

Ülkücü Öğretim Üyeleri ve Öğretmenler Sendikası Başkanlığı ve Ülkücü Öğretmenler ve Öğretim Üyeleri Derneği Başkanlığı yapan Prof. Dr. 
Düzgüneş, 1973 yılında Türk Ocaklan Ankara Şubesi Başkanlığı, 1974’de de Türk Ocakları Genel Başkanlığı’na seçilmiştir. Hamdullah Suphi Tannöver’- den sonra, en uzun süre, yirmi yıl, adı geçen tarihi kuruluşta Genel Başkanlık yapan Prof. Düzgüneş, 1994 yılında bu görevinden ayrılmış, ölünceye kadar Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfının Genel Başkanlığı görevini yürütmüştür. 

1986 yılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun “Hizmet 
Ödülü” Prof. Orhan Düzgüneş’e verilmiştir. 

Prof. Düzgüneş, ayrıca Türk Biyologları Cemiyeti, Türk İstatistik Derneği, Sigmaxi, Amerikan Genetik Society, The Biometry Society ve Avrupa Zootekni Federasyonu Hayvan Genetiği Komisyonu gibi mesleki demeklerde ve kuruluşlarda üyeliklerde bulunmuş, Tarım Bakanlığı Hayvan Islah Komisyonu Üyeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji ve Metod Komisyonu Üyeliği, Tarım Bakanlığı Teknik Tavukçuluk Kurulu Üyeliği, Devlet istatistik Enstitüsü Danışma Kurulu Üyeliği gibi görevleri de yürütmüştür. * 
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Çok sayıda ilim adamının yetişmesine yardımcı olan Prof. Düzgüneş, konusuyla ilgili 14 kitap ve yüzün üzerinde makale ve araştırma yayınlamıştır. 

Almanca ve İngilizce bilen Düzgüneş evli ve iki çocuk babası idi. 

27 Haziran 1996’da Ankara’da bir kalp krizi sonucu vefat eden Düzgüneş, 
28 Haziran 1996’da Ankara Karşıyaka mezarlığına defnedilmiştir. 




GENEL IîAŞKANIM ORHAN DÜZGÜNEŞ 

Nuri GÜRGÜR* 


Orhan Düzgüneş’i Ziraat Fakültesinde okuyan arkadaşlarımız vasıtasıyla evvela gıyaben tanıdım. Öğrenci hareketlerinin süratle ısındığı yıllardı. 
Avrupa’da başlayan solcu gençlik eylemleri, Türkiye’de 27 Mayıs’tan sonra teşekkül eden müsait zemin üzerinde yayılma imkânı buluyor, fakülte koridorlarından sokaklara, meydanlara taşarak doğrudan rejimi hedef alan bir yöne doğru gelişiyordu. Silahların da kullanılmaya başladığı karışık mücadele ortamında milliyetçi öğrencilerin derslere devamı gittikçe zorlaşıyordu. 
(İğretim Üyelerinin büyük ekseriyeti basınında da etkisiyle olayların sorumlusu olarak milliyetçileri görüyor, onların maruz kaldıkları muameleleri, mağduriyetleri görmezlikten geliyorlardı. 

Orhan Düzgiineş ve kendisinden önce ebedi aleme tevdi ettiğimiz muhterem eşi Zeliha Düzgüncş bu genel tavır ve tutuma katılmayanlardandı. 
Ziraat Fakültesinde okuyan Milliyetçi öğrencilerin buldukları bu müşfik ve anlayışlı muhataplar kısa bir zamanda camia tarafından öğreneldiler. 
Kendilerine karşı gün geçtikçe çoğalan sevgi ve saygı duygusu bu dönemde doğdu. 

Prof. Orhan Düzgüncş’in milliyetçi camia ile bu döneme kadar yakın bir irtibatı ve hele organik beraberliği olmamıştı. Ancak kısa bir şiire sonra O’nun önce milliyetçi öğretmen kuruluşlarında ve hemen bunun yanı sıra Türk Ocakları’nda resmen yer aldığını, kurucu veya yönetici olduğunu görüyoruz. 

Ülkü-Bir, yani milliyetçi-iilkücü öğretmen teşkilatı son derece kıt imkânlar ve çetin şartlar içerisinde kurulmasına rağmen, yöneticilerinin hasbi çalışmaları, fedakârlıkları ve gayretleri sonucu etkili bir yere ulaştı. Hatta siyasi hareketin temel teşkilatı olarak sonuçlar üzerinde birinci derecede rol 


* Türk Ocakları Genel Balkanı 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oynadı diyebiliriz. Prof. Dr. Orhan Düzgüneş’in şahsiyeti, üslubu bu gelişmelerin en önemli saikleri arasındadır. 

1986 yılında Türk Ocakları yeniden faal hale gelirken Genel Başkanlık 
mevkiinde Orhan Düzgüneş bulunuyordu. O’nun mizacına, ahlakına, tavır ve davranışlarına ait özellikler bu dönemde çok daha yakından müşahade edildi. 

Orhan Hoca kelimenin tam anlamıyla bir “idealist” idi. Nefsini çoktan yenmiş, şahsi talep ve isteklerin üzerine çıkmıştı. Mütevazi bir insandı. Ocak toplantılarında emsali ender görülen bir tevazu içerisinde nefis musahabesini yapar, hatalı ve eksik gördüğü faaliyetlerin ilk sorumlusu olarak kendisini hiç çekinmeden ortaya alırdı. Sözün değerini ve anlamını bilir, yerine getirmek için bütün gücüyle uğraşırdı. Kendisinden fikri mücadeleyle ilgili istenilen her vazifeyi mazeret ileri sürmeden, savsaklamadan yapmaya çalışırdı, ilerlemiş yaşına rağmen en genç ve coşkulu bir ülkücü kadar faal olabilmesi gerçekten örnek alınmaya değer bir tavırdır. Pek çok kimsenin çok daha erken yaşlarda heyecanlarını, şevklerini kaybetmelerine mukabil Orhan Düzgüneş’in hayatının son anına kadar en ön sallarda yürümeye devam etmiş olması ancak inanç yapısının sağlamlığıyla izah edilebilir. Bir başka deyişle “imanı kavi bir adam” idi. 

Gerçek bir mefkûrecinin sükûneti, vakarı, O’nun tavır ve davranışlarının hakim üslubunu teşkil eder. Nazik ve fevkalade kibar insandı. Kendi nefsi adına hiç kimseden bir talebi olmazdı. Türk Ocağı yahut camia namına resmi makamlardan bir şey istemek zorunda kalırken ne derece sıkıldığı, ezildiği açıkça görülürdü. 

Bu iman ve ihlas sahibi örnek dava adamını takdirle, hayranlıkla tanıdım ve izledim. Yaşının bedeni ve psikolojik handikaplarını hiç hissettirmeden, şahsi ve ailevi sıkıntılarının, istiraplarının tamamını gönlünde mahfuz tutarak en genç ülkücüyle yarışırcasına ortaya koyduğu hizmetleri unutmak mümkün değildir. 

Kendisini bütün milliyetçi nesiller için örnek bir dava adamı olarak sevgiyle, saygıyla ve rahmetle anıyorum. O, bunları her manada hakketmiş bir şahsiyetti. Mekanı cennet olsun. 
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BİRKAÇ SÖZ 


Bir mücadele adamı olan Prof. Dr. Orhan Düzgüneş vefat ettiği günün arifesine kadar düşünsel ve mesleki rehberliğini sürdürdü. O, bir bilim adamıydı. Dava adamıydı. Sosyal önderdi. Onun ardından çok şeyler söylendi. “Türkiye Ziraatiııdeıı bir yıldızın kaydığı”, “Camiamızın bir bilim adamını, bir iilkii adamını, bir prensip ve fazilet sahibi insanını kaybettiği” “Onun boş geçmemiş bir ömre sahip olduğu”, “Türkiye’nin bir çınarını yitirdiği” açıklandı. Bunların hepsi eksikleriyle birlikte doğruydu. 

Bir şeyin kıymeti eksikliğinden veya yokluğunda daha net anlaşılır. 
Aranır. Bizler de, rahmetli hocamızı Hak’kın rahmetine ulaştığı 27 Haziran 
1996 gününden itibaren arıyoruz. Yokluğunu hissediyoruz. Ancak hocamız 
insanımızın gönlünde yaşıyor ve yaşayacaktır. Bıraktığı basılı eserleriyle yaşayacaktır. Yetiştirdiği yüzlerce bilim adamıyla yaşayacaktır, emek verdiği dünya görüşüyle yaşayacaktır ve omuz omuza mücadele verdiği yüzbinlerce gönüldaşıyla yaşayacaktır. 

Türk Ziraat Mühendisler Birliği Vakfı’nın uzun yıllar Başkanlığını yapan hocamızın. Vakfın mevcut maddi ve manevi gücüne ulaşmasında gösterdiği özveri ve üstün hizmetleri şükranla yadedilecektir. Ülkümüz; bugünü dünden, yannı bugünden daha huzurlu kılmak üzere, rahmetli hocamızın da vurguladığı gibi Türk Milletini bekleyen belalan defetmek üzere daha çok çalışmak ve Birlik ruhunu geliştirmek olmalıdır. 

Ebediyete intikal eden, kıymetli hocamıza ve değerli eşine yüce Yarataıı’dan bir kez daha rahmet diliyor, mekânlarının cennet olmasını niyaz ediyoruz. 

TÜRK ZİRAAT MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ VAKFI 
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PROF. DR. DÜZGÜNEŞ’İN 
YAZDIKLARINDAN 
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İLİM NEDİR, NASIL VE 
NE İÇİN YAPILIR? 


Memleketimizde ilimin ve ilim adamlığının istismarı yaygınlaşmaktadır. 
Herhangi bir konuyu “Bilimsel açıdan” incelemek üzere bir toplantı tertiplenmekte veya herhangi bir görüşün “Bilimsel” olduğu ileri sürülmekte, böylcce bilimin ve bilimselliğin ne olduğunu bilmeyen kişiler ve topluluklar o konu veya görüşe inandırılmaktadır. Sözkonusu toplantı bir bilim kurumu (meselâ bir üniversite veya fakülte) tarafından tertiplenmiş ise veya sözkonusu görüş akademik ünvanı olan bir şahıs (Profesör veya Doçent) tarafından ortaya atılmış ise, inandırıcılıkta başarı artmaktadır. 

Bu yazı “Bilimin” ve “Bilimselliğin” ne olduğunu açıklamak suretiyle hem bilimcilere ve bilim kurumlanna gerçekçi olmayı, hem de bunları dinleyenlere mürşit olarak yalnız ve yalnız ilimi seçmeyi telkin etmek ve bu yönde yardımcı olmak amacı ile hazırlanmıştır. 

tlim’in Tarifi: 

İlim için “efradını cami ağyarına mani” bir tarif yapmak zordur. 
Gerçekten, bunun için çok çeşitli tarifler yapılagelmiştir. Bunların çoğunda müşterek olan hususları içine alan, aynı zamanda her konu ve faaliyetin ilmilik bakımından değerlendirilmesinde kullanılabilecek kısa ve özlü bir tarif, bizce şöyle olabilir: ilim, sistematize edilmiş, belirli kural ve kanunlara uyan bilgilerdir. Böyle bilgiler elde etmek amacıyla yapılan çalışmalar ilmidir; bu çalışmaları yapanlara da ilim adamı denir, ilim adamı ilgilendiği alanda bir yandan bilinen kural ve kanunların geçerli olduğu şartları ve hadiseleri teshil etmek, bir yandan da yeni kural ve kanunlar bulmak üzere araştırmalar yapar. 
Birinci amaç için yapılan araştırmalara Uygulamalı, ikinci amaç için yapılan araştırmalara da Temel araştırmalar denir. 

Okuyarak, dinleyerek veya müşahede ve tecrübe yaparak edinilen bilgilerin ilmi olup olmadıklarına karar verebilmek için onların bu tarife uyup uymadıklarını incelemek lazımdır. Önce sözkonusu bilgiler sistematize edilmiş, yani sınıflandırılmış veya neye ait oldukları tasrif edilmiş olmalıdırlar. 
Verilen veya alınan bir bilginin ait olduğu bilim dalı ve bu dal içindeki yeri belirlenmemiş ise buna “ilmi” denemez. Mesela “Canlılarda boy ile ağırlık arasında bir ilişki vardır” demek artık ilmi sayılmamaktadır. Burada bir defa hangi canlıdan, bu canlının hayat devresinden ve hangi şartlarda yaşadığından, sonra da nasıl bir ilişkiden sözedildiğinin açıkça belirtilmiş olması gerekir. Bu canlı insan ise, fakat kaç yaşında ve hangi cinsiyette olduğu ve hangi şartlarda yaşadığı, ilişkinin de derecesi, istatistik modeli ve bu modelin kaç insan üzerinde yapılan ölçümlere dayandığı bildirilmemiş ise ortada ilmi bir bilgi yoktur. 

İkinci olarak, belirli şartlarda yetişmiş ve belirli bir yaş ve cinsiyette, belirli sayıdaki insanlarda yapılan ölçümlere dayanılarak boy (X) ile ağırlık (Y) arasında mesela Y= 1.7 + 0.43 X şeklinde bir ilişki bildirilmiş ise, bunun aynı şartlarda yetişmiş, aynı yaş ve cinsiyetteki başka insan grupları için ne derecede geçerli olabileceğinin, hatta başka şartlarda yetişmiş, başka yaş ve cinsiyetteki insanlara da uyup uyamıyacağmın, başka bir deyişle ne dereceye kadar genellcştirilebileceğinin belirtilmiş olması lazımdır. 

İlim Nasıl Yapılır? 

İlim üç safhada yapılır. Bunlardan birincisi öğrenme, İkincisi yeni ilmi bilgilerin geliştirilmesi veya ortaya çıkarılması, üçüncüsü ise tefekkürdür. Bu safhalar aynı zamanda ilmi faaliyetlerin derecelerini veya kademelerini belirtir. Tefekkür, ilmi faaliyetlerin en yüksek merhalesidir. Buna ilmin felsefesini yapmakta denir. 

Öğrenme, akli melekeleri yerinde olan her insan tarafından yapılabilir ve eğer bu insan müslüman ise bu, kendisine farzdır. Sayın Hamdi Mert’in Tercüman Gazetesi’nin 19.11.1982 tarihli nüshasındaki makalesinde sözünü ettiği Hadis-i Şerifleri bu münasebetle hatırlatmakta fayda vardır: “İlmi talep, her müslümuna farzdır.” “İlim öğrenen için her şey istiğfar eder.” “İlim öğrenmek için yürümek, Allah yolunda cihaddan daha faziletlidir.” “Kim 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ilim öğrenmek için yol tutup giderse, Allah ona Cennete gidecek yolu kolaylaştırır.” Keza “İlim ibadetten hayırlıdır” Hadis-i Şerifi her halde ilimin öğrenme safhası için de geçerlidir. Bu Hadis’lerde sözü edilen ilmin yalnızca dini veya manevi ilimleri değil, aynı zamanda dünyevi ilimleri de içine aldığına dair inandırıcı tefsirler vardır. 

Bilgi edinmek arzusu yüksek olan insanlardan müteşekkil bir cemiyette ilmin öteki kademeleri de gelişir. “Allah bir millete hayır murad ederse, alimlerini çoğaltır” Hadis-i Şerifini en haklı olarak milletimiz için yorumlayabiliriz. Çünkü Allah, elbette Türk Milletinin İslâmî nasıl müdafaa ettiğini ve Islâmın yüceliğini nasıl yaşayıp gösterdiğini ve temsil ettiğini ve lslâmın yüceliğini nasıl yaşayıp gösterdiğini ve temsil ettiğini bilir. O halde çok sayıda alimler yetiştirmeğe ciddi ve samimi gayretler sarfedersek, Allah’ın inayeti ile bunda muvaffak olacağımıza inanmalıyız. Bu gayretlerin en verimlisi, bizce, her müslüman Türk’e, fakat öncelikle çocuklarımıza İslâmî gereği gibi öğretmek, bu arada îslâmda ilmin, en azından ilim öğrenmenin, yerini iyice benimsetmektir. Atatürk’ün “Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma” ülküsünü gerçekleştirmemize ve “Hayatta en hakiki mürşit” olarak gösterdiği ilimi yayıp geliştirmemize bu gayretin çok büyük katkısı olacaktır. 

ilmi öğrenme safhasında öğrenme arzusunu geliştirme görevi yanında, öğretme görevi de mühimdir. Devlet her yaş ve seviyedeki vatandaşlara öğretilecek ilmi gerçekleri ve öğretme metodlannı tayinde ve öğretimi yapacaklan seçmede isabetli olmak mecburiyetindedir, inanmayanlar ve komünizmin “bilimselliğini” iddia edenlerle bu görevler başarılamaz. 

ilmi faaliyetlerin ikinci safhası yeni ilmi bilgiler geliştirmektir. Bu, herşeyden önce, çalışma alanı ile yakından ve uzaktan ilgili mevcut bilgilere hakim olmayı gerektirir. Yeni ilmi bilgiler, bilinen kural ve kanunların geçerli olduğu şartlar mahiyetinde olabilecekleri gibi, yeni bir kural veya kanun mahiyetinde de olabilirler. Hangi mahiyette olursa olsun, yeni bilgiler araştırma yapmakla geliştirilebilirler. İlmi araştırmaların gayesi, aslında, üzerinde durulan konuların tabi oldukları kural ve kanunları bulmaktır. 
Bunlar geçerlilik alanları geniş bilgilerdir. Bir bilginin geçerlilik alanı ne 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kadar geniş ise, o bilgi o kadar değerlidir, dolayısiyle ilmilik vasfı o kadar yüksektir. Tersine, bir bilgi ne kadar mahdut ve mahsus bir geçerlilik gösteriyorsa, o kadar dengesiz, ilmilik vasfı o kadar düşüktür. Mesela Cazibe kanunu, dünyanın, hatta kâinatın her yerinde her cisim için geçerlidir. Mendel kurallarından da erkek ve dişi cinsiyet hücrelerinin birleşmelerinden meydana gelen bütün canlı topluluklarında çeşitli vasıllar bakımından müşahede edilen benzerlik ve farklılıkları izahta yararlanılmaktadır. Zamanla bu kurallara uymayan müşahedeler yapılmış, bunlar için de yeni kurallar bulunmuştur. 

Bir kural veya kanuna uydurulamayan bilgiler, tarif gereğince ilmi sayılamazlar. Bunlar gerçek müşahedelerden, tecrübelerden elde edilmiş veya nazari olarak geliştirilmiş olabilirler. Fakat bunlar, izahlarına ve isbatlanna yarayacak yeni kural veya kanunlar bulununcaya kadar, birer not veya teori 
olaraTc kalmağa mahkûmdurlar. Mesela Darvvin’in evolusyon teorisi 100 
yıldan fazla bir zamandır sürdürülen gayretlere rağmen hala isbat edilememiştir. 

Burada, kural veya kanun geliştirmek için çalışılan konu üzerindeki müşahedelerin rakkamlarla ifade edilmeleri lüzumunu belirtmekte fayda görmekteyim. Gerçekten, müşahedelerini veya hadiselerini rakkamlarla ifade edemeyen veya bunda geri kalan ilim dalları gelişememişlerdir. Toplum bilimleri ilgilendikleri hadiselerden bir çoğunu hala kural ve kanunlara bağlıyamamışlarsa, bunun başlıca sebebi, bu hadiseleri rakkamlarla ifade edememiş olmalarıdır. Bunun idrak edilmiş olmasındadır ki, son zamanlarda gayretler bu noksanlığı gidermeğe yönelmiş, bunun olumlu sonuçları da görülmeğe başlanmıştır. 

Memleketimizde yeni kural veya kanun mahiyetinde bilgiler geliştirmek şöyle dursun, mevcut kural ve kanunların memleketimizde hangi şartlarda uygulanıp hangi şartlarda uygulanmadıklarını tesbit etmek ve bunlardan yararlanmak üzere uygulamalı araştırmalar yapma imkânlarının kısıtlılığı, maalesef, süregelmektedir. Araştırma yapacak müesseselerin başında, ileri memleketlerdekinden daha çok bizde, üniversiteler bulunur. Bunlar ise başta eleman olmak üzere kütüphane, laboratuvar ve materyal bakımlarından gereği gibi teçhiz edilememişlerdir. Üniversitelerimizin gerekli hazırlıklar 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yapılmadan sayıca hızlı denecek bir tempo ile çoğaltılmaları, elemanların esas itibariyle öğretimden sorumlu tutulmaları, araştırmaların hemen yalnızca akademik Unvanlar elde etmek (yani doktor, doçent ve profesör olmak) gayesiyle yapılmaları, bunlarda bile görülen ilmi noksanlıkların maddi imkânsızlıklar mazereti ile müsamaha ile karşılanmaları, daha yüksek bir ilmi seviyeye ulaşmak için rekabet ve yardımlaşma havası yerine, daha yüksek bir akademik ünvan ve idari selahiyete kavuşmak için mücadele havasının yaratılmış bulunması, yeni bilgiler geliştirecek kabiliyet ve hevesinde olanlara fırsat ve imkân vermede gösterilen hasislik yüzünden bunların dış ülkelere göçetmeleri ve buna benzer haller üniversitelerimizin yeni bilgiler geliştirmede, maalesef, tatmin edici olamamalarında başlıca sebeplerdir. 

Resmi ve özel kesimlerdeki uygulayıcıların memleketimiz şartlarında güvenle kullanılabilecek yeni bilgiler ve teknolojilere itibar etmeyip veya ihtiyaç duymayıp alışageldikleri dış kaynaklı bilgi ve teknolojileri tercih etme temayülleri de sözkonusu gerilikte, dolaylı da olsa, önemli bir sebep teşkil etmektedir. Uygulayıcılardan araştırma kurumlanna problem getirildiği pek nadirdir. 

ilmi faaliyetlerin üçüncü safhası olan Tefekkür veya ilmin felsefesi, elde edilen, ortaya çıkarılan yeni bilgilerin (özellikle kural ve kanunların) hikmet- i vücudu, kaynağı ve birbirleri ile münasebetleri üzerinde fikirler geliştirmektir. Herhangi bir alanda bugünkü bilgilerimiz bundan on yıl önceki bilgilerimize nazaran daha çok ve daha derindir. Bundan on yıl sonra bu bilgiler daha da artacak ve derinleşecektir. Fakat acaba bir sona varılabilecek midir? Bilgi mecmuası bir kürre olarak düşünülürse, önce bu kürrenin sathmdakiler tanınmağa, sonra ikinci, üçüncü.tabakalara inilmeğe çalışılacaktır. Kürrenin kaç tabakadan oluştuğu ve halen hangi tabakada bulunulduğu bilinmeden bu inişlere devam edilecektir. Bu durum ilmin sürekliliğini, ilim adamlarındaki daima daha derinlere inmek arzusunu ifade etmektedir. Bilmukabele, bu arzuyu içten duymak ve bunun peşinde koşmak gerçek ilim adamlığının en önemli özelliğidir, işte ilmin felsefesini yapmak, her buluştan sonra bunun neyi aydınlattığını, ileride nereye varmayı mümkün kıldığını, başka buluşlarla münasebetlerini düşünüp geliştirilen görüşleri ifade etmektedir. 
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Maddeciler kâinatta mevcut canlı, cansız bütün varlıkların esasını atomların teşkil ettikleri görüşünden hareket ederek bunların yapılarını, fonksiyonlarını ve birbirleri ile olan ilişkilerini ortaya çıkarmakla “Tabiatın * Doğanın” sırrının çözülebileceğini, böylccc de mevcutların aynının, hatta daha başkalarının meydana getirilebileceğini ileri sürmektedirler. Bunların bu istikamette çalışırlarken elde ettikleri her yeni bilgi karşısında hayrete düşmemeleri, yaptıklarını mümkün kılan kudretin kaynağı üzerinde durmamaları, atomun bile kendi içinde bir “Alem” olduğunu, kendilerinin bunu yaratamıyacaklarını ilah... kavramağa çalışmaları maneviyat noksanlığından, bu noksanlığı kabul ve ifade etme korkusundan ileri gelmektedir. 

Halbuki gerçek alimler, her buluşun “Halik” tarafından kâinatta kurulmuş nizamın mükemmelliğini tanımağa yaradığını ifade etmekte, bu gerçeğin açıkça belirtilmesini görev saymaktadırlar. “Bir tabiat kanununu ifade eden bir formül, Allahı öven bir ilahidir” diyen de çağımızın alimlcrindendir. 
Tanınmış Alman alimi Max Plankta “Hangi sahada olursa olsun, ilimle ciddi şekilde meşgul olan herkes, ilim mabedinin kapısındaki şu yazıyı okuyacaktır: “iman et; iman, ilim adamının vazgeçemeyeceği bir vasıftır” demiştir. Keza, ismi çağımız alimler listesinin baş taraflarında yer alan Albert Einstcin “Kâinat yaratıcısına inanç, ilmi araştırmanın en kuvvetli ve en asil muharrik gücüdür” diyerek ilmin felsefesine istikamet göstermiştir.* Kainatta her şey’in, insanın onlardan faydalanması ve onlarda bir Hikmet görmesi için yaratıldığına inanmış ilim adanılan, hem alanlannda insanlığa daha faydalı olurlar, hem de kendileri insan olarak yücelirler. Alimler Halik ile değil, birbirleriyle yarış etmelidirler. 

İlim Ne İçin Yapılır: 

İnsan etrafında olan bitenler hakkında bilgi edinmek arzusu duyan bir yaratık olmakla mümeyizdir. O halde ilmin her safhasında bu arzuyu tatmin gayreti hakimdir, insanın yeni bir şeyler (Hatta okuma-yazma) öğrendiği zaman duyduğu manevi tatmin her türlü maddi tatminlerin üstündedir, ilim 

* Burada tanınmış alimlere ait oldukları bildirilen görüşler. Ümit Şimşek tarafından hazırlanıp Yeni Asya Yayınlan arasında yer alan “Big Bang-Kainatının Doğuşu” adlı eserden alınmıştır. 
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adamını ilim yapmağa teşvik eden, maddi bir kazanç sağlama arzusu değil, bundan bir haz duymasıdır. Yeni elde ettiği bir bilginin veya buluşunun ilmi bir dergide yayınlanmış olması, gerçek bir ilim adamı için paha biçilmez bir haz kaynağıdır. Sırf para kazanmak için kitap yazanlar, ilim adamı olma zevkini tatmamış olanlardır. Bu maksatla yazılmış kitaplar da gerçekten ilmi olanlardan kolayca tefrik edilirler. 

İlmin her safhasında bir şeyler yapabilmiş olanların duydukları hazda, şüphesiz, hem Allah’a yaklaşmış, O’nun istediği yolda yürümüş, hem de içinde yaşadıkları cemiyete bir fayda sağlamış olmanın da payı vardır. 
Gerçekten mensup olduğu milleti yücelmiş görmekten gurur duyan herkes bunda bir pay sahibi olmayı arzular. İlmin her kademesinde bu mümkündür. 
İlmi bilgiler öğrenmek ve yalnız böyle bilgilere değer verecek bir seviyeye ulaşmak bile cemiyetin yücelmesine bir katkıdır. Diğer taraftan, ilim, diğer bütün alanlarda ilerlememizi sağlayacak bir güç kaynağı olduğundan, ilmi seviyemizin yükselmesinde pay sahibi olmak, milli duygulan gelişmiş her Türk’e, diğer alanlardakindcn daha büyük gurur ve iftihar duymaya hak kazandırır. 

(Millî Eğitim ve Kültür, 1983, Sayı: 20, s. 21) 
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ARAŞTIRMA FAALİYETİMİZİ 
HIZLANDIRMANIN ŞARTLARI 


Memleketimizde araştırma faaliyetlerine hız verileceğini hükümet yetkililerinin son zamanlardaki beyanlarından öğrenmekte ve memnun olmaktayız. Araştırma faaliyetlerine hız vermek, bize göre, şimdiye kadarkilerden daha fazla sayıda, daha başka alanlarda ve daha yüksek seviyelerde araştırmalar yaptırmak veya yapılmalarını mümkün kılmak, demektir. Bunun için de lüzumlu olan şartlardan mevcut olanların ekinliğini arttırmak, eksik olanları tamamlamak ve bu işleri süratle ve eksiksiz yapmak gerekir. Bu yazıda sözkonusu şartlar bakımından durumumuz dört başlık altında gözden geçirilecek ve ıslahı gereken hususlar belirtilecektir. 

1- Araştırmanın ve Araştırmacının Benimsenmesi: 

Seviyeli araştırmalar gerçek araştırmacılar tarafından yapılabilir. Gerçek araştırmacılar ise, her şeyden önce, manen tatmin olma peşindedirler. Onlar yeni bir bilgi, yeni bir metod veya yeni bir alet, makina, ilâç, bitki ve hayvan damızlığı elde etmekle kendilerine maddi bir menfaat sağlamayı değil, mensup oldukları millete ve insanlığa hizmet etmiş ve tanınmış olmaktan duyacakları gurur ve huzuru düşünürler. 

Bu hususun memleketimizde kavrandığı söylenemez. Şikayet edilen “Beyin Göçü’’niin, bence, en önemli sebebi budur. Gerçek araştırmacılara bu imkânın verilmeyişi, onların da kadro araştırmacıları durumuna getirilmek istenmesidir. Öyle zannediyorum ki, her yıl üniversitelere giriş imtihanlarında üstün başarı gösterenlerden araştırmacı olmak isteyenlere hemen hiç rastlanmamasında da araştırmaya ve araştırmacıya gereken önemin verilmemesi, rol oynamaktadır. Yine bu sebeptendir ki, bakanlıklara ve diğer resmi kuramlara bağlı araştırma müessesclcrinde çalışanlar arasında, ilmi veya ekonomik değer yaratacak problemler bulan, bunların çözümleri için projeler geliştiren, projelerini kabul ettirip uygulama imkânı sağlamaya çalışan elemanların 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sayıları gittikçe azalmakta, buralar tahlil gibi rutin işlerde çalıştırılan ve belirli bir işi olmayan üniversite mezunları ile dolmaktadır. Devlet memurlarının üniversitelerde lisanüstii eğitim görmelerini yasaklayan mevzuata karşı tedbir alınmaması, mesela araştırma kuruluşlarına atanacaklar için master ve doktora yapmış olma şartının konanıaması, aynı seviyenin devam etmesinde bir sakınca görülmediğini, dolayısıyla araştırmanın ve araştırmacının önem ve değerinin benimsenmediğini gösterir. 

İmkanlarımıza göre büyük sayılabilecek tahsisatla kurulmuş bulunan ve faal tutulmağa çalışılan bu laboratuvar ve müesseselerde ilmi seviyemizi yükselten ve milli ekonomimize katkı sağlayan ne gibi araştırmaların yapıldığının sorulmaması da yukarıdaki yorumu destekler, sanırım. 

Üniversitelerimizin de giderek aynı duruma düşeceğinden endişe edilmektedir. Doktorasını yeni yapmış bir elemanı yardımcı doçent yapıp derslerle yüklemekten başka master, hatta doktora yönetmekle de görevli kılmak ona araştırmadan uzaklaştırabilir. Doktoradan üç yıl sonra bu ünvanı alacaklar için dahi bu yükler ağırdır. Bu durumda gerek yardımcı doçentlik ve gerek doçentlik payelerini tevcih ederken jüriler, rektörler ve yönetim kurulları, istemiyerek de olsa, müsamaha sınırlarını genişletmek lüzumunu duyarlar. 

Diğer taraftan, profesörlük artık gurur duyulacak, manevi tatmin sağlayacak bir paye olmaktan çıkmıştır. Bir dersin şu tanınmış profesörden alınmış, bir doktoranın şu tanınmış profesörün yanında yapılış olması artık bir iftihar vesilesi olmamaktadır. Bu da giderek, tanınmış bir hoca olmak için gereken gayretin, bu arada yüksek seviyelerde araştırmalar yapma hevesinin kırılmasına sebep olabilir. 

2- Organizasyon İhtiyacı: 

“Araştırmacı, üzerinde çalışacağı problemi kendi seçmelidir” görüşü en zengin ülkelerde bile itibardan düşmüştür. Hangi seviyede olursa olsun araştırmacı artık istediği gibi harcayacağı para bulamamakla, bunun için proje yapmak, bunu para kaynağı olan teşekkül nezdiııde savunmak ve kabul ettirmek mecburiyetinde kalmaktadır. 
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Memleketimizde yakından tanıdığım çevrelerde de aynı sistemin uygulanmasına çalışılmaktadır. Bunların başında Türkiye Bilimsefve Teknik Araştırma Kurumu (TBTAK) gelmektedir. Ne var ki bu kurum yaptırıcı bir yetkiye sahip değildir. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının eski teşkilâtı içinde yer alan Zirai Mücadele Genel Müdürlüğüne bağlı enstitülerde yapılacak araştırmalar da, TBTAK tan önceki bir tarihten itibaren, projelere bağlanmakta, bunlar araştırma gruplarında ve konseyde savunulmakta, kabul edilenler uygulamaya konmaktadır. Ziraat ve Veteriner işleri Genel Müdürlükleri de sonradan aynı uygulamayı benimsemişlerdir. Sözkonusu genel müdürlükler bakanlığın yeni teşkilatı içinde eritilçlikleri halde, araştırmalara ait uygulama devam etmektedir. 

Üniversitelerde bu sistem ancak geçen yıl benimsenmiştir. Her ne kadar zaman zaman bazı fakültelerde bazı dekanlar kürsü ve bölümlerde yapılacak araştırmalar için istenecek tahsisatın projelere sağlanmasını zorunlu kılmışlar ise de, bunlar münferit ve geçici teşebbüsler olarak kalmıştır. Geçen yıldan itibaren üniversitelerdeki araştırma fonlarının fakülte ve enstitülerin süzgecinden geçmiş projeleri desteklemek üzere kullanılacağı karara bağlanmıştır. 

Görülüyor ki, memleketimizde araştırma projelerini değerlendirme ve desteklemede bir çağdaşlaşma vardır, idare sistemimiz de her kurumu, yukarıda anlatılan şekilde, kendi başına çalışmaya büyük ölçüde mecbur etmektedir. Ancak bu mecburiyet, araştırmaların önce milli ekonomimize, sonra da ilim dünyasına yararlı olabilecek konulara yöneltilmelerini, sonra da ilim dünyasına yararlı olabilecek konulara yöneltilmelerini, sonuçlarının güvenilirliğini arttırıcı materyal ve metodlârla yapılmaları, sonuçların belirli alanlara göre isimlendirilen dergilerde geciktirilmeden yayınlanmalarını sağlayacak, kuruluşlan gerektiğinde güdümlü projelerle görevlendirebilecek ve denetlenebilecek merkezi bir organizasyonun kurulmasına engel teşkil etmez, sanınm. “Araştırma Milli Komitesi” adı ile kurulabilecek bu organizasyon Yükseköğretim Kurumuna, ya TBTAK’una, ya Devlet Plânlama Teşkilâtına, ya da doğruca Başbakanlığa bağlanabilir. 

3- Araştırmacı ve Tekniker İhtiyacı 

Memleketimizde 1416 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1929 yılından 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itibaren sürekli olarak dış ülkelere lisansüstü (Master ve doktora) öğrenimi için üniversite mezunlan gönderilmiştir. 4936 sayılı Kanunla da önemli sayıda devlet memuruna dış ülkelerde ihtisas ve doktora yapmak imkânı verilmiştir. ikili kültür anlaşmalarından, TBTAK, Fulbright ve Humbolt burslarından yararlanarak dış ülkelere gidip ihtisaslannı genişleten, master ve doktora yapan elemanlann sayıları da küçümsenmiyccek kadardır. Çeşitli fakültelerimizin dış ülkelerdeki mümasil fakültelerle yaptıkları anlaşmalar uyarınca bir hayli genç asistan bu ülkelerde master ve doktora yapma, doçent ve profesörler de yeni metodlar öğrenme imkânını bulmuşlardır. Nihayet kendi üniversitelerimizde uygulanan lisansüstü programlarına üniversite dışından birçok eleman da katılarak ihtisas ve doktora yapmıştır. 

Görülüyor ki, memleketimizde çeşitli imkânlardan yararlanılarak çok sayıda araştırmacı yetiştirilmiştir. Bunlardan bir kısmı gittikleri ülkelerde kalmış ise de, bir çoğu yurda dönmüştür. Ne var ki bunlardan pek azı bakanlıklara veya diğer resmi kurumlara bağlı araştırma laboratuvar ve müesseselerindc kalmış, diğerleri ya üniversitelere ve özel kurumlara geçmişler, ya da tekrar dış ülkelere gitmişlerdir. 

Bu durumda sözü geçen laboratuvar ve müesseselerden araştırma faaliyetimizi hızlandırmada yararlanabilmek için buraları yeniden yüksek seviyeli araştırmacılarla beslemek lazımdır. Bunun için bakanlık ve kurumlann kendi üniversitelerimizin lisans üstü programlarında burslu öğrenci okutmaları en verimli yoldur. Halen yürürlükte olan 1416 sayılı Kanunla dış ülkelere ancak çok özel ve yeni konularda ve yalnız doktora için öğrenci gönderilmesine cevaz verilebilir. 4936 sayılı Kanunla da yalnız master ve doktora diplomalı araştırmacılar zaman zaman ve kısa süreli olarak bilgi ve görgülerini arttırmak gayesiyle belirli ülkelere gönderilmelidirler. 

Ne var ki, bu elemanlann da daha öncekiler gibi elden çıkmamalan için gerekli tedbirleri almak, bu arada bilhassa araştırmanın önemini ve araştırmacının değerini takdir eden kimseleri işbaşına getirmek lazımdır. 

Fen, mühendislik ve sağlık bilimleri alanlannda çalışan araştırmacıların her zaman iyi yetişmiş teknik yardımcılara ihtiyaçlan vardır. Üniversitelere 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bağlanmış yüksek teknik ve hemşirelik okulları mezunlarının hu görev için uygun olacağını düşünmekteyim. 

4- Araştırma Laboratuvarları ve Müesseseleri: 

Bakanlıklara ve diğer resmi kurumlara bağlı araştırma laboratuvarları ve müesseseleri gerek sayı, gerek ekipman ve gerek tahsisat bakımından araştırma faaliyetlerimizin hızlandırılması için müsait, hatta çok müsait durumdadırlar. Tarım Orman ve Köyişlcri Bakanlığının toprak-su, gıda, yem, yapağı, mücadele ilaçları tahlil laboratuvarları; bölge zirai araştırma enstitüleri ve istasyonları; zirai mücadele enstitüleri; zootekni, su ürünleri, tavukçuluk ve arıcılık enstitü ve istasyonları, veteriner bakteriyoloji enstitüleri ve teşhis laboratuvarları olarak memleketin hemen her yöresine dağılmış 100’den fazla müessesesi vardır. Bunlar her türlü araştırma için elverişli imkanlara sahiptirler ve bu imkânlar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı çiftliklerle daha da genişlelilebilir. 

Maden Teknik Araştırma, Sümerbank, Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel Müdürlükleri, Askeri Elektronik Sanayii, Nükleer Araştırma Merkezleri, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu gibi teşekküllerin çok mükemmel araştırma laboratuvarları ve uygulama alanları vardır. Bunlara üniversitelerimizdeki laboratuvarlar, çiftlikler ve tarım teknolojisi işletmeleri de ilave edildiğinde yüksek seviyelerde araştırmaların yapılabileceği büyük bir potansiyele sahip olduğumuz kolayca anlaşılır. Eksiklerin tamamlanması da kolaydır. Çünkü bu para ile yapılabilecek bir iştir. Diğer taraftan, yüksek seviyede araştırmacıların teknik yardımcıları ile bir çok laboratuvar aletini miiesscselerde kurulacak atölyelerde yapabileceklerini, yapmaları gerektiğini de hesaba katmalıdır. 

Buraya kadar anlatılanlar göstermektedir ki, araştırma seviyemizin yükseltilmesi için Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarından itibaren sürekli olarak azımsannuyacak paralar ve emekler sarfedilerek müesseseler ve laboratuvarlar kurulmuş, elemanlar yetiştirilmiştir. Bunlardan gereği kadar faydalanmamış olmamızın en başta gelen sebebi, araştırmanın öneminin ve 





araştırmacının değerinin benimsenmemiş olmasıdır. Yöneticilerin seçilmesinde bu hususa dikkat edilmesi, araştırma faaliyetlerimizin hızlandırılmasında en müessir rolü oynayacaktır. 

(Millî Eğitim ve Kültür) 
1986, Sayı: 37, s. 34 
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TÜRK OCAĞI AYDINLARI 


Dilimizi arıtma gayretlerinin başarılarından biri de “Münevver” kelimesi yerine “Aydın” kelimesini yerleştirmede görülmüştür. Gerçekten, toplumumuzda “Münevver”den anlayan veya bu kelimeyi kullanan kimse kalmamış gibidir. Eskiden “Münevver kişi” dediklerimize şimdi “Aydın kişi” diyoruz. 
Böylece aynı zamanda şimdi “Aydın kişi” diyoruz. Böylece aynı zamanda şimdiki aydın kişilerin eskinin münevver kişileri ile aynı meziyetlere sahip olduklarını da kabul etmiş oluyoruz. Bu yazıda sözkonusu kabulde isabeti sağlamanın bir yolu gösterilmeğe çalışılacaktır. 

Bizde “Münevver”, Latinccdc “lntcllectus”ten iştikal eden “intellectucr veya “intelligent” kelimelerinin ifade ettikleri manalara gelmekte idi. Intellectus, hadiseleri sebep ve şartları ile değerlendirme, iyiyi kötüden ve doğruyu yanlıştan ayırma, iyinin ve doğrunun yanında olma, ilim ve mantık kurallarına uyma kabiliyet ve alışkanlığıdır. Bu kabiliyet ve alışkanlığı olan kimselere de entelijan ve entellektüel denir. Acaba cemiyetimizde halen aydın dediğimiz kişiler hep böyle midirler? 

Okumuş, mümkün olan en yüksek seviyede tahsil görmüş olmak aydın (Münevver) kişinin, şüphesiz, en önemli unsurudur. Fakat her böyle kişi, yukarda tarif edilen münevver sayılmamalıdır. Bu sebepten “Okumuş kişi” ile “Aydın-Müncvver-kişi”yi birbirinden ayırmak lazımdır. 

Aydın (Münevver) kişi olmak ve yetiştirmek, okumuş kişi olmak ve yetiştirmekten çok daha zordur. Bu zorluğun derecesi, cemiyetin değer ölçülerine göre değişir. Çünkü gerçek aydın kişiyi eğitim müesseselerinden çok, cemiyet yetiştirir. Yalnızca okumuş olmanın yüksek bir hayat seviyesine ulaşmak için yeterli görüldüğü, hatta aydın olmağa tercih edildiği bir cemiyette aydın kişiler bulunmakta ise, bunlar eski dönemlerden kalma köhne yapılar gibi telakki edilirler. Bunları benimseyip takdir eden, cemiyetin asıl böyle kişilere ihtiyacı olduğunu savunan ve devletin insanı yetiştirme ve 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değerlendirme politikasını bu istikamete yöneltmesini isteyenlere de Gerici damgası vurulur. 

Cemiyetimiz maalesef böyle bir cemiyetlerden biri olma yoluna girmiştir. 
Gününü gün etme felsefesini benimseyen, hadiseleri hep kendi menfaat açısından yorumlayan, sonunda suç işlemiş olabileceğine bile aldırış etmeyen, vicdan huzurunun değerini bilmeyen, dolayısıyle böyle bir huzura erişmenin yollarını göremeyen okumuş kişilerin sayıları giderek artmaktadır. Bunlar kendilerine devletin temel örgütlerinde destekçi de bulmaktadırlar. 

Bu gidiş milletimizin ve devletimizin hiçbir zaman eksilmeyen düşmanlarına karşı direnme gücünü yitirecek kadar ilerlemeden durdurulmalıdır. 
Bunda en büyük görev cemiyetimizde hâlâ varlıklarını koruyan gerçek aydınlara düşmektedir. Yakın tarihimizde sayılarının ve okumuşluklarının azlığına rağmen münevverlerimizin millî varlığımızı korumada oynadıkları rolü, onlardan kalanlarla birlikte onların yetiştirdikleri, ışıklarını ulaştırabildikleri genç münevverlerin devralmaları gerekir. Onlar Türk Ocağını cemiyetimizin ihtiyacı olan münevver kişilerin sayılarını arttırmak gayesiyle kurmuşlar ve yurdun her köşesinde tüttürmüşlerdir. Bugünkü münevverler de görevlerini aynı teşekkül içinde yerine getirmek şansına sahiptirler. 

Bu ay resmî kuruluşunun 75. yıldönümünü kutlayacağımız Türk Ocağı, müteaddit defalar (kapanma, binasından çıkarılma ve faaliyetten alıkonma sebepleriyle) yeniden teşkilatlanma mecburiyetinde kalmıştır. Bu defa da esas faaliyet, şubelerin kurulması üzerinde toplanmıştır. Türk Ocaklarının ışık kaynağı olan “Türk Yurdu” mecmuasının diriltilmesi için de büyük gayret sarfedilmiştir. Ocaklarımızın bütün yurda yayılması, ve “Türk Yurdu”nun eski parlaklığına kavuşturulup ebediyete kadar yaşatılması için eski ve yeni bütün Türk-Ocaklıları vazifeye çağırıyoruz. 

TÜRK YURDU, Mart 1987 
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İLMÎ ARAŞTIRMA NEDİR VE 
NASIL YAPILIR? 


TARİFLER 

“İlmî araştırma” için şimdiye kadar çeşitli tarifler yapılmıştır. Bunların eksiklerini tamamlamak, fazlalıklarını silmek suretiyle yeni bir tarif meydana getirilebilir, şöyle ki: Genelleştirilebilen yeni bilgilerin elde edilmelerine, bunların uygulanma şart ve imkanlarının belirlenmesine ve bunlardan faydalanarak yeni metod, malzeme, araç ve gereçlerin geliştirilmesine yönelmiş projeli ve planlı çalışmalara ilmi araştırma denir. Bu tarif araştırma çalışmalarının hem temel, hem uygulama, hem de geliştirme tipleri ihtiva eder görünmektedir. Gerçekten, genelleştirilebilen yeni bilgiler esas itibari ile etrafımızda cereyan edegelen veya etmiş bulunan olayları mümkün olduğu kadar matematik modellerle izah etmek, bunlara ait kanuniyetlcri ortaya çıkarmak maksadına yönelmiş temel araştırmalarla elde edilirler. Bu tip araştırmalara başlarken, neticeden nasıl yararlanılacağı düşünülmez. Bu, uygulama geliştirme araştırmalarının konusudur. Temel araştırmalardan elde edilmiş bulunan bilgilerin, geliştirilen kamu ve içerilerin, yeni teknikler, deney ve analiz metodlarından yararlanılarak uygulanma şart ve imkanlarını, gcncllcştirilebileccklcri alanları tesbit etmek maksadıyla yapılan araştırmalara uygulama araştırmaları, gerek temel ve gerek uygulama araştırmalarından elde edilen bilgilerden yararlanarak yeni yöntemler, malzemeler, damızlıkları, ilaçlar ve diğer kullanma araç ve gereçleri geliştirmek için yapılan araştırmalara da geliştirme araştırmaları denmektedir. 

Bir araştırmada hem teori (Temel), hem uygulama, hem de geliştirme safhaları yürütülebilir. Aslında önemli olan araştırmanın şu veya bu tipten olmasından ziyade, ilmi mctodlarla yapılmasıdır. En ileri memleketlerde bile, araştırma tipleri arasında bir tercih yapılmamakta, her tipten ilmi araştırma hemen aynı derecede makbul tutulmaktadır. 
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Bununla beraber, gelişmekte olan ülkelerin geliştirme araştırmalarına da daha fazla önem vermeleri tavsiye edilmektedir. Ne var ki, bu tip araştırmalar için faydalanılacak bilgilerin hiç olmazsa sÖzkonusu ülkenin şartlarında geçerliliği, uygulanabilirliği tcsbit edilmiş olmalıdır ki, bu da uygulama araştırmalarını gerektirmektedir. Gelişmekte olan ülkeler ilelebed bu seviyede kalmayacaklarına, gelecekte bunlar da gelişmişlik seviyesine ulaşacaklarına göre, şimdiden temel araştırma yapabilecek elemanları yetiştirmeye başlamalı, hiç olmazsa bu maksatla temel araştırmalara da önem vermelidirler. Temel araştırmalar bir ülkeye hemen görülebilecek faydalar sağlamasalar bile, prestij kazandırırlar, ülke insanları için öğrenme vesilesi teşkil ederler. 

ARAŞTIRMANIN İLMİLİĞ1 

Araştırmaların ilmi hüviyet kazanmaları için, geliştirilmiş veya geliştirilecek ilmi mctodlarla yapılmış, sonuçlar sübjektiflik kokmayan gerçekçi bir görüşle yorumlanmış olmalıdırlar. Her bilim dalının kendisine has araştırma metodları vardır. O halde araştırmacının, her şeyden önce, kendi bilim dalının araştırma metodlarını öğrenmiş olması lazımdır. Lisanüstii (Hatta Lisans) öğrencilerine uygulanacak programlarda bu konuya ağırlık verilmelidir. 
Bunlara edinilmiş bilgileri aktarmaktan çok, bunların hangi metodlarla yapılmış araştırmalarla edinilmiş olduklan öğretilmelidir. 

Halen kullanılmakta olan mclodlar, bir konu üzerinde araştırma yapmaya elverişli veya yeterli değilse, o zaman araştırmacı yeni bir metod geliştirme durumundadır. Bu ise araştırmacının daha yüksek bir ilmi seviyede olmasını gerektirir. Yeni bir metod geliştirmek, ilme katkı bakımından, belirli bir metodu kullanarak yapılan araştırmalardan daha değerli sayılır. Mesela insanlarda basıncının ölçülmesini sağlayan metodun ve aletin geliştirilmesi, bunu kullanarak yapılan çeşitli araştırmalara imkan yaratmıştır. 

Her bilim dalının kendine has araştırma metodları yanında, bütün bilim dallarının faydalanmak durumunda oldukları araştırma metodları vardır ki, bunlara genel olarak, “İstatistik metodları” denmektedir. Bu metodlar sınırlı sayıda deney veya müşahedelerden genel hükümler (Genelleştirilebilen 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sonuçlar) çıkarabilmek üzere geliştirilmişlerdir. Hiç bir araştırmacı'genel bir hükme varmak için gerekli olan kadar geniş deney, müşahede veya inceleme yapma imkânına kolay kolay sahip olamaz. İstatistik metodlan bu gerekliği ortadan kaldırmak suretiyle ilmin hızla gelişmesine yardım etmiştir. 

Ne var ki, bu metodlardan yararlanabilmek için üzerinde çalışılan konu ile ilgili müşahedelerin rakkamlarla ifade edilmeleri gerekmektedir. Sosyal bilimlerde bu, imkansız gibi görünmekte ise, de bu görüşü gidermek lazımdır. 
Nitekim yakın zamana kadar rakkamlarla ifade edilmesi mümkün görülmeyen bir çok sosyal konularda bu yapılabilmiştir. Mesele, bu yönde sağlanacak başarının sözkonusu bilim alanında istatistik metodlarını kullanarak hızlı gelişmelerin gerçekleştirilebileceğine inanmaktadır. 

İlk önceleri tarım alanında kullanılmak üzere geliştirilen istatistik metodları, bazı değişikliklerle diğer bilim dallarına da uygulanmaya başlanmış, biyometri, ekonometri, sosyometri gibi branşlaşmalar olmuştur. Bugün ekonomik olaylar hemen tamamen ekonometri (İstatistik) metodlan ile işlenmekte, böylece bu olayların belirli ihtimallerle ileride de vuku bulabilecekleri söylencbilmektcdir. Diğer taraftan, bilgisayarlar çok karmaşık olaylara ait değişim modellerini belirlemeyi, olayların muhtemel bütün sebeplerini içine alan modellerin çözümünü kolaylaştırmış, çeşitli alternatifler arasında en uygun ve isabetli kararı verebilmeyi, olayların hangi şartlarda hangi ihtimallerle gerçekleşebilecekleri hesaplamayı mümkün kılmış olmakla istatistiğin ilmi araştırmalara katkı derecesini yükseltmişlerdir. Bu sebepten, hangi alanda olursa olsun, bütün araştırmacılar istatistik metodlanndan yararlanma mecburiyetini duymuş olmalıdırlar. 

KONU SEÇMEK 

Bütün bilim dallarında araştırmacıların çoğu konu seçmede zorluk çekerler. Bunlar ayrıntılı olarak formüle edilmiş bir araştırmayı başarı ile yürütebildikleri halde, problem (araştırma konusu) bulmada yetersizdirler. Her ne kadar bunun daha çok genç araştırmacılarda görüldüğü, zamanla kendiliğinden zail olacağı iddia edilir ise de bu, belirli bir yetiştirme sistemini, eğitimi gerektirir. Problem bulma kabiliyeti şu yollarla geliştirilebilir: 
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1) Araştırmacı bütün olaylarda ve varlıklarda muhakkak insana yararlı taraflar bulunduğuna ve bütün olayların ceryanında ve varlıklarını bulmuş, yaşayış ve davranışlarında muhakkak bir nizamın, kanuniyetin hakim olduğuna inanarak bunları açığa çıkarmayı amaç edinmiş olmalıdır. 

2) Araştırmacı günlük hayatının her safhasında, yürürken, yemek yerken, çalışırken, okurken, hatta uyurken araştırılacak bir konunun belirebileceğine inandırılmak, fikren uyanık bulunmaya alıştınlmalıdır. 

3) Araştırmacı olacakların okudukları eserleri muhakkak kritik etmeleri ve yapacakları kritikleri çalıştıkları kurumdaki meslektaşları ile tartışmaları sağlanmalıdır. 

4) Genç araştırmacılara ilmi toplantılara katılma ve yurtiçinde inceleme gezileri yapma imkânı verilmeli ve onlardan bu toplantı ve gezilere ait intibaları istenmelidir. 

5) Seçilecek araştırma konulannın aşağıdaki niteliklerle olmaları gerektiği öğretilmelidir: 

a) Yenilik. Başkaları tarafından evelce işlenmiş bir konu, bu arada geliştirilmiş yeni metodlar, yeni dokümanlar ve yeni tekniklerle veya daha başka materyallerle tekrar işlenebilir. Eğer hedef bu şekilde belirlenmiş ve kullanılacak metod ve materyal, gerçekten öncekilerden farklı ve uygun ise böyle bir araştırma lüzumsuz bir tekrar sayılmaz. 
Keza, temel araştırmalarla elde edilmiş bilgilerin uygulanma şart ve imkânlarını belirlemek üzere yapılacak araştırmalar da, yenilik getirmiyor diye küçünsenmcz. 

b) Araştırmacının üzerinde severek, merakla çalışacağı mahiyette konular seçilmelidir. 

c) Araştırmacının seviyesi, problemi çözebilecek yeterlikte olmalıdır. 

d) Ekip çalışmalarını gerektirecek konular tercih edilmeli ve bunlar için ekip teşkili mümkün olmalıdır. 

e) Temini imkânsız malzeme ve ekipman gerektiren konular daha sonraya bırakılmalıdır. 
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O Araştırmacı için uzun sürecek bir konu seçilmemelidir. Üç yıldan uzun sürecek araştırmalara mali destek sağlamak zordur. Bu gibi hallerde konu bölümlere ayrılmalı ve her bölüm en fazla üç yılda tamamlanabilmelidir. 

g) Araştırma sırasında meydana çıkabilecek engeller aşılabilir seviyelerde olmalı ve bunlar için gerekli tedbirler önceden alınabilmelidir. 

MALİ DESTEK 

İlmi araştırmalar genellikle kamu kuruluşlarında yapılmakta ve masrafları kamu kuruluşlarınca karşılanmaktadır. Araştırma vakıfların belirli alanlarda yapılacak araştırmalara mali destek sağlamaktadırlar. İleri ülkelerde özel sanayi ve ticaret işletmelerinde kendilerinin yararlanacakları yeni bilgiler elde etmek ve teknolojiler geliştirmek üzere tam veya yarı zamanlı, yahut sözleşmeli araştırmacılar kullanmaktadırlar. Bunlardan bazıları, bazı problemlerini, masraflarını karşılamak suretiyle üniversitelere aktarmaktadırlar. 

Araştırmacı kendi seçtiği konu üzerinde araştırma yapabilmek için bunu projelendirip mali destek kaynaklarına beğendirmek mecburiyetindedir. Bu maksatla hazırlanacak projede şu hususlar açık seçik belirtilmiş olmalıdır: Araştırmanın daha önce yapılmış benzer araştırmalar muvacehesindeki yeri ve sağlayacağı yenilikler, hangi sorulara cevaplar aranacağı, bu soru ve cevapların ilimi ve teknoloji bakımından önemi, araştırmada kullanılacak materyal, malzeme, ekipman ve metodlar, bunların temin şekli, rakamların elde edilmesinden ve işlenmesinde (Analizinde) izlenecek yollar, araştırmanın kaça mal olacağı ve ne kadar süreceği, bu süre zarfında hangi işlerin hangi zamanlarda yapılacağı (Yani bir çalışma planı). 

YÜRÜTME 

Araştırmanın yürütülmesi sırasında en önemli hususlar, önceden teshil edilenlerden başka faktörlerin sonucu değiştirecek derecede işe karışmalarını önlemek, sabırlı, dürüst ve tarafsız olmaktır. Ön yargıdan kendini kurtaramayanların ve sonuçların bu istikamette belirlemesi halinde rakkam ve işlemleri değiştirme temayülünde olanlann araştırmacı olarak diploma almaları ve kullanılmaları önlenmelidir. 

YAYIMLAMA 

Araştırma sonuçlandığında vakit geçirilmeden yayınlanmalıdır. Bu maksatla hazırlanacak ilmi makale mümkün olduğu kadar kısa ve özlü olmalıdır. 
Tezler de kabul edildikten sonra ilmi makaleler halinde yayınlanmalıdırlar. 
Halen üniversitelerimizde hiçbir şekilde yayımlanmamış yüzlerce doktora ve doçentlik tezi vardır. Bunlar sadece akademik ünvan elde etmek için değil, aynı zamanda memlekete birşeyler kazandırmak için çekilen eziyetlerin, sarfedilen para ve emeklerin ürünüdürler. 

Araştırmaya mali destek sağlamak üzere hazırlanan projenin gerekçesi ilmi makalenin giriş bölümünü teşkil eder. Projedeki materyal ve metod bölümü de aynen makaleye aktarılabilir. 

Bundan sonra araştırma sonuçları ya oldukları gibi verilip sonunda bir tartışma yapılır; ya da sonuçlar tartışılarak açıklanır. Tartışma, elde edilen sonuçların daha önce edinilmiş bilgilere uygunluk veya yenilik sayılıp sayılamayacakları bakımından yapılır. 

Her ilmi makalenin özeti bulunur. Buna makalenin ya başında, ya da sonunda yer verilir. Makalenin yayımlanacağı dergilerden bazıları aynca özetten kısa bir öz (Abstrakt) ve makaleyi karakterizc eden anahtar kelime ve deyimleri istemektedirler. Bu, makalenin abstrakt dergilere geçmesi ve sonradan arandığında kolayca bulunması içindir. 

Araştırma makalelerinin yurtiçinde veya dışında yayımlanması konusuna gelince; Araştırmaların (Özellikle uygulama ve geliştirme tipinde olanların) sonuçlarından, herşeyden önce, memleketin yararlanası beklenir. Bu araştırmalar birinci derecede bu gaye ile bu memleketin kaynakları kullanılarak yapılmışlardır. Buna göre, sonuç makalelerinin burada ve Türkçe olarak yayımlanmaları gerekir. Bunların dış ülkelerde yayımlanması, belki, araştırmayı yapanın diğer ülkelerde tanınması ve memleketimize prestij 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sağlaması bakımından faydalı olabilir. Bu iki fayda karşılaştırıldığında birincisinin çok daha ağır bastığı görülür. 

Diğer taraftan ikinci fayda; Türkiye’de yayınlanan ilmi dergilerin dış ülkelerde tanıtılması suretiyle daha da yükseklerde sağlanabilir ve asıl bunun teşvik edilmesi lazımdır. Makalelere yabancı dilde özel ve öz kaynak, dergileri veya ayrı baskıları abstrakt dergilerine yollamak, yabancı üniversite ve araştırma kurumlan ile yayın dcğiş-tokuşu yapmak bu maksadın gerçekleşmesine yardım edebilecek tutumlardır. 

Bu yazı sadece araştırmacı olarak yetişme safhasındakilerle. bunları yetiştirme durumunda olanlara, meslekleri ile ilgili bazı prensipleri hatırlatmak maksadı ile yazılmış değildir. Bu maksatla yazılmış bir yazı, elbette TÜRK YURDU gibi bunlar dışında onbinden fazla okuyucusu olan bir dergide yayınlanmazdı. Asıl maksat, bu dergiyi okuyanların Türkiye’de sayı ve seviye bakımından yetersiz oldukları herkesçe kabul edilen araştırmacıları yetiştirmeye nniesseselerinin ve buraları yönelenlerin fonksiyonlarını, araştırma konularının seçilmelerindeki isabeti ve ilmi makalelerin dış ülkelerde yayımlanması için yapılan teşvikleri memleket ve milli menfaatleri açısından değerlendirmelerine yardım etmektir. 

TÜRK YURDU, Mayıs 1987 
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ÜNİVERSİTELİLER VE 
TÜRK OCAKLARI 


Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taciz edilmeden maddi ve manevi mutluluk içinde çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkma ülküsünü gerçekleştirebilmesi için herşeyden önce millî birlik ve bütünlüğümüzün pekiştirilmesi lüzumu devlet büyüklerimiz tarafından her fırsatta ifade edilmekte ise de, bunun ancak bütün vatandaşların Türk Milliyetçiliğini benimsemesi, her vatandaşın “Ben Türküm” diyebilmesi ve bunu derken gerçek bir mutluluk duyabilmesi ile sağlanabileceği, ve bu yolda çalışılmaktadır. Aslında Türk Ocaklarının esas gayesi budur. Bütün vatandaşlara Türk Milliyetçiliğini benimsetmektir. 

Bizi bu gayeye ulaştıracağına inandığımız iki ana yol seçmiş bulunuyoruz. 
Bunlardan birincisi, yeniden yayın hayatına kavuşturduğumuz TÜRK YURDU mecmuamızı daha doyurucu muhteva ile bütün yurda yaymak, İkincisi de öğretim elemanları ve öğrencileri ile üniversitelilere Türk Ocaklarının yardımcılığını kabul ettirmektir. Bu yazı ikinci ana yolumuz hakkındaki düşüncelerimizi açıklamak üzere hazırlanmıştır. 

Bilindiği gibi Türk Ocağı, İstanbul’da Askeri Tıbbiye öğrencilerinin teşebbüsleri ile kurulmuştur. Dernek, Türk milliyetçiliği meşalesi bir yüksek öğretim müessesesinde hazırlanmış, zamanın tanınmış ilim ve fikir adamları tarafından yakılmış, Türk Ocaklarından bütün yurdu aydınlatmıştır. Bu ocaklarda genç nesillere Türk Milliyetçiliğinin dayanakları. Milliyetçi sayılabilmek için sahip olunması gereken meziyetler, milli birlik ve bütünlüğümüzün tesisinde, korunmasında ve pekiştirilmesiııde kendilerine düşen vazifeler, öğretilmiştir. Bu eğitimin yakın tarihimizdeki değeri başta Atatürk olmak ii/.ere bütün büyük devlet adamları tarafından takdir edilmiştir. 

Bir ara Türk Ocaklarının görevlerini daha müessir bir seviyede yapacağı ümid edilerek kurulan Halkevlerinde Türk Milliyetçiliği yerine giderek 




beynelmilelciliğin, daha sonraları kurulan Köy Enstitülerinde de komünist ideolojinin hakim olması, adeta dejenere olmuş bir gençlik zümresinin meVdana gelmesine yol açmıştır. Bu gidişi durdurmak ümidi ile 1949’da tekrilr kurulan Türk Ocakları, bu dejenere grupların çeşitli biçimlerde planladıkla^ engellemelerine maruz kalmış ve yalnız bunlara uymayan temiz kalmış Türiç gençleri ve aydınları ile faaliyetini devam ettirmeğe çalışmıştır. Başka bir ifade ile, ilk yıllarda bütün Türklerin olan bu Ocak, ikinci kuruluşta yalnız bu badirede milliyetperverliğini muhafaza edebilmiş olanlara Ocaklık yapmıştır. 

27 Mayıs harekatında beliren kapatılma tehlikesi idarecilerin ccsuraüe 
tedbirleri ve Cumhurbaşkanı merhum Orgeneral Cemal Gürsel’in müdUhaleleri ile atlatılmış ise de, 1968’de Bakanlar Kurulu karan ile güvenlik kuvvetlerince tarihi binasından çıkarılan Ocağımız, bir müddet şurada burada yalnızca kanuni formaliteleri yerine getirerek, hiç olmazsa, tamamen sönmemeğe gayret etmiştir. Genel Kurullarımız o zamana kadar varlıklarını koruyabilmiş olan yalnızca üç şubemizin delegeleri ile yapılabilmiştir. 

Bir ara varlıklı bir Türk Ocaklıdan sembolik bir bedelle kiraladığımız bir apartman dairesinde küller üflenerek Ocağın tekrar tüttürülmesinc ve Ankara’da bilinen Türk Ocaklıların toplanmasına muvaffak olunmuş, bu gelişmeden cesaret alınarak aslında mülkümüz olan tarihi binanın tekrar bize tahsisi için hükümet nezdinde teşebbüslerde bulunulmuştur. Bununla ilgili hatıralarımız zaman zaman değerlendirilmektedir. Ne yazık ki, bir müddet 
sonra çalınacak bir şeyi olmayan dairemiz bir hırsızlığa (!) maruz kalmış, 12 
Eylül 1980 harekâtını müteakip de faaliyetimiz durdurulmuştur. 

Sıkı yönetimin kaldırılmasından sonra tekrar faaliyete geçmek üzere yaptığımız teşebbüs Ankara Valiliğince olumlu karşılanmış ve kanunî formaliteler ikmal edilerek merkeze ait organlar teşkil edilmiş, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Vakfına ait Sakarya Caddesi 30 numaralı bina¬ da bize tahsis edilen tefriş edilmiş bir oda ve bir salonda faaliyete geçilmiştir. 
İlk iş olarak bu gelişmenin tarihi Türk Ocağı binasında bize yakışır bir 
merasimle kutlanmasına ve milletimize duyurulmasına çalışılmış ve bu, 27 
Mayıs 1986 günü gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde Türk Ocaklarının faaliyetten kaldığı zamanlarda milli birliğimizde meydana gelmiş çatlakların 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kapatılmasına yardımcı olacağımızı ümid ediyoruz. Vaktiyle bu devlet ricalinin Ocağımıza gösterdikleri büyük alaka ile şubelerimizin başarılı çalışmaları ümidimizi kuvvetlendirmektedir. 

Bütün bu olumlu gelişmelere rağmen üniversitelilerin, özellikle öğretim üyeleri ve yöneticilerin, büyükçe bir çoğunlukla Türk Ocakları ile ilişki kurmada hala tereddüt ettiklerini hayretle ve üzülerek müşahede etmekteyiz. 
Mesela Ankara’da mevcut beş üniversiteden yalnız ikisinin (Ankara ve Gazi Üniversitelerinin) rektörleri ve yardımcıları tertiplediğimiz toplantılarda büyük değer taşıyan konuşmalar yapmışlar, oturumlar yönetmişler ise de, diğerleri davetlerimize bir takım mazeretler göstererek icabet etmemişler, öğretim üyelerinin kendi konularında tebliğ vermelerini bile önlemişlerdir. 
Ne yazık ki sözkonusu iki değerli rektörün görevleri uzatılmamıştır. 

Üniversite ve bunlara bağlı yüksek öğretim kurumlannın, tabi oldukları kanunda belirlenmiş niteliklerde gençlik yetiştirmek üzere inkılap Tarihi ve Atatürk ilkeleri derslerinden başka bir program uygulamadıkları bilinmektedir. Bazı üniversitelerde zaman zaman milli konularda tertiplenen sempozyumlara sadece öğretim üyeleri ve devlet dairelerindeki bürokratlar davet edilmekte, salon bunlarla dolmakta, o saatlerdeki derslerini kaçırmak pahasına veya boş saatlerinde toplantıyı takip etmek isteyen öğrencilere bile yer kalmamaktadır. Halbuki bu toplantılar asıl öğrenciler ve genç araştırma ve öğretim görevlileri için tertiplenmelidir. 

inkılap Tarihi ve Atatürk ilkeleri derslerinde bütün tahsil süresince işlenecek konular genel hatları ile tesbit edilmiş ise de, bunlara ne ölçüde uyulduğu ve öğrencilerin bu derslerden ne ölçüde uyulduğu ve öğrencilerin bu derslerden ne ölçüde faydalandığı kontrol edilememektedir. Genel kanaat şudur ki, bu dersler öğrencilerin ilgilerini çekecek, milli duygulannı geliştirip pekiştirecek şekilde verilmemekte, öğrenciler bu derslere devam ve sınıf geçme mecburiyeti olduğu için, bir bakıma kerhen, girmektedirler, imtihanlarda gösterilen müsamahaya rağmen başarı notlarının ortalaması % 60 
civarında olmaktadır. İmtihandan, hele mezuniyetten sonra % 60’lık bilgi de kısa zamanda eriyip gitmektedir. 
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Bizce üniversiteli gençlerimize milli kültürümüze ait hususiyetler, milli hasletlerimiz, tarihimiz, coğrafyamız, tarih boyunca idarede, adalette, askerlikte, ilimde ve sanatta gösterdiğimiz üstünlükler anlatılarak onların önce bıı millete mensup olmakla öğilnmelerini, gelecek nesillerin de kendileri ile öğünmelerine vesile olacak eserler yaratmak, en azından çocuklarına saygı ve iftiharla anılacak isimler bırakmak üzere çok çalışmalarını, bu şuurla çalıştıkları takdirde muhakkak muvaffak olacaklarına inanmalarını telkin etmek lazımdır. Türk gençleri ancak bu telkinlerle milli birlik ve bütünlüğümüzü pekiştirecek maddi ve manevi güce kavuşturulabilirler vc kendi menfaatlerini bu birlik ve bütünlük içinde şerefli yollardan sapmadan sağlayabileceklerine inandırılabilirler. 

İşte, Üniversite ve yüksek okullarda eksik olan bu eğitimi büyük ölçüde Türk Ocaklarının tamamlayabileceklerini savunmaktayız. Şubelerimiz evleviyctle üniversite merkezlerinde veya üniversitelere bağlı yüksek öğretim kurumlanılın bulunduklan şehirlerde açmak istememizin esas sebebi budur. 
İdarecilerle öğretim üyelerinin bu gerçeği fazla vakit kaybetmeden kabul etmelerini bekliyoruz. Bu arada Türk Ocaklarının Kamu yararına hizmet eden dernekler arasında bulunduğunu, başlıca fonksiyonun da fikren sağlıklı nesiller yetiştirmede devlet kuruluşlarına yardım etmek olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. Bu kuruluşlar arasında en fazla yardım edilmesi gerekenin de üniversiteler ve bunlara bağlı Yüksek okullar olduğuna inanıyoruz. 

TÜRK YURDU, Eylül 1987 
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TÜRK OCAKLARI VE 
MİLLİ EĞİTİM 


Türk Ocaklarının kuruluşundan bu yana başarmağa çalıştığı görevlerle Milli Eğitim faaliyetleri arasında sıkı bir ilişki vardır. Aslında Türk Ocakları birer eğitim yuvasıdırlar. Bunlar MEGS Bakanlığının okul dışı yaygın eğitim yapan müesseselerine benzetilebilirler. Ne var ki, bu müesseseler fertleri, hemen sadece, bir iş ve meslek sahibi yapmak veya mesleklerinde ustalaştırmak, böylece daha yüksek seviyelerde üretime ve hizmete hazırlamak gayesiyle kurulmuşlardır. Halbuki Türk Ocakları, fertleri daha çok iç yapı bakımından teçhiz etmeğe ve sağlamlaştırmağa çalışmaktadırlar. Bu Ocaklar toplumda her zaman var olan dirlik ve birlik bozucu cereyanlara kendini kaptırmayan, maddeye ve şahıslara köle olmayacak selabette, devletin her bakımdan güvenebileceği vatandaşlar yetiştirmeğe gayret etmektedirler. 

Bunlar arasından milletimizi, teknik ve içtimai yönlerden geliştirebilecek istibdatları tanıyıp bunların en iyi şartlarda yetişmelerine imkân sağlamak ve cemiyetimizin sevk ve idaresinde söz sahibi olmalarına yardımcı olmak ta Türk Ocaklarının vazifeleri arasındadır. 

Türk Ocakları, bunlardan daha önemli olarak Türk Toplumunda kültür birliğini sağlamak ve korumak vazifesini üstlenmiş bir teşekküldür. Bazı malum kişi ve kuruluşların toplumlunuzda önemli kültür farklılıkları olan grupların varlığından söz ettiklerini, bunu da hangi maksatla yaptıklarını biliyoruz. Biz, Türk Ocakları olarak, sözü edilen farklılıkların bir bütünün motifleri oldukları görüşüne yeni dayanaklar bulmaya, geliştirmeğe ve bu görüşü Türk Milletinin bütün fertlerine kabul ettirmeğe çalışmak durumundayız. Bu maksatla ilk planda bu yönde yapılmış araştırmaları derleyip, terkip edip yaymak istiyoruz. 

Ayrıea, yabancı kültür amperyalizminin hususiyle çocuklarımızda ve gençlerimizde meydana getirmekte olduğu tahribata ve kültür birliğimizi bozmaya bilerek veya bilmiyerek vasıta olan çeşitli yayınların etkilerini gidermek ve önlemek mecburiyetini duymaktayız. 

Görülüyor ki, Türk Ocaklarının üstlendiği vazifelerin hemen hepsinin aslında devletin asli vazifeleri arasında, hatta başında bulunması gerekir. Türk Ocakları, kamu yararına hizmet veren bir derneğin merkezi ve şubeleri olarak kendilerini bu vazifelerin ifasında devletin müessir birer yardımcısı saymak' ta, toplum ve yöneticiler tarafından da böyle değerlendirilmelerini beklemek' tedirler. 

Türk Ocakları üstlendiği vazifeleri bir yandan, devlet kuruluş ve kurum' larında bu bakımlardan beliren boşlukların ve hataların sebeplerini ve giderilmc yollarını tesbit ederek ilgili yöneticilere, gerektiğinde kamuoyuna arzetmek, bir yandan da bunları giderme faaliyetlerine bilfiil katılmak suretiyle yapmağa çalışmaktadırlar. Bugünkü sempozyum bu istikametlerde' ki çalışmalarımız için tipik bir misaldir. 

Bu yıl 18-22 Temmuz tarihleri arasında toplanan 12. Şûrada Milli Eğitimimizdeki süregelen boşlukların doldurulmasına ve seviye düşüklüğünün giderilmesine ma’tuf çeşitli görüş ve teklifler ileri sürülmüş, bunların bir kısmı şûra kararı olarak Bakanlığın tasviplerine sunulmuştur. Bundan üç ay sonra da, yani geçen ayın sonlarında bir Gençlik Şûrası toplanmış, burada da Türk Ocaklarının yakından ilgilendiği konularda önemli kararlar alınmıştır. 
Nihayet iki hafta önce Özel Okulların idarecileri. Milli Eğitimimizin aktüel bir konusu üzerinde tartışmışlardır. 

Bütün bunlardan sonra bizi böyle bir sempozyumu, sırf çalışma programımızı uygulamış olmak için tertiplediğimiz düşünülebilir. Böyle bir düşünce tamamen değilse bile, büyük ölçüde yanlıştır. Sözkonusu toplantılar, yalnızca bizi bu sempozyumda daha mahdut konuların ele alınması görüşünü benimsemeğe mecbur etmiştir, ki bu da faydalı ve isabetli olmuştur. Çünkü böylcce Sempozyum adı verilen ilmi toplantıların mahiyetine daha fazla uyulmuştur. Diğer taraftan, bu durum bizi sözkonusu toplantılarda en azından üzerinde yeteri kadar durulmayan veya milli görüşü yeteri kadar yansıtmayan, yahutta müessiriyeti yetersiz ve uygulanması zor olan kararların alındığı 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konuları arayıp bulmağa sevketmiştir. Bunda da büyük ölçüde isabet sağladığımıza inanıyorum. 

Nihayet, sempozyum münasebetiyle sözü geçen şûralarda alınan kararların ve değerli bakanımızın zaman zaman açıkladıkları isabetli görüşlerin uygulanmalanna biraz sür’at kazandırılması gerektiğini belirtmek fırsatını bulmuş olacağımızı da düşündük. Bunlardan bir kısmı için kanuni mevzuata ihtiyaç bulunduğu, bunun da zaman alacağı ileri sürülebilir. Fakat bizim, muhterem bakanımıza sunduğumuz bir raporda, hiç olmazsa vasıflı öğretmen yetiştirme konusunda yeni bir kanuna lüzum duyulmadan uygulanabilecek yöntemler gösterilmiştir. Bu raporda ayrıca, öğretmenin Cemiyetimizdeki saygınlığını restore etmek üzere bir yandan öğretmenliğin mali yönden de özenilecek bir meslek haline getirilmesi, bir yandan da öğretmen olacak gençlerin seçilmelerinden yetiştirilmelerine, tayinlerinden terfılerine kadar her safhada gereken titizliğin gösterilmesi, böylece öğretmenlerin gerçekten seçkin kişiler olduklarının Cemiyetimize güvenle telkin edilmesi lüzumu belirtilmiştir. 

Bundan başka, öğretmenlerin Bakanlıktaki problemlerini yine öğretmenlikten gelme idare amirlerinin kavrayabileceklerini, önemli mevkilerin öğretim ve eğitimde milliliğin gerçekleştirilmesine müessir olabilecek tecrübeli öğretmenlere bir an önce tevdi edilmesindeki lüzum ve faydalar tebarüz ettirilmiştir. Keza Ders kitaplarında ve yardımcı yayınlarda Türkçemizin fakirleştirilmesine ve kurallarının bozulmasına müsamaha etmemek, müfredatlarda Türk ve Islâm bilginlerinin buluşlarına göçüşlerine ve mevkiilerine azami ölçülerde yer vermek gerektiği de belirtilmiştir. 

Baş tarafta Türk Ocaklarının Milli Eğitimle çok sıkı bir ilişki içinde olduklarını belirtmiştim. Eğer bunda mutabık isek, MEGS Bakanlığının bir çok konuda Türk Ocaklarının yaralanmasını tabii karşılamak lazım gelir. 
Türk ocaklarının kamu yaranna hizmet veren bir demek olması, sözkonusu lâzımcyi yerine getirmede ayn bir dayanak teşkil eder, kanaatindeyim. Fakat ne yazık ki Türk Ocağı ne Milli Eğitim ne de Gençlik Şûrasına çağrılmıştır. 
Milli Eğitim Şûrasına hem şahsen, üye listesine dahil edilmeden ve müşahit olarak davet edildim. Gençlik Şûrasına bizden daha az ilgili teşekküller 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çağrıldıkları halde bizim çağrılmamış olmamızdan duyduğumuz kırgınlık muhterem Bakana yazı ile duyurulmuştur. 

Bıı vesile ile sizlerc bundan iki yıl evvelki sempozyumda açıkladığım faaliyet programımıza ne ölçüde gerçekleştirebildiğimizi kısaca bildirmek istiyorum. Tiirk Ocaklarının nâşir-i efkârı olan Tiirk Yurdu dergisini yayın hayatına tekrar başlatmış bulunuyoruz. Aylık olan bu derginin yeni dönem 
2 T inci sayısı çıkmıştır. İki yıl önce yalnızca 2 olan şube sayımız da halen 
36’ya ulaşmıştır. Fakat maalesef hala bir binaya kavuşmuş değiliz. Yukarda saydığım ve yasamızda belirtilen vazifelerimizden bir çoğunu yapabilmemiz için elverişli bir çalışma yerine ihtiyacımız olduğu açıktır, içinde bulunduğumuz binanın hala Türk Ocağı olarak anılması bize kuvvet vermek' tedir. Şimdilik hiç olmazsa bugünkü gibi toplantılarımız için hu salonu ücret ödemeden kullanmamıza müsaade edilmesinden memnunluk duymaktayız. 
Bu konuda ileride memnuniyetimizin daha da artacağını iimid etmekteyiz. 

Şimdiki memnuniyetimizi sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığına, özellikle Güzel Sanatlar Genel Müdürü Sayın Mehmet Özel’e teşekkürlerimizi huzurların da tekrarlamayı görev sayarım. 

Bu sempozyumun Türk Ocaklarının 1988 Öğretmenler haftası münasebetiyle tertiplediği bir ilmi toplantı olarak da değerlendirileceğini ve diğer ilgili kuruluşlar tarafından dikkate alınacağını iimid ve temenni ederim. 

Toplantımıza gösterdiğiniz alakadan dolayı sizlere, telgrafları ile başarı dileklerini bildiren muhterem Başbakan ve Bakanlarla Milli Eğitim Müdürlerine, hususiyle tebliğ sunmaları ve başkanlık divanını oluşturmaları için vaki ricalarımızı kabul buyuran değerli ilim ve sanat adamlarına teşekkürlerimizi birlikte hürmet ve sevgilerimizi arzederim. 

TÜRK YURDU, Aralık 1988 
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TABİÎ SELEKSİYON VE İNSAN 
TOPLUMLARINA ETKİSİ 


Darwin’e göre tabii seleksiyon, canlı toplumlannda çevrelerine en fazla uyum gösterenlerin diğerleriyle rekabeti, varolma savaşını kazanarak hayatlarını devam ettirmeleri ve giderek toplumda hakim duruma geçmeleridir. 
Böylece yeni bir toplum (tür) oluşmaktadır. Rekabet, aynı veya ayrı türlere mensup canlıların müştereken faydalandıkları kaynakların yetersiz olmaları halinde sözkonusu olacağı gibi, kaynakların yeterli olmaları halinde bunlara ulaşmada (bunları bulmada) da bir yarış, bir rekabet olabilir. 

Ancak, bu nevilerden rekabetin sözkonusu olmadığı hallerde bazı şahısların şu veya bu suretle sahiplenmiş bulundukları genler dolayısıyle daha fazla çoğalarak topluma kendi karekterlerini verebildikleri tesbit edilmiştir. 
Gerçekten, rekabetin sözkonusu olmadığı vasatlarda yetiştirilen, hayvanlarda ve bitkilerde bazı genotiplerin ötekilerden daha fazla çoğaldıkları tecrübi olarak gösterilmiştir. Buna göre, toplumda hakim duruma geçmek ve böylece yeni taksonomik grupların (mesela türlerin) oluşmaları için, muhakkak rekabete veya yaşama savaşına, dolayısiyle Darvvin’in tarif ettiği tabii seleksiyona lüzum yoktur. 

Diğer taraftan, tabii koleksiyonun ileri sürülen etkisi, toplumda genotipik farklılıkların bulunmasına bağlıdır. Aslında Danvin’in’de evolusyon için irsi (kalıtsal) farklılıkların lüzumunu kabul etmiş, fakat yine de teorisini Tabi Selcksiyon üzerine kurmuştur. Yeni Darwin'ciler bu özürü o devirde genetik ilminin gelişmemiş, hatta kurulmamış olmasına atfetmektedirler. Şimdi bu ilim, hem de fevkalade gelişmiştir ve bu ilim diğer önemli buluşları yanında, gerek tür, gerek ırk ve varyete ve gerek küçük mahalli gruplar seviyesindeki toplumlara mensup canlıların çok veya az sayıda büyük veya küçük genotipik farklılıklar gösterdiklerini, bunların da esas itibariyle yaradılışta mevcut olduğunu, her canlının doğumdan ölüme kadar gösterdiği biyolojik, fizyolojik ve morfolojik özelliklerin yaradılışta belirlenmiş bulunduğunu ortaya koymuştur, ki bu da evolusyonun temelinde tabii seleksiyonun değil, yaradılışta mevcut genotipik farklılıkların bulunduğuna dair görüşümüzü teyit etmektedir. Genetik ilmi, yine, söz konusu farklılıkların, aynı derecede olmamakla beraber, belirli yollarla azalıp çoğalabilecek mahiyette yaratıldıklarım göstermiştir. 

Seleksiyon, gerçekte, bütün canlı toplumlarında, genotipik farklılıklar bulunduğu takdirde bir değişme meydana getirebilecek yegane güçtür. Ne var ki, tabiat tarafından yapılan (Tabii) seleksiyonun meydana getirdiği değişmelerde belirli bir istikametin (Hedefin) olmadığı yeni Darwin’cilerdcn sayılan Lemer (1958) tarafından yapılan (Sun’i) seleksiyonda vardır ve Sun’i olmayan seleksiyon şekillerinin hepsine birden Tabii Seleksiyon denir. Bu ifade kabul edildiği takdirde, yeni tiplerin (Giderek de türlerin) meydana gelişinde tabii seleksiyonun rol oynamamış olması gerekir. Çünkü tamamen tabiat şartlarına maruz bulunan bitki ve hayvan toplumlarında tabiat mevcut farklı genotiplerden bir müddet birini, sonra da ötekini tercih edebilir. Tabiat şartları bir türün oluşması için gerekli görülen zaman içinde, hiçbir dönemde, değişmeden, sabit kalmamıştır ve kalmamaktadır. Bu durumla ilgili ilmi bir gerçek daha vardır: Canlı toplumlan birbirlerinden belirli genotiplerdeki şahısların (veya genlerin) nisbi miktarları bakımından ayrılmaktadırlar ve seleksiyonun toplumlan arasında ancak böyle bir farklılığı yaratabildiğim kabul edilmekteyiz. Buna göre, belirli bir genotipin bir toplumda genel olduğu halde, öteki bir toplumda hiç bulunmaması (ki bu durum farklı türleri ayıran tür vasıflarından sorumlu genotipler için söz konusu olabilir), Seleksiyondan başka amillere atfcdilmelidir. 

Gerçekten, Lush (1945), Lemer (1950) ve diğer populasyon genetikçileri (Düzgüneş, 1976) seleksiyonun genetik variyasyonu azaltarak tek-düze bir toplum meydana getirme etkisini, hele kantitatif karekterlerde, sözü edilmeyecek kadar az olduğunu teorik ve tecrübi olarak göstermişlerdir. 
Tersine, seleksiyonun populasyonda mevcut potansiyel variyasyonu kinetik hale getirmek suretiyle görünür farklılığı arttırdığına dair tecrübi deliller mevcuttur. (Lemer, 1950, 1958). Tek-düze toplum, ancak ve ancak belirli şartlarda sürekli olarak uygulanabilen akrabalar arası çiftleşme veya kendilenme ile meydana gelebilir. Tabiatta bu, uzun süre izole edilmiş, başkaları ile teması, gen alışverişi kesilmiş kü^Jk populasyonlarda gerçekleşebilir. 

Yeni Darwinciler, insanların faydalandıkları bitki ve hayvan populasyonları ile bizzat insan populasyonlannın tekamülü (ıslahı) için zararlı genlerden arındırılmaları ile ilgili olaylan Normalleştirici Tabii Seleksiyonla izah etmişlerdir. Bunda seleksiyon için kullanılan tarifteki değişikliğe dayanmışlardır. Yeni tarife göre, bir toplumda farklı genotiplerin farklı miktarlarda döl meydana getirerek gelecek generasyonda farklı etki paylarına sahip olmaları halinde bir seleksiyondan söz edilir. 

Bilindiği gibi, her canlı populasyonunda mutasyonlar (Kalıtım materyallerinde değişmeler) olagelmektedir. Bunlardan bazıları öldürücü olup bazılan anormal görünüşlere, bir çokları da davranıştı, fizyolojide veya morfolojide kolay farkedilmeycn küçük arızalara sebep olmaktadırlar. Mutasyonlar arasında hal-i hazır şartlarda canlı için faydalı olanlar, zararlı olanlara nazaran çok seyrektirler, öyleki bunlann meydana getirdikleri mevcutlardan daha yararlı şahısları farketmek, bir ot yığınında kaybolan iğneyi bulmak kadar zordur. 

işte zararlı mutasyonların toplumda yayılmasını önlemede, böylece toplumu daha mütekâmil bir seviyeye ulaştırmada Tabii Seleksiyonun rol oynadığı ileri sürülmüş ve buna Normalleştirici veya Stabilcştirici Tabii Seleksiyon denilmiştir. (Dobzhansky, 1961). 

Achondroplasia, insan toplumlarında mutasyonla meydana gelen dominant etkili bir genin sebep olduğu bir arızadır. Bu gene sahip olan şahıslarda vücut ve baş normal bir gelişme gösterdiği halde, kol ve bacaklar kısa 
kalmaktadır, ki bunlara aehondroplastik cüce denmektedir. Danimarka’da 94 
bin çocuktan 8’inin böyle doğduğu, normal ebeveynlerin meydana getirdikleri her 24.00 cinsiyet hücresinden birinde bu anzaya sebep olan mutant genin bulunduğu tesbit edilmiştir. Bu durumda söz konusu genin nisbi miktan, düşük bir hızla dahi olsa, giderek artacaktır. Cücelerin evlenip çocuk yapmaları ile artış hızı yükselecek ve bu zararlı gen topluma daha hızlı yayılacaktır. 
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Bereket versin ki, aynı toplumda aehondroplastik cüceler normal kardeşlerinin ancak % 2()'si kadar çocıık yapmaktadırlar. İşte çoğalma bakımından görülen bu farklılık Normalleştirici Tabii Seleksiyonun sonucu veya örneği olarak tanıtılmaktadır. Aslında böyle bir seleksiyoııdan beklenen, cücelerin hiç çocuk yapmamaları, sahip oldukları zararlı geni gelecek gencrasyona intikal ettirmemeleridir. 

Bu ise toplumda yerleşmiş kültür icabı olarak böyle anormal görünüşlerin eş olarak seçilmemelerine bağlıdır. Fakat bir toplumda eş seçmede dış görünüşten başka faktörler (mesela zenginlik) rol oynamakta ise, söz konusu genin yayılması frenlenemez. Görülüyor ki konu tamamen sosyaldir, tabiatla ilgilidir değildir. 

Bunun gibi, toplum için zararlı görülen genleri taşıyanların veya taşıdıkları zan edilenlerin çocuk yapmalarını zorunlu olarak önlemeğe çalışıldığı toplumlar ve devirler olmuştur. Bu işleme toplumun üstün vasıfta fertlerden oluşacağı umulmuştur. Bunun insanlıkla bağdaşmadığı bir yana, gerçekleşme imkanı olmadığı kabul edilmemiştir. Çünkü bir yandan mutasyonlar devam edecekler, bir yandan da ressesif etkili zararlı genlere sahip olanlar normal evlenmelerle tanınmıyacaklardır. 

İnsanlarda Retinosmastoma bir göz kanseri formudur ve gözler ameliyatla derhal alınmadığı takdirde bu irsi hastalığa yakalanmış çocuklar muhakkak ölmektedirler. Bu a normal genin mutasyonla dominant etkili gene değişmesi ile meydana çıkmaktadır. Mutasyonun vuku bulduğu ebeveynlerin cinsiyet hücrelerinden meydana gelen bütün çocukların, ameliyatla yaşamaları temin edilmediği takdirde, ölmeleri ile söz konusu genin toplumdan temizlenmesi Normalleştirici Tabii Seleksiyon olarak gösterilmekledir. Ameliyatla gözleri alman çocuklar ise normal olarak büyümekte ve evlenirlerse çocuklarından yarısına bu geni intikal ettirmektedirler. Böylece ameliyat, sözkonusu Tabii Seleksiyonun etkisini azaltmış, halta engellemiş olmaktadır. Yoksa ameliyat ve evlenmelere müsaade edilmemeli midir? 

Burada Tabii Seleksiyon olarak gösterilen hadise bir gen etki şeklinin (Lelal etkinin) tezahürüdür ve bu etki herhangi bir tabiat şartına bağlı olmadan veya hangi tabiat şartında olursa olsun kendini göstermektedir. 
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Yukardaki iki misal kadar olmasa dahi toplumda döl verme bakımından farklılık yaratabilen irsi (Genotipe bağlı) hastalıklar da vardır, ki bunlar da Normalleştirici Tabii Scleksiyon olarak gösterilmektedir. Miyopluk ve Şeker hastalığının bazı Nevileri mutasyonla meydana gelen ressesif etkili genlerden ileri gelmektedirler. Bu genleri homozigot olarak taşıyan şahıslar çeşitli sebeplerle (mesela beğenilmeme korkusu veya aşağılık duygusu yüzünden) evlenmekten çekinmiş, dolayısiyle normallerden daha az çocuk yapmada iseler, bu da Normalleştirici Tabii Seleksiyon sayılmaktadır. Miyopları gözlük kullanarak. şeker hastaları insülin yaptırarak kusurlarım giderdiklerine inandırıldıkları takdirde veya bunları eş olarak seçmenin sakıncalı görülmediği toplıımlarda Normalleştirici Tabii Seleksiyonun etkisi azalır. Bu da söz konusu genlerin toplumda yayılmalarına sebep olur. Yoksa, seleksiyon beklenen etkisini göstersin, böylece söz konusu zararlı genlerin topluma yayılması önlensin diye, miyoplara gözlük satmamak, şeker hastalarına da insülin uygulamamak mı lazımdır. 
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SORUMLULUKLARIMIZ 


Millet olarak içinde bulunduğumuz şartlar bizleri bir yandan nerelerden geçerek nerelere geldiğimizi bilmeğe ve bundan sonra olabilecekleri azami isabetle tahmin etmeğe, bir yandan da ilgilendiğimiz alanlarda fikri ve ameli olgunluğa erişmeğe zorlamaktadır. Bu hususu önce bütün vatandaşlara kabul ettirmeyi, sonra da bu konularda onlara doğrudan ve bilvasıta yardımcı olmayı Türk Ocakları’mn sorumlulukları olarak benimsiyoruz. Yurdumuzun tabii kaynaklarını, yüksek kabiliyetli insan varlığını, jeopolitik ve stratejik mevkiini gereği gibi değerlendirerek tekrar güçlü bir Türk Devleti geliştirebileceğimizden endişe duyan yabancı devletlerin içte ve dışta teşkilatlandırdıkları şer kuvvetlerin bu gelişmeyi çeşitli yollardan engelleme faaliyetlerini etkisizleştirebilmek için üstlenilmesi gereken bu sorumlulukları, mahalli ve merkezi devlet kuruluşlarının, özellikle üniversitelerin yardımları ile, yerine getirebileceğimize inanıyoruz. Bu düşünce iledir ki, Türk Ocakları’nın üniversitelerimizin ve bunlara bağlı yüksek öğretim kurumlannın bulundukları yerlerden başlayarak bütün yurda yayılmasına çalışmaktayız. 

Merkezimizin ve şubelerimizin tertipledikleri toplantılara mülki amirlerin ve erkanın, belediye başkanlarının, garnizon komutanlarının, üniversite öğretim elemanlarının, halkın ve bütün siyasi partilerin katılmaları bize kuvvetli bir manevi destek olmaktadır. Ocaklarımızın faaliyetlerini hiç bir siyasi partinin lehinde veya aleyhinde olmadan yürüttüklerinin, yalnız ve yalnız kamu yararına hizmet eden milli birer kuruluş olduklarının bilinmesi ve öğrenilmesi, başarılarımız için çok mühim bir dayanak teşkil etmektedir. 

Çalışmalarımızda güttüğümüz esas gaye milli birlik ve bütünlüğümüzü parçalatmamak, bilakis pekiştirmektir. Bunun için bütün vatandaşların Türk olmaktan samimi bir mutluluk ve gurur duymalarını temin etmek üzere, Türk Milletinin devlet kurmada ve devlet anlayışında, cemiyet düzenini tesis ve muhafazada, adalette, ahlakta, insanlıkta, sanatın her kolunda ve askerlikte. 
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hatta ilimde ve teknikte üstün meziyet ve başarılarını ilmi verilere dayanarak ortaya koymağa ve bunlan çeşitli vasıtalarla bütün vatandaşlara anlatmağa, benimsetmeğe çalışmanın gerekliliğine inanıyoruz. 

Bugün Türk Milletinin yalnızca bir bölümünün müstakil olarak yaşadığı eskilerine nazaran küçük bir coğrafyada, bir takım beceriksizlikler, ihmaller ve ihanetler yüzünden eski satvetini kaybetmiş bir devletin vatandaşı olmak talihsizliğine uğramış isek, bunun vatandaşlarımızda bir küçüklük ve aşağılık duygusu yaratmasını önlemeğe çalışıyoruz. Bunun için her şeye rağmen milli kültürümüzü, örf ve adetlerimizi, vatan ve millet sevgimizi, devlete bağlılık duygumuzu henüz kaybetmemiş olduğumuza, bu meziyetlerimizi koruyabildiğimiz takdirde yukarıda saydığım imkanları gereği gibi değerlendirerek yeniden güçlü bir Türk Devleti geliştirmenin mümkün olduğuna dair görüş ve inancımızı herkese ve bilhassa gençlerimize aşılamak istiyoruz. Bu maksatla vatandaşlarımızı, bilhassa üniversiteli gençlerimizi şer kuvvetlerinin bölücü ve yıkıcı telkinlerine karşı manen teçhiz etmeğe gayret ediyoruz. Bunda maddi bir desteğin de gerekliliğine inandığımız için bir vakıf kurmuş bulunuyoruz. 

Bu konularda devlet kurum ve kuruluşlarının, özellikle TRT’nin, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin de gereken hassasiyeti göstermelerini temin bakımından zaman zaman uyarıcı faaliyetlerde bulunmağa mecbur kalıyoruz. Mesela TRTnin gayrı milli, hatta milli değerlerimizi tezyif edici programlarını ve dilimizi fakirleştirici, yozlaştırıcı ve bozucu bülten ve yorumlarını tesbit ederek merkezimiz kanalı ile önce Genel Müdürlüğün, sonra da ilgili Devlet Bakanlığı’mn ve kamuoyunun dikkatine sunmayı milli bir vazife sayıyoruz. Okullarda din ve ahlak, vatandaşlık, musiki, tarih ve sanat tarihi başta olmak üzere hemen bütün derslerde öğrencilere gurur duyacaktan meziyetlerimizin ve devletimizi güçlendirmek için kendilerine şimdiden düşen görevlerin heyecan uyandırıcı misallerle milli duyguları sağlam öğretmenler tarafından anlatılmaları gerektiğini savunuyoruz. Bunun için de her şeyden önce bu niteliklerde ders kitabı hazırlayabilecek elemanlan bulup görevlendirmenin ve milli duyguları sağlam öğretmenlerin sayılarını arttırmanın lüzumunu anlatmağa çalışıyoruz. 
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I. BİLİM TEKNOLOJİ ŞÛRASI " 
MÜNASEBETİYLE 


Kültür Bakanlığı’nın 1990’ı Bilgi vc Enformasyon yılı olarak il^n etmesinin arkasından Türkiye gazetesi sahibi ve genel yayın müdürü Sayın Dr. Enver Ören’in başkanı bulunduğu Bilim ve Teknoloji Vakfı’nın tertiplediği sempozyumu ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından hükümet desteği ile tertiplenen 1. Bilim-Teknoloji Şurası, Türkiye’de ilmi seviyeyi yükseltme ve ileri yerli teknolojileri geliştirme çalışmalarının hızlandırılmaları lüzumunun siyasi otorite tarafından benimsendiğini göstermesi üniversitelerimiz ile geliştirilecek teknolojilerden yararlanacak kesimleri aktivite etmesi bakımlarından geçen ayın çok yararlı faaliyetleri idiler. Gerçekten, siyasi otoritenin en selahiyetlileri tarafından sözü geçen çalışmalar için 6. plan döneminde daha öncekilerin en az dört misli fazla maddi imkan sağlanacağı, araştırmacı sayısının en az iki misline çıkarılacağı ve Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Bilim vc Teknoloji Yüksek Kurulu’nun özellikle şûrada benimsenen (veya münferit olarak sunulan) tavsiyeleri gereği gibi değerlendirip uygulanmalarım mümkün kılacak tedbirleri alacağı defalarca ifade edilmiştir. 

Bizce en az bunlar kadar önemli olan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Ali Coşkun’un bu teşekküle üye olan özel sektör işletmelerinin ithal edilenler kadar elverişli yerli teknolojileri biraz pahalı da olsa tercih edeceklerini ve böyle teknolojilerin geliştirilmeleri için bir yandan kendi bünyelerinde araştırma birimleri kurmağa, bir yandan da TÜBİTAK ve üniversitelere maddi imkân sağlamağa giderek artan bir temayül gösterdiklerini samimiyetle belirtmiş olmasıdır. Çünkü araştırma ve geliştirme çalışmalarını da, diğer faaliyetler gibi, motive edecek en mühim unsur taleptir. İlim adamları geliştirdikleri bilgilerden ve teknolojilerden yararlanıldığını gördükleri takdirde memnun olurlar, gurur duyarlar. Bu, onlar için kendilerine ödenecek ücretleri artırmaktan çok, daha rahatlatıcı ve teşvik edicidir. 
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Memleketimizde yeterli olmasa dahi birikmiş bilgiler ve geliştirilmiş teknolojiler vardır. En azından tarım sektöründe bunun böyle olduğunu biliyorum. Fakat ne yazık ki bunların pek azı uygulama alanına aktarılabilmiştir. 
Bu durum, tabii olarak, gerek üniversitelerdeki ve gerek Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığı’na bağlı araştırma kurumlarındaki elemanlarda büyük bir heves kırıklığına sebep olmuştur. O halde Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu için birinci derecede önemli faaliyetin toplumumuzun her kesiminde yeni bilgi ve teknolojiye talebi artırmak olmalıdır. Şûrada bu husus, o kadar açık olmamakla beraber, hemen sadece sayın Prof. Dr. Nimet Özdaş tarafından ifade edilmiştir. 1962-63’te TÜBİTAK’ın kurulmasında en müessir çalışmaları yaptığını bildiğim bu Profesör, muasır olabilmemiz için Bilim ve Teknolojide hızlı bir ilerleme yapmak mecburiyetinin bütün vatandaşlarca idrak edilmesi gereğini defalarca tebarüz ettirmiştir. Ancak bunun nasıl sağlanabileceği açıklanmamıştır. 

Bizce bu işe Bakanlıklardan başlanmalıdır. Bakanlıklar ve bunlara bağlı teşekküller kendi hizmetlerinin verimliliğini artırmak için hangi ilmi verilere ve yeni teknolojilere ihtiyaçları olduğunu tesbit etmeli ve bunlan temin için ya kendi araştırma birimlerini kurmaları veya mevcutlan geliştirmeli, ya da üniversiteler ve TÜBİTAK ile işbirliği yapmalıdırlar. Diğer taraftan, Bakanlıklara bağlı araştırma kurumlan birer kadro birimi olarak değil, gerçek ilim adamlannm çalıştınldıklan ve bunlar için gerekli imkânların sağlandığı birimler olarak kurulmalı, geliştirilmeli, vazifelendirilmen ve dcnctlcnmelidirler. 

Bakanlıkların ne gibi bilgi ve teknolojilere ihtiyaçları olduğunun tesbiti de önemli bir husustur. Bunun için teşkilatlarını yalnızca bakanlık emirlerini veya programlannı uygulamakla değil, fakat aynı zamanda ve daha çok araştırmayı gerektiren konu ve problemleri bulmakla görevlendirilmelidirler. 

Bu münasebetle uzunca bir zamandır ileri süregeldiğim bir düşüncemi tekrar açıklamak istiyorum: Bakanlıkların uygulama birimlerinde görevlendirdikleri üniversite mezunu elemanların terfilcrinde ve mükafatlandınlmalannda esas kriterin her yıl araştırma kurumlarma intikal ettirecekleri mahalli problemlerin sayıları ve önemlilik dereceleri olmalıdır. Görev 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yaptıkları, hatta hayatlarını sürdürdükleri muhitteki varlıklara ve olaylara ilgi duymayan elemanlar hcrşeyden önce insanlık vasıfları bakımından noksanlık içindedirler. İlkokuldan itibaren bütün öğretim müesseseleri öğrencilerini önce bu vasıf bakımından mükemmelleştirmeye çalışmalıdırlar. 

Bakanlıkların söz konusu teşekküleri ve buralarda çalışan elemanları sadece kendi bakanlıklarının değil, aynı zamanda özel müessese ve şahıslarında yeni bilgi ve teknoloji ihtiyaçlarını teshille de görevlendirilmelidirler. Mesela Sanayi Bakanlığının küçük ve orta sanayi sitelerinde kurmakta olduğu danışma büroları, yalnızca buralara başvuranlara yardım etmekle değil, fakat aynı zamanda sitedeki işletmelerin yeni bilgi ve teknolojiye ihtiyaç duymalarını telkin etmek, bunların neler olabileceğini istişare suretiyle kararlaştırıp araştırma kumullarına intikal ettirmekle de yükümlü tutulmalıdırlar. Bunda muvaffak olunduğunda bu işletmeler, küçük de olsalar, zamanla araştırma masraflarını kısmen hatta tamamen karşılamağa razı olabilirler. 

Tarım alanında halen yeni teknolojileri ithal etmekte olan özel kuruluş ve kişilerin yerli teknolojilerin geliştirilmelerine katkıları çeşitli yollar ve teşviklerle arttırılabilir. 

Araştırma kurumlarına gelince; 

Bunların başında üniversiteler gelmektedir. Aslında bakanlıklara bağlı araştırma birimleri ile TÜBlTAK’da üniversite elemanlarından yararlanmak durumundadırlar. Üniversitelerin yalnızca yüksek öğretim kurumlan olarak kurulmaları ve değerlendirilmeleri büyük bir hatadır. Son yıllarda yapılan bu hata eski köklü üniversiteleri hile araştırma fonksiyonlarından hayli uzaklaştırmıştı^ Fakat ne de olsa bunları arzulanan seviyelerde araştırmalara yöneltmek, halen hemen yalnız öğretim yapan yeni üniversitelerden çok daha kolay ve ucuzdur. Çünkü bunlarda hala, master ve doktora öğrencilerine, araştırma görevlilerinin hatta yardımcı doçentleri araştırma projelerinde değerlendirip yetişmelerine yardım edecek sayı ve seviyede profesör ve doçentler vardır. Ne var ki bunlar şimdilerde olduğu gibi geçim sıkıntılarını hafifletmek için yüksek ücretli ek dersler vermeye mecbur edilmemelidirler. 
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Aslında üniversitelerde yüksek ücretli ek derslerin ihdas edilmesi hocaları sadece araştırmadan uzaklaştırmakla kalmamış derslerin de seviyelerini düşürmüştür. Bu hata birinci derecede bir üniversite hocasının haftada 5 saatten fazla dersi gereği gibi hazırlayabileceğini düşünmüş olanlara aittir. Hele bu dersler lisans üstü seviyede iseler! Halbuki şimdi haftada 200-25 saat ders veren öğretim üyeleri vardır ve bu derslerin paylaşılması bir mesele olmakta, en azından bu hakkaniyetli (!) bir şekilde yapılmağa çalışmaktadır. 

O halde hocaların maddi sıkıntılarını hafifletmek için ek ders yerine, gerek fonlardan yararlanmak üzere üniversitelere, gerek TÜBİTAK'a, gerek bakanlıklara ve gerek özel sektöre sunulacak proje tekliflerine hocaların ve yardımcılarının ücretlerini de makul ölçülerde dahil edilmelidir. 

Akademik Unvanların elde edilmelerinde halen uygulanmakta olan ve sübjektifliğe, hatta iltimasa çok müsait olan sistemden vazgeçilmesi de genç ilim adamlarının araştırmaya heves ve ilgisini artıracaktır. 

Bu vesile ile Türk Ocaklı üniversitelilerin bilim ve teknoloji yarışında, milliyetçiliğin gereği olarak, geri kalmayacaklarına inancımı bildirmek istiyorum. 

TÜRK YURDU, Haziran 1990 
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HANGİ PARTİDEN OLURSA OLSUN, 
MİLLİ DÜŞÜNCELERİ SAĞLAM VATANDAŞLAR 
TÜRK OCAĞINDA BİRLEŞEBİLİR 


O. OKTAY: Efendim , okuyucularımız sizi yakından tanıyorlar ama, yine de kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 

O. DÜZGÜNEŞ: 73 yaşındayım ve emeldi bir profesörüm. Babam İstanbul’dan Anadoluya silah ve cephane kaçırılması faaliyetlerine yardım etmiş bir polis memuru idi. Annem Gerede’de doğup büyümüş, sonra İstanbul’a gelmiş ve babamla evlenmiş. 

ilkokulu Gerede’de 1928’de, liseyi Kastamonu’da 1934’te, üniversiteyi de Ankara’da Ziraat Fakültesi’nde 1938’de bitirdim, hep birinci olarak. Yedek subaylıktan sonra mezun olduğum fakültenin Zootcknik Enstitüsü’ne (o zamanlar, bölüm ve kürsü deyimleri yoktu) stajyer asistan tayin edildim. 
İkinci Cihan Harbi sırasında ikinci defa askere çağrıldım. 1942*de ikinci sınıf asistan olum. 1946’da doktoramı tamamlayıp birinci sınıf asistanlığa yükseltildim ve ABD’nc gönderildim. Kaliforniya Üniversitesi’nde. Genetik, İstatistik ve hayvan ıslahının genetik esasları konularında çalıştım. Bir ilmi dergide yayınlanan araştırmanın beğenilmesi sonucu Amerikalı bilim adamlarının kuruluşu olan Signıa XI isimli derneğe üye seçildim. Sonradan Biometrics derneğine de kabul edildim. 1951’de doçent, 1957’dc profesör oldum. 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) faaliyete başladığı 1963 yılından 7 yıl süre ile mesleğimle ilgili araştırma grubunun yürütme komitesinde üyelik yaptım. Bu kurumun 1986 yılı Hizmet Ödülü’ne layık görüldüm. 

1968’de fakülteme dekan seçildim. Dekanlık görevim Üniversitelerimizde anarşinin başlayıp hızla büyüdüğü döneme rastladı. Bununla beraber, son- 


~ 52 






radan maalesef devam ettirilmeyen bir çok yenilikler yaptım. Bu arada genetik ve biyometri için kurulan kürsünün de başkanlığım yaptım. 1985’te yaş haddinden emekli olmadan önce 1.5 yıl kadar A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü’nü idare ettim. 

Emekli olduğum tarihten bu yana mensup olduğum bölümün, fakültenin ve üniversitenin teklifleri ile sözleşmeli olarak hocalığa devam etmekteyim. 

O.OKTAY: Mesleki kariyeriniz ve başarılarınız yanında sizi lıep milliyetçi teşekküller içinde aktif görevlerde görüyoruz. Bu çalışmalarınız hakkında da bilgi istesem. 

O. DÜZGÜNEŞ: 1968’de Üniversitelerde başlayan ve masum öğrenci istekleri olarak yorumlanan eylemlerin gerçek amacının memleketimizde komünist düzeni yerleştirmek üzere bir anarşi yaratmak olduğunu kavrayıp tedbirlerin buna göre alınması gerektiğini savunan çok az sayıdaki hocalardan biri idim. Bu sebepledir ki, çeşitli şekillerde taciz ve tehdid edildim, nihayet dekanlıktan ayrılmak mecburiyetinde bırakıldım. Bundan sonra, öğrencileri koruyan öğretim üyelerine karşı bir teşekkül meydana getirmek üzere, rahmetli Recep Doksat’ın muayenehanesinde, belirli hocaların katıldıkları müteaddit toplantılar yaptık. Neticede o farihte kurulu bulunan Ülkücü Öğretmenler Derneğini, Ülkücü Öğretim Üyeleri ve Öğretmenler Demeği olarak genişleterek bu derneğe üye olmağa karar verdik ve böyle yaptık. 

Kısaltılmış ismi ÜLKÜ-BİR olan bu derneğin yönetim kurulunda, öğretim üyelerini temsilen Doç. Dr. Haluk Karamağralı ile birlikte görev aldım. Türk Milliyetçiliğinin toplumumuza benimsetilmesi, milli birliğimizin korunması ve komünist ideolojinin insanlık, hele Türk Toplumu için felaket sayılması gerektiğinin gerekenlere, özellikle gençlere anlatılması yolundaki organize faaliyetlere böylece katılmış oldum. Bu, benim hayatımda da önemli bir değişme yaptı. Bu camiaya mensubiyetten içkiyi bıraktım, ibadetlerimi intizama soktum. 

Bir müddet sonra bu derneğin genel başkanlığına seçildim. Beş yıla yakın bir süre içinde başlangıçta 30 kadar olan şube sayımızı 390’a, üye sayımızı da 
35 bine çıkardık. 
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Burada muhakkak belirtmek istiyorum ki, demeğimize üye olan biitiin öğretmenler gerek bilgi, gerek çalışkanlık ve fedakarlık, gerek başarı şartlarını geliştirme ve yönetme, gerek meslek, vatan ve millet sevgilerinin yüksekliği bakımlarından fevkalade olup, Türk Milletimin özlemini çektiği öğretmen ve öğretim üyesi tipini temsil etmekte idiler. Böyle bir camiaya uzun süre genel başkanlık yapmış olmaktan hala gurur duymaktayım. 

ÜLKÜ-BİR’deki görevimin sonlarına doğru Türk Ocağı Ankara Şubesi idare heyetine, kısa bir süre sonra da Türk Ocakları Umumi Reisliğine seçildim. Çok değerli iş adamlarımızdan Sayın İdris Yamantürk’tcn kiraladığımız bir apartman dairesini tefriş ettik ve o zamana kadar hemen bütün şubeleri kapanmış olan Türk Ocaklarını tekrar canlandırmağa çalıştık. Bunda muvaffak olabilmek için hâla Türk Oçağı olarak tanınan binamızın mülkiyetini, hiç olmazsa intifa hakkını geri almanın gerekliliğini idrak ederek buna çalıştık. Bir yandan da haftalık sohbetler tanzim ettik ve yürüttük. Türk Yurdu mecmuasını tekrar çıkartmayı planladık ve bunda hayli ileri safhalara geldik. 
Bütün bunlar bazılarının dikkatini çekmiş olacak ki, bir gece merkezimizin de kayıtlı olduğu defterimiz, diğer evrakımız ve emanet olan daktilomuz alınmıştı. Nihayet 12 Eylül 1980 hareketiyle Türk Ocaklarının da faaliyeti durduruldu. 

Derneklerin faaliyetine tekrar izin verilince gerekli resmi muameleleri tamamlıyarak 1986 Mayıs'ında Türk Ocaklarının yeni faaliyet dönemini başlattık. 

O. OKTAY: Biraz daha gerilere fitsek efendini ... Öğrencilik yıllarınızda nasıl bir ortanı vardı ? Özellikle Tiirk Milliyetçiliği açısından değerlendirerek güllümüze kadar bu ortanı nasıl bir seyir takip etti? 

O. DÜZGÜNEŞ: Lise ve üniversitedeki öğrencilik yıllarımda Atatürk sağ idi. Biz de hep Atatürk sevgisi ve ülküleri ile meşbu idik. Milli duygular bakımından öğrenciler arasında bir farklılık görülmezdi, derslerimiz de memleketimize ve milletimize yararlılıkta öne geçmek düşüncesinden çok, şahsi tatmin duygusu rol oynamakta idi. Bununla beraber, bazı milli oluşumlara karşı alaka bakımından farklılık görülebilmekte idi. Mesela, lisede sınıf arkadaşım Fethi (ki sonradan Mengüç ve Tcvetoğlu olarak tanınmıştır.) kendisine ve Nihal Atsız'a ait şiirleri okuduğumda ben, fenci olduğum halde, diğer arkadaşların çoğundan daha fazla heyecanlanır, onlar gibi şiirler yazmağa kalkışırdım. Rahmetli arkadaşım Fethi, Çanakkale Şehidleri için abide yapılması ile ilgili yürüyüşe katıldığını anlattığı zaman ona gıpta ettiğimi çok iyi hatırlıyorum. 

İstanbul'da yahudi ve rum vatandaşların etraftaki Tiirkleri hiçe sayarak kendi dilleri ile şamatalı konuşmalarına çok kızardım. Nihayet Milli Türk Talebe Birliği “Vatandaş Türkçe Konuş” kampanyası başlatmıştı da, ben de “Oh” demiştim. 

1946-50 yılları arasında ABD'nde iken üniversitelerde, bilhassa II. Cihan Harbi’nden dönenler arasında yaygınlaşmış bir komünizm taraftarlığını müşahede ediyor ve bu cereyanı durdurmak üzere tertiplenen konferanslara gidiyordum. Yurdu dönünce bazı üniversite ve fakültelerde başlayan gösterilerin gerçek amacını kavramamda ve bunlara karşı olmamda Amerika'da dinlediğim konferansların büyük faydası oldu. Bundan başka, Kafkasya’da komünist ihtilâlin ilk yıllarım yaşamış olan kayınvalidemin Türkiye’deki gösterileri ve konuşmaları tamamen oradaki ihtilalcilerin yaptıklarına benzetmesi de görüş ve davranışlarımda müessir olmuştur. 

Bence önemli olan bir olayı da burada açıklamak istiyorum. 27 Mayıs ihtilali öncesindeki bir günde ders programım gereği talebelerimi Ankara dışında bir ekskürsiyona götürmek isteyişim, talebe hareketlerine karşı olduğumun bir delili olarak değerlendirilmiş ve malûm siyasi parti elemanlarınca dikkatim çekilmişti. 

1960’lı yılların başlarında fakültemizde bir sükunet hüküm sürdü. Bundan yararlanılarak derslerde başarının arttırılması gayesi ile yönetmeliğimize çok da ağır olmayan şartlan yerine getirmeyen öğrencilerin fakülte ile ilişkilerini kesme hükmü konmuştu. İki yıl sonra bu yönetmeliğe tabi öğrencilerin % 10'u fakülteden atılmak durumunda kalınca, kıyametler kopmuştu. Bu öğrencilere sol görüşlü anarşi kaynağı öğrenciler yanında milliyetçi olarak tanıdığım bir kısım öğrenciler de arka çıkmıştı. Bunlara girişilen harekette 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güdülen taktiği ve amacı anlatmış, menfaat gösterildiğinde milliyetçi düşünce ve davranışlardan vazgeçerek anarşiye katılmakla solun ekmeğine yağ sürdüklerini izah etmiştim. 

Bu çabalarımın o zaman faydası olmadı, ama sonraları gelişen olaylar bunların aklını başına getirdi. Bunda sağlam inançlı bir kısım öğrencilerin de yardımı oldu. Lâkin bu öğrenciler solcu liderlerin karan ile dövüldüler ve fakülteye alınmadılar. Bunlara kimse arka çıkmadı. Sözü geçen liderler fakülte dekanına, “Eğer bu öğrenciler fakülteye gelirse onlan öldürürüz” diyebilmişlerdir. 

Zamanla bu tahakküme dayanamayanların sayıları arttı. O zaman da başka fakültelerden takviyeler geldi ve bunlar fakültede hemen her gün bir olay yarattılar. Ne var ki, giriştikleri boykotlara milliyetçi öğrenciler artık itibar etmediler; bilakis karşı çıkarak boykotu kırdılar. Bu onlara fakültede bir sempati yarattı ve taraftar toplamalarına yardım etti. Bir ara bunlar da tahakküme teşebbüs ettiler ise de, bu uzun sürmedi. Bunda benim tavsiyelerimin rolü olduğu söylenir. 

12 Eylül 1980’den sonraki yıllarda bütün fakültelerde bir sükunet hakim 
oldu. Son zamanlarda en azından bazı fakültelerde şu veya bu bahanelerle başlatılmağa çalışılan hareketler, şer kuvvetlerin boş durmadıklarını göstermektedir. Bunlara karşı yöneticiler tarafından gerekli tedbirlerin alındığı memnuniyetle müşahede edilmektedir. Ne var ki. Yüksek Öğretim kurulularında milli birliğin teşhisinde ve milletçe yücelme ülküsünün gerçekleşmesinde Türk Milliyetçiliğini benimsemenin rolü ve önemi, bu millete mensubiyetin büyük bir mutluluk ve manevi huzur kaynağı olduğu gereği gibi işlenmemekte, gençlere benimsetilmeğe çalışamamaktadır. Türk Ocaklarının şubelerini öncelikle Yüksek Öğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açma kararımız bu eksikliği giderme amacına matuftur. 

O. OKTAY: Devletimizin zor günlerinde önemli görevler yapan Türk Ocakları maalesef uzun süre kapalı kaldı ve siz arkadaşlarımızla birlikte bu ağır yükü yeniden omuzladınız. Bu yeni durum içerisinde neler yaptınız efendim? 


~ 56 




O. DÜZGÜNEŞ: Bu millete mensubiyetin gerçek bir mutluluk kaynağı olduğunu ve bu kaynağı daha da gürleştirmek için neler yapmamız gerektiğini bütün vatandaşlara, bilhassa da gençlerimize anlatmak ve benimsetmek Türk Ocaklarının ana hedefidir. Türk Ocaklarının faaliyetten kaldığı yıllarda bu konularda cemiyetimizde bir gevşeme olmuştur. Yeni faaliyet dönemimizde bu konuyu, başta TRT olmak üzere, ilgili devlet kuruluşlarına da benimsetmeğe, bir yandan da merkezimizin ve şubelerimizin tertiplediği konferanslar ve sohbetlerle bilfiil işlemeğe ve yaymağa ve onların faaliyetlerine yardıma gayret ediyoruz. Merkez idare heyeti olarak her yıl iki konudan biri üzerinde ilmi kongreler tertipliyoruz. Çift yıllarda Milli Eğitimi, tek yıllarda Milliyetçilik ve Milliyetçilik Tarihini, konu alıyoruz. Bu toplantılarda Türk Ocaklarının gayeleri doğrultusunda övülecek çalışmalar yapanlara ödüller veriyoruz. 

Bu faaliyet döneminde yaptığımız en iyi işlerin başında Türk Yurdu Dergisi’ni tekrar yayın hayatına kavuşturmak gelir. 

O. OKTAY: Daha neler yapmak istiyordunuz; hu arada bir takını engellerle karşılaşıyor musunuz? 

O. DÜZGÜNEŞ: Bundan önceki sorunuzu cevaplarken belirttiğim ana konunun gerçekleştirilmesi için yapılması gereken işler vardır. İşte daha neler yapmak istediğimiz sorusuna cevap olarak bu işleri gerçekleştirmek istediğimizi söyleyebilirim. Bu işleri şöyle sıralayabilirim: Öncelikle milli tarihimizin başlıca safhalarındaki davranış ve amaç bütünlüğünü, milli kültürümüzün her unsuruna ait Türkiye dahilinde ve haricindeki varyasyonları inceleyecek devamlı çalışma gruplan teşkil etmek istiyoruz. Sonra şubelerimizin her birinde milli oyunlar, milli musiki, milli el sanatlan ve milli edebiyat kollan tesis etmenin gayreti içindeyiz. Merkezi bir tiyatro ekibi kurarak imkân olduğunda bunu şubelerimizin de yapmasını sağlamayı, onlara bu konuda yardımcı olmayı düşünüyoruz. Aynca, üniversite yöneticilerinde¬ ki Türk Ocaklan’na karşı olumsuz kanaati değiştirmek.... gibi işlerle de uğraşıyoruz. 

Bunlan gerçekleştirmede karşılaştığımız en büyük engel parasızlıktır. 


~ 57 -ş 




Tiirk Ocaklarının halen devamlı bir geliri yok gibidir. Kurduğumuz vakıf henüz gelir sağlayacak işlere girişemedi. Bazı projelerimize Kültür Bakanlığı tarafından kaynak sağlanacağına güveniyoruz. Şubelerimizin beklediğimiz ölçüde girişkenlik göstermemesi de aşılması gereken bir engel olarak karşımızda duruyor. 

O. OKTAY: Tiirk milliyetçilerinin gönlünde ycıtcın bir arslan var: Tarihi Tiirk Ocağı binası: bu binanın dununu nedir? Binayı asıl sahiplerine neden vermiyorlar? 

O. DÜZGÜNEŞ: Tarihi Türk Ocağı binasının hiç olmazsa kullanma hakkının bize verilmesi için uzun zamandan beri uğraşılmaktadır. Binanın Resim ve Heykel Müzesine dönüştürülmesi ümidlerin kaybolmasına yol açtı. 
Ne var ki, müze olmadan sarfettiğimiz gayretlerden de müsbet bir netice alamamıştık. Asıl zorluk, Türk Ocaklarının kendini feshetmesinden sonra binanın hâzineye mal edilmiş olmasından kaynaklanmıştır. Mamafih, binanın inşasını müteakip tapuya Türk Ocağı mülkü olarak kaydedildiği gerçeği değiştirilmediği müddetçe iddiamız devam edecektir. 

O. OKTAY: Çok sözii edilen , hatta istismar edilen bir konu daha var: Tiirk Ocakları ve siyaset: Tiirk Ocaklarının siyasete bakışı nedir? Bir başka deyişle Tiirk Ocakları siyasetin neresindedir? 

O. DÜZGÜNEŞ: Türk Ocakları hiç bir dönemde herhangi bir siyasi parti yararına veya aleyhine çalışmamıştır. Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren uzun yıllar devlet idaresinde, hatta bakan olarak hizmet vermiş birok zevat Türk Ocaklı idi. Bunlardan hiçbiri Türk Ocakları’nı hizmetinde oldukları iktidar partisi yararına bir icraata teşvik etmemiştir. Halen merkez idare heyetimizde bir partiden milletvekili adayı olmuş bir üyemiz vardır. Bu çok değerli üye Türk Ocaklarfnın merkez ve şubeleri tarafından tertiplenen toplantılarda yaptığı konuşmalarda, zımnen dahi, kendi partisinin propagandasını yapmamıştır. 

Türk Ocaklarına üye olmak için bir parti tercihi yapılamaz. Bu ocaklarda hangi partiden olursa olsun milli görüş ve duyguları sağlam bütün vatandaşlar bir araya gelme imkanı bulur. 
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Zamanın başbakanı yeni faaliyet dönemini başlatma törenine katılıp bir konuşma yaptığı için bizi o partinin yandaşlığıyla itham ettiler. Bu muhterem zat o konuşmayı parti genel başkanı olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başbakanı olarak yapmıştı. Şubelerimizin kuruluş törenlerine katılıp konuşan siyasiler de kendi partilerinin propagandasını yapmamışlar, sadece Türk Ocaklarını övmüş ve bu Teşkilattan beklediklerini ifade etmişlerdir. Bir şubemizin açılış merasiminde muhalefet partisi temsilcisi iktidar partisi temsilcisinden daha çok alkışlandığı için, şubemiz o muhalefet partisi yandaşı olarak itham edildi. Halbuki alkış farkı parti tercihinden değil, konuşulanların hitabet ve konulara yaklaşması farklılığından ileri gelmişti. 

Son olarak Aksaray'da yaptığımız 111. Milli Eğitim Sempozyumunda tebliğ sahibi Milli Eğitim Bakanımızın o toplantıda yaptığı konuşmayı ve bazı icraatını övdüğü için bizi yine iktidar yanlısı olarak itham edenler oldu. Asıl partizanlık, bir parti yanlısı görünmemek için o partinin Türk Ocaklarının amaçlan doğrultusundaki müsbet icraatını da kötülemektir. 

O. OKTAY: Çeşitli gayret ve faaliyetlerinizi biliyoruz, ama , bazı memleket meselelerimle ve Tiirk dünyasını ilgilendiren konularda Tiirk Ocaklarının pasif kaldığını söyleyenler oluyor. Siz. ne dersiniz ? 

O. DÜZGÜNEŞ: Türk Ocaklarının pasif kaldığı bazı memleket meseleleri olmuş olabilir. Türk dünyasını ilgilendiren konularda şikayet edilecek kadar pasif kaldığımızı zannetmiyorum. Bu konuda yaptıklarımızı saymaya çalışayım: 

Bulgaristan'dan mecburi göçe tabi tutulan soydaşlarımızla ilgili olarak şubelerimizin tertiplediği protesto mitingleri bütün siyasi partileri, meslek ve işçi teşekküllerini bir araya getirmekle Türk Ocaklarının gayelerinden en önemlisinin tahakkukuna vesile olmakta, durumu uluslararası insan haklarını koruma teşekküllerine duyurmakta örnek olmuştur. 

Balı Trakya Türklerinin maruz kaldığı gayri insani ve gayri hukuki muamelelere karşı*direnip hapse atılan Türk liderlerini ziyaretle kendilerine takdir ve tebriklerimizin nişanesi olarak hazırladığımız plaket ve berat levhalarını takdim etmek üzere Kurultay başkanınuz ve Merkez İdare Heyeti 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ikinci Reisi’ni görevlendirmiştik. Bu teşebbüsümüzü hapishanede dinledikleri radyoda duyan Batı Trakyalı Türk liderlerin büyük bir moral kazandıkları, gururla ağladıkları, sonradan Türkiye’ye gelip bizi ziyaret eden liderlerden biri tarafından ifade edilmiştir. 

Azerbaycan’da vuku bulan Rus mezalimini ve katliamını önce bir basın toplantısı yaparak protesto ettik. Bildirimizi şubelere ve Rus sefaretine yolladık. Ardından Ankara’da bütün şubelerimizin, işçi ve meslek teşekküllerinin, kültür demeklerinin katılacağı muazzam bir miting tertiplemiş, gereken müsaadeyi almış, maddi katkıları da sağlamıştık. Fakat, sonradan zuhur eden bazı sebeplerle bunun iptali gerekmiştir. Azerbaycan Türklerinin lideri durumundaki bir zat için hazırladığımız takdir ve tebrik nişaneleri kendisine ulaştırılmıştır. 

Afganistan’daki Türk soyundan mücahitlere bir yardım kampanyası açtık. Toplanan paralar Ankara Şubemizin reisi Orhan Kavuncu başkanlığındaki bir heyet tarafından yerine ulaştırıldı. Heyetin mahallinde tespit ettiği ihtiyaçların ilgili devlet kuruluşları tarafından karşılanması için teşebbüslerde bulunduk. 

Her yıl Esir Milletler Haftası’nda dış Türklerin durumlarını kamu oyuna ve uluslararası kuruluşlara duyurmak üzere basın toplantıları, konferanslar, sempozyumlar tertipledik. Bunlardan mümkün olduğu kadar soydaşlarımızı haberdar ettik. 

iki yılda bir tertiplediğimiz “Milliyetçilik ve Tarihi’’ konulu ilmi kongrelerin ağırlığını dış Türkler teşkil etmiştir. Bu kongrelerde sunulan tebliğler sonradan kitap haline getirilmiş, kitaplar il ve ilçe kütüphanelerine, Almanya’daki teşekküllere, şubelerimize ve üyelerimize dağıtılmıştır. 

O. OKTAY: Peki efendim, şu anda ne gibi faaliyetleriniz, projeleriniz var? 

O. DÜZGÜNEŞ: Daha önce belirttiğim faaliyetlerimizden ve Aralık ayının ilk günlerinde başlattığımız “Türk Şiveleri ve Rusça Kursu’’ndan başka şu anda üzerinde çalışmakta olduğumuz projeleri şöyle sıralayabilirim. 
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1- Güney Doğu Anadolu’nun sosyo-ekonomik, coğrafi ve tarihi yapısı ki, bu projenin tamamlanmış olduğunu söyleyebilirim. 

2- Türk Toplumlarında vSosyo-ekonomik ve Demokratik Gelişmeler.*.. Bu Projenin esası, 1991 sonbaharında büyük bir uluslararası kongre tertiplemektir. 

3- Çizgi filmlerle Yunus Emre’nin hayatını Türk çocuklarına tanıtmak. 

Sözünü ettiğimiz 2. ve 3. projeleri Kültür Bakanlığı ve gerekirse mali yardım yapacak diğer resmi, yarı resmi veya özel kuruluşlarla müştereken gerçekleştirmek durumunda olduğumuzu da belirtmek istiyorum. 

O. OKTAY: Düzenlediğimiz. Tiirk lehçeleri kursu gerçekten önemli bir faaliyet. Bunun sonunda ileriye dönük neler bekliyorsunuz? 

O. DÜZGÜNEŞ: Bu kurs çok büyük alâka gördü. Müracaat edenlerin ancak yarısını kabul edebildik. İstanbul ve İzmir şubelerimizin de böyle bir kurs tertiplemeleri isteniyor. Biz öncelikle Ankara’daki kursu başanlı kılmayı ve tekrarlamayı düşünüyoruz. Gelişme durumuna göre belki bir enstitü kurmak mümkün olabilir. 

O. OKTAY: Türk Dünyası ortak bir alfabede birleyebilir mi? Bu konuda gayretleriniz oluyor mu ? 

O. DÜZGÜNEŞ: 1991 sonbaharında gerçekleştirmek istediğimiz kongrede bu konu da işlenecek. Böyle bir teşebbüs var. Ancak, şimdiye kadar aynı coğrafyalarda büyük bir kısım itibariyle tecrid edilmiş olarak yaşamış olan Türk toplumlarının bu konu üzerinde anlaşmalarını temin etmek kolay olmaz. Burada ikinci bir zorluk çıkabilir: Hangi alfabe? Latin mi, Arap mı, yoksa Kiril mi? 

O. OKTAY: Bu arada sözü gençlik konusuna getirmek istiyorum. Sayın Diizgiineş; Gençlik üzerine geçmişte oynanan ve aslında İliç bitmeyen oyun - Itır şimdi yeniden canlandırılıyor. Bu konuda kamuoyuna ve özellikle yetkili mercilere ne diyeceksiniz? 

O. DÜZGÜNEŞ: Bütün Türk Devletleri içten parçalanarak 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zayıflatılmıştır. Bu yöndeki çalışmalar devletin sevk ve idaresinde gevşen^ görüldüğünde artmıştır. 12 Eylül 1980’den sonra otoriter bir devlet sisteki kurulmuş, siyasi partilerin faaliyete başlamasından sonra demokrasi kurallarının mümkün olduğu kadar geniş anlamları ile uygulanmasına çalışılmıştır. 
Fakat demokrasinin başıboşluk olduğu kanaatinin yaygınlığından yararlanmak isteyen şer kuvvetler yine teşkilatlanıp deneme çıkışları veya öneli keşifleri yapmağa başlamışlardır. Bu sefer kanuni yetkilerini kullanmada kararlı görünen yöneticiler ve güvenlik kuvvetleri bunların (şimdilik) fazlu ileri gitmelerini önlemeğe muktedir görünmüşlerdir. 

Fakat asıl mesele, bu gibi yıkıcı ve bölücü anarşik faaliyetlerin hiç olmamasını veya en azından münferit olaylar olarak kalmasını sağlamaktır. Bu da ancak, çocuklarımızın ve gençlerimizin vatandaşı oldukları Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dünyadaki bütün Türk toplumlarının ümidi olduğunu ve bu devleti dünya devletleri arasında üst seviyelerde bir mevkiyc yüceltmek gerektiğini, bunun da her şeyden önce milli birliğimizin pekiştirilmesi ile sağlanabileceğini idrak etmeleri ile mümkündür. 

Öğretim kurulularında okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılapları dersinin bunu yalnız başına sağlayamayacağı anlaşılmalıdır. Çocuklarımıza ve gençlerimize ayrıca bu millete mensup olmaktan mutluluk duymaları, milli hasletlerimizin yüksekliği misallerle anlatılarak telkin edilmelidir. Bunlara Türk Milleti’nin dünya tarihinde daima şerefli ve saygın bir mevkii olduğu, aslında dünya tarihinin en büyük kısmını Tiirklerin yaptığı, gerilemenin milli ahlakın ve birliğin bozulması ile başladığı, milli mücadelemizin Atatürk tarafından milli birliğin yeniden tesis edilmesi ile kazanıldığı, lâkin Türk milletinin her devirde iç ve dış düşmanları bulunduğu ve bunların taktikleri ikna edici metodlarla anlatılmalıdır. 

Türk Ocakları bu istikametteki eğitimlerin tamamlayıcısı olarak düşünülmeli ve yaygınlaştırılıp etkinleştirilmclidir. 

Çocuklarımızın ve gençlerimizin millî şuurlu ve yüksek karakterli olarak yetiştirilmelerinde diğer bir yol da onları spora heveslendirmektir. Devletin spor tesislerini öğüniilccek bir tempo ile arttırması yanında gençlerimizi bu konuda teşvik etmesi, spora özendirmesi de gerekir. 
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O. OKTAY: Peki efendini Tiirk gençliğine bir mesaj vermek ister misiniz? 

O. DÜZGÜNEŞ: Bir önceki sorunuzu cevaplarken söylediklerimin dışında, gençlere daima yeni şeyle öğrenmeğe çalışmalarını, okul imkânlarını çok iyi değerlendirmelerini, okul bittikten sonra da mesleklerindeki yenilik leri takip etmek üzere okumalarını, ilmi ve mesleki toplantılara katılmalarım, neticede gelecek nesillere kendileri ile öğünecckleri eserler bırakmayı ideal olarak benimsemelerini tavsiye ederim. 

O. OKTAY: Verdiğiniz, bilgilere ve yaptığınız açıklamalara çok teşekkür ediyorum efendim, sağolun. 

O. DÜZGÜNEŞ: Ben de teşekkür ederim. 

TÜRK YURDU, Ocak 1991 
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KURULUŞUNUN 80. YILINDA * 
TÜRK OCAKLARI 


Çeşitli vesilelerle tekrarlandığı üzere Türk Ocakları OsmanlI Devletinin asli unsuru olan Türk Milletinin, diğer unsurların bölücü ve yıkıcı faaliyetlerine karşı direnmek, milli varlığını korumak ve yüceltmek mecburiyetinde kaldığı bir dönemde, Türklük şuurları ve heyecanları yüksek genç askeri tıbbiyelilerin teşebbüslerini değerlendiren Cemiyet içinde tanınmış sivil Türk Milliyetçileri tarafından 80 yıl önce, 1912 yılında kurulmuştur. Her ne kadar zaman zaman faaliyetini durdurmak mecburiyetinde kalmış ise de, gönüllerde ve dosyalarda varlığını muhafaza etmiş milli bir teşekkül olarak 1986 yılından itibaren eski dönemlerdeki etkinliğini kazanmak üzere, çok elverişsiz şartlarda, büyük bir gayret ve feragatle çalışmağa koyulmuştur. 

Bu faaliyet döneminde, esas itibariyle, devletimizi yönetenlere, siyasi teşekküllere, yüksek kademe idarecilere, üniversiteli öğretim elemanları ile gençlere ve halka Türk Ocakları’mn kuruluşundan itibaren bağlı olduğu prensipleri, gerçekleştirmeğe çalıştığı temel fikir ve görüşleri, içinde bulunduğumuz şartların bu yönde aynı ciddiyet ve müessiriyetle çalışmayı gerektiğini anlatmağa çalıştık. 

Gerçekten, bu dönemde milletimiz ve devletimiz için beliren en büyük tehlike Türk Ocakları’nın dönemindeki tehlikenin benzeri veya aynısıdır: Milli Birlik ve Bütünlüğümüzün parçalanması tehlikesidir. Türk Ocakları’nm baştan itibaren aslında her dönemde var olan bu tehlikeye karşı kullandığı taktik, milletimizi böyle bir tehlikenin varlığına inandırmak, bu tehlikeyi yaratanların kullandıkları açık ve örtülü yollar hakkında uyarmak ve ona Türk varlığına düşmanlığın hiç bir zaman sona ermiyeceğini, dolayısiyle daima uyanık bulunmak mecburiyetini telkin etmek olmuştur. 

Bu uyanıklığı temin etmek ve pekiştirmek için de bütün vatandaşların Türk olmaktan mutluluk duymalarını sağlamağa çalışılmıştır. Bu maksatla 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Türk milleti’nin, devlet kurmada, tarihte devirler kapayıp açmada, askerlikte, adalette, sevk ve idarede, insan haklarına riayette, devlete saygıda ve hizmette, ilimde ve fende, İslâmî müdafaada ve yaymada, aile ve cemiyet hayatına uyumda, diğer milletlerden, üstünlükleri merkezde ve şubelerde sınırları dahilinde yaşayan bütün insanların sayılan meziyetlere sahip oldukları, yaşama tarzlarında, sevindikleri ve üzüldükleri olaylarda, devlete sadakat ve hizmet anlayışlarında, musikilerinde, danslarında, masallarında ve şiirlerinde, dillerinde, dini inançlarında ve geçmişlerinde esasta bir farklılık bulunmadığı belgelenmiş, bir topluluğu millet yapanın da bu müşterekler olduğu vurgulanmıştı. 

Zaman zaman bize Türk Ocakları olarak Türk Milliyetçiliğinden söz etmemizin milli birliği temin bakımından sakıncalı olduğu, böylcce mesela Kürt Milliyetçiliğini savunanlara haklılık kazandırdığımız ifade edilmiştir. 
Bunlara karşı cevabımız şöyle olmuştur: Biz Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün vatandaşlarını Türk Milliyetçisi olarak görüyor ve bütün vatandaşların kendilerini Türk Milliyetçisi olarak görüp bununla iftihar etmelerini sağlamağa çalışıyoruz. Bu cevabın bizim Türk milliyetçiliği anlayışımızı da açıklamış olacağını ümid ediyoruz. 

Türk Ocaklan’nın bir meslek teşekkülü veya siyasi bir teşekkül olmadığını da bu vesile ile bir daha tebarüz ettirmek istiyorum. Türk Ocakları, gönülleri Ocağımızın Türk Milleti için de mukaddes sayılması gereken mefküresine bağlı her meslekten, her eğitim seviyesindeki ve her siyasi görüşteki bütün vatandaşlara açıktır. Şimdiye kadar bu bakımlardan herhangi bir tefrik yapılmamıştır. 

Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinde henüz ortalama eğitim seviyesi çok düşük 10 milyon kadar nüfusu olan Türkiye’de Türk Ocakları’nın memleketin doğusundaki batısındaki her köşesine yayılmış 260 şubesi ve 30 bini aşkın üyesi vardı ve bunların hepsi imkânları nisbetindc Türk Ocakları’ııa maddi yardımda bulunurlardı. Öyle ki Türk Ocaklan’na hibe edilmiş irad getiren gayrımenkullcrin o zamanki değeri bir milyar liranın üzerinde idi. Tarihi Türk Ocağı Binası tamamen Türk Ocaklıların ve Türk Ocağına sempati duyanların para, malzeme ve işçilik olarak yaptıkları bağışlarla 18 ay gibi kısa bir zamanda inşa edilmişti. Şubelerimiz birer kültür merkezi ve millet melctcbi idiler Buralarda verilen konferansları dinleyebilmek üzere salonlarda yer kapma yarışı yapılırdı. Mesele Ankara Ocağımızdaki konferanslara o kadar fazla katılım olurdu ki salonun dışına ses nakline mecbur kalınırdı. Bazen bu da yetmez, konferans başka günlerde tekrarlanırdı. 

Türk Ocaklarını yönetenler ve ileride yönetecek olanlar bu milli müesseseyi aynı itibarlı ilgi çeken ve müessir bir seviyeye ulaştırmak durumumladırlar. Zamanımızda milli heyecanın ve milli mefkurelere vukufun vç bağlılığın büyük ölçüde gevşemiş bulunması, elbette, bu görevi zorlaştırmaktadır. Bununla beraber, milli varlığımızın muhafazasında ve geliştirilmesinde Türk Ocakları*na hâlâ büyük ihtiyaç duyulduğunu idrak eden, her yaşta ve seviyede vatandaşlarımız vardır. Bunları Türk Ocaklarfmn faaliyetleri ile ilgilendirmek bu yönde etkili bir adım teşkil eder. Ankara’da bu maksada yönelik bazı faaliyetlere girişilmiş diğer şubelerimizin benzer faaliyetlerde bulunmaları telkin ve tavsiye edilmiştir. 

Mensubu olmaktan ve uzun yıllar umûmî reisliğini yapmaktan şeref duyduğum Ocağımızın daha nice 80. yıllara erişmesini canı gönülden temenni ederim. 

TÜRK YURDU, Kasım 1992 
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AZERBAYCAN İNTİBALARIM 


Ağustos ayının sonunda Azerbaycan hükümetinin talebi ve daveti üzerine Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı yöneticilerinden küçük bir grupla Azerbaycan’ı ziyaret etmek imkânını buldum. Bu, şimdiye kadar yurt dışına yaptığım seyahatlerden hiçbirine benzemiyordu. Bir defa gittiğim yer bir Türk Devleti idi, ikinci olarak da Azerbaycan idi! Çeşitli yayınlardan, gidip gelenlerden, daha çok da oralı olan arkadaşlarımdan ve eşimin ailesi efradından edindiğim bilgilerle oldukça iyi tanıdığım bu ülkeye şimdi, bir bakıma, yardıma gidiyordum. 

Bu düşüncelerin verdiği sevinç, heyecan ve mesuliyet duygusu ile, bize sağlanan büyük imkânlara rağmen, fazlaca gezip dolaşamadan, hemen yalnızca tarımla ilgili problemleri anlamağa ve bunlara çözümler geliştirmeğe çalışarak bir haftayı geçirdik. Müşahadelerimizi, değerlendirmelerimizi ve tavsiyelerimizi özlü bir rapor halinde devlet erkanına takdim ettik. Bu rapor aynı teşekküllerin yayın organı olan “Ziraat Mühendisliği” dergisinin Ekim nüshasında yayımlandı. Azerbaycan’ın tarımı ile ilgilenenler bu raporu faydalı bir doküman olarak değerlendirebilirler kanaatindeyim. 

Türk Ocaklıları ve özellikle Türk Yurdu okuyucularını bu rapordan daha fazla ilgilendireceğini tahmin ettiğim intihalarım, çok muhterem Devlet Başkanı Ebülfez Elçibey ile bir saate yakın bir müddetle yaptığımız görüşmeden kaynaklanmaktadır. Daha önceden belirteyim ki, ben Azerbaycan’da resmen Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği’nin ve Vakfı’nın Başkanı olarak bulunduğum halde, devamlı olarak herkese Türk Ocakları Umûmi Reisi olarak takdim edildim. Sayın Devlet Başkanına takdim edilişim de böyle oldu. Kendileri bundan duyduğu memnuniyeti açıkça ifade etti ve kendilerine devlet başkanlığından önce Halk Cephesi lideri olarak yaptığı bağımsızlık mücadelesinin takdirkârı olarak Türk Ocaklarının takdim ettiği Şeref Armağanını hatırladılar ve bunun kendileri için o zaman büyük bir manevi destek olduğunu ifade ettiler. Her vesile ile dünyada en büyük Türk 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olarak Atatürk’ü tanıdığını tekrarladılar. Sonuç olarak, kendilerinin çok büyük, inançlı ve başarılı bir Türk Milliyetçisi olduğuna dair inancımız kuvvetlenmiş oldu. 

Bizden Azerbaycan’ın en kısa zamanda Türkiye gibi kalkınmış bir Türk Devleti olabilmesi için nelerin yapılması gerektiğini sorduğunda şu cevabı verdim: Herşeyden önce bizim yaptığımız ve yapmakta olduğumuz hataları yapmayınız. Bunların neler olduğunu sorduğunda ise başta; devlet hizmetlerinde istihdam edilenlerin seçiminde yapılan hataların geldiğini söyledim ve açıkladım. 

Azerbaycan’da, müşahedelerimize göre, bilgi seviyeleri yeterli, bundan daha önemli olarak da vatan ve millet sevgileri yüksek ve muhakkak başarmak mecburiyetinde olduklarını kabul eden Halk Cepheli çok sayıda genç ve orta yaşlı elemanlar vardır. Bunlara devlet hizmetlerinde mesuliyetler verilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda da, bizde, şimdi Azerbaycan’da mevcut olanlardan çok daha az sayıda yüksek ve orta eğitim görmüş elemanlar vardı. Fakat Atatürk bunlardan vatan ve millet sevgisi yüksek ve Cumhuriyet’c inanmış olanlara büyük mesuliyetler vermekten çekinmedi, inanç başarının ilk şartıdır, dedi. O halde: 

1- Halk Cephesinden gençler ihmal edilmemeli, eski dönemin bürokratları yerine bunların getirilmelerinden çekinilmemclidir. 

2- Türkiye’de eğitime gönderileceklerin seçiminde bunlara öncelik verilmelidir. 

3- Halk Cephesi büroları her zaman açık bulundurulmalı, gençlerin buralara gelip fikir ve tavsiyelerini yüksek makamlara iletilmek üzere, açıklamalarına imkân verilmelidir. 

Ekonomik gelişme hususundaki görüşlerimizi sorduklarında bunları iki noktada topladım. Birincisi, mümkün olduğu kadar hızlı bir tempo ile ticaretin batıya kaydırılması. Alışılmış Rus pazarlarına bağımlılıktan kurtulmağa çalışılmalıdır. Başka bir deyişle ürünleriniz için sadece Rusya değil, batı pazarları da dikkate alınmalıdır. Halen dahi Batı ülkelerinde pazar bulacak kalitede ürünleriniz vardır. 
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İkinci olarak, tarımda önce yurt içinde gerekli gıda üretimine ağırlık verilmelidir. Ekmeklik buğdaya ve hayvan ürünlerine ihtiyacınız karşılanamamaktadır. Buğday açığı bir yandan diğer ürünlerin, mesela bağların, işgal ettikleri arazilerin büyükçe bir kısmı buğday üretimine tahsis edilirken, bir yandan da üretim teknikleri geliştirilmeli, özellikle halen üretilmekte olan makarnalık çeşitler yerine daha yüksek verimli ekmeklik buğday çeşitleri ikame edilmelidir. Bu çeşitler Türkiye’den kolayca temin edilebilir. 

Hayvan ürünleri ihtiyacını karşılamak üzere, ilk planda, kısa bir zamanda yüksek seviyelerde verim sağlamağa müsait olan tavukçuluğa önem verilmelidir. Bu, memlekette mevcut büyük kapasiteli tavukçuluk tesislerinde standart yetiştirme ve yemleme usullerini uygulamak suretiyle kolayca başarılabilir. Diğer hayvan türleri daha sonraları ele alınabilir ve bunlarda başarıya tavukçluktaki kadar kolay ulaşılamaz. 

Devlet çiftliklerinin özelleştirilmesi gereği zaten benimsenmiş ve bundan uygulanacak yöntemlerin tesbiti için Türk Ziraat Mühendisleri Birliği üyelerinden Sayın Cemil Ünal, Başbakanlık Müşaviri sıfatıylc görevlendirilmiş bulunmakta idi. Ben bu konu ile ilgili görüşlerimizi sayın Cemil Ünal’a açıklamadığını ifade ettim. Bunları tekrarlamam istenmedi. 

Görüşlerimizi sonunda kendilerine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Azerbaycan Türk Cumhuriyetlerinin en kısa zamanda gelişmesini candan temenni ettiklerini, bu gaye için kendilerinden istenecek her türlü yardımı can-ı gönülden yapacaklarından, bizim de bu konuda kamuoyunu sürekli uyanık tutmağa çalışacağımızdan emin olmalarını rica ettim. 

Kendilerinin ziyaretçilerden hediye kabul etmediği bize de söylenmişti. 
Ancak benim götürdüklerimin hususiyeti dolay ısı ile müsaade edilmişti. 
Bunlardan biri bir ev ekonomisi okulunda Çavdar saplarından yapılmış ergenekon tablosu, biri genç kızlarımızın çeyizlerinde önemli bir yer tutan işlenmiş bir kadın seccadesi ile loş örtüsü, biri de nadide bir Kur’an idi. 
Görüşmelerden sonra bu büyük adam bizi buranın dışına kadar geçirmekle yetinmedi, 40 metre uzaktaki bahçe kapısına kadar el ele yürüdük, oradan ayrıldık. 
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Ben ve arkadaşlarım bu çok muhterem zatın Azerbaycan’ı muhakkak arzuladığı gelişmişliğe ulaştıracağından emin olarak, bunun için devletimizin de gerekli yardımları gecikmeden yapacağını ümid ederek ertesi gün Azerbaycan’dan ayrıldık. 

Türkiye’ye döndükten sonra uzun zaman, acaba ben Türk Milleti için şimdilerde burada yaptıklarımın çok daha fazlasını Azerbaycan’da çalışarak yapamaz mıyım, diye düşündüm durdum. 

TÜRK YURDU, Aralık 1992 
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TÜRK OCAĞININ, TÜRK MİLLETİNİN 
YÜCELMESİNE KATKILARI 


Bu konferansa katılmamı sağlayan ve bana Türkiye’de bundan 82 yıl önce kurulan ve elan faal olan bir milli teşekkülün, Türk Ocağının, nasıl ve hangi gayelerle kurulduğunu ve hangi prensiplerle çalışarak Türk milletinin yüceltilmcsine ne ölçülerde katkı yaptığını, hülasaten de olsa, anlatma imkânı verenlere teşekkür ediyoruz. 

Türkiye’de 1908 yılında 2. defa meşruti idare tesis edilmişti. Bunu sağlayan, sonradan siyasi bir partiye dönüşen ittihat ve Terakki Cemiyeti idi. 
Gaye olarak başlıca iki hususun gerçekleştirileceği ilan edilmişti. Birincisi, Batılı Devletlerin Osmanlı imparatorluğunu parçalama yönündeki ahdi ve fiili teşebbüslerini önlemek, İkincisi ise ülkede hürriyeti, adaleti, eşitliği ve kardeşliği tesis etmek idi. Aradan üç yıl geçmiş, 1911 yılına gelinmiş, fakat sözkonusu gayelerin tam tersi gelişmeler olmuştur. Osmanlı tabiiyetindeki Türk olmayan unsurlar, sağlanan hürriyet havasından da faydalanarak, devleti parçalama, kendi devletlerini kurma faaliyetlerini açık-seçik hızlandırmışlar, devletin asli unsuru olan Türkler ise idarecilere, hatta kendilerine güvenlerini kaybetmişler, giderek fakirleşmişler, adeta köle mertebesine sürüklenmişler, gayri medeni, yontulmamış insanlar diye alenen tahkir edilir olmuşlardır. 

Dünya üzerinde, sonuncusu Osmanlı imparatorluğu olmak üzere, büyük devletler kurarak diğer devletlere insanlık, adalet ve devlet yönetimi hakkında örnek olmuş Türk milletinin, kendi devleti içinde böyle ikinci sınıf vatandaş mertebesine düşmesi bir yana, devletin yıkılması halinde tamamen tarih sahnesinden silinmiş olacağını idrak eden milliyetperverler bu gidişatı durdurmanın yollarını aramaya koyulmuşlardır. Neticede, gayesi Türk Milletinin bütün yönleri ile tekâmülüne hizmet etmek, milli duygulan gelişmiş, bilgili ve çalışkan nesillerin yetiştirilmesine çalışmak, hülasa Türk Milliyetçiliğini ihya etmek olan bir cemiyetin kurulmasına karar verilmiştir. Bu karar bir sene 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kadar süren on çalışmalardan sonra 1912 yılının Mart ayında gerçekleştirilmiştir. Türk Ocakları adıyla kurulan bu cemiyet. Askeri Tıbbiye öğrenci' lerinin başlattıkları, sonradan diğer üniversitelilerin, öğretmenlerin ve fikir adamlarının katıldıkları bilinçli ve cesur bir teşebbüsün neticesidir. 

Bu cemiyet, bilhassa Hamdullah Suphi Bey’in Genel Başkanlığa seçilmesinden sonra, çok hızlı bir gelişme göstermiş, İstanbul başta olmak üzere Anadolu ve Rumeli’de kurduğu şubeleri ile Türk milletini aktivite etmiş, milletin sorunlarını dinleyen ve çözümleyen bir milli müessese haline gelmiştir. Öyle ki şube sayısı 260’a, kayıtlı üye sayısı 30 bine kadar yüksel' miş, kendine ait binalara ve sürekli gelir kaynaklarına sahip olmuştur. 
Ankara’da şimdi müze olarak kullanılan bina, tamamen Türk Ocaklıların yaptıkları, para, malzeme ve iş yardımları ile inşa edilmiş ve o zamandan beri de Türk Ocağı olarak anılagelmiştir. Türk Ocaklarının uyandırdığı milli heye' can ordularımıza da intikal etmiş, I. Cihan Harbindeki zaferlerle kurtuluş savaşımızın kazanılmasında mühim bir amil olmuştur. Çanakkale’de çarpışan Türk Ordusunda müşahade edilen milliyetperverliğin esas kaynağının Türk Ocağı olduğu kanaatine varan Ingiliz komutan, mütarekeden sonra Istanbul’un işgalinde ilk iş olarak Türk Ocağı Merkezini arayıp bulmuş ve dağıtmıştır. Yunan birliklerinin işgal ettikleri şehirlerimizdeki şubelerimiz de aynı muameleye maruz kalmıştır. 

Türk Ocağı, Sovyet Rusya’dan gelen soydaşlarımızın maddi ve manevi yardım gördükleri, geldikleri yerlerde Türklerin durumları hakkında kamuoyuna bilgi yaydıkları bir teşekkül olarak ta önemli faaliyetlerde bulunmuştur. Türk Ocağının kurucuları ve faal üyeleri arasında Rus işgalindeki Türk illerinden gelmiş fikir ve ilim adamları da bulunmakta idi. Bunlar vasıtasıyla Türk illerinde şubeler veya benzer teşekküller kurmaya, yayın organı olan Türk Yurdu dergisinin oralarda yayılmasına çalışılmıştır. Bu faaliyetler o zamanki Sovyet Rusya idarecilerini endişelendirmiş olmalı ki, Ankara’daki sefirleri hükümetimizin Türk Ocağı hakkında tedbir almasını ısrarla istemiştir. 

Kuruluş ve gelişme safhalarında olduğu gibi, halen de Türk Ocaklarının gereksizliğini, hatta zararlı olduğunu ileri sürenler olmuştur. Öncekiler gibi 





biz de bunların, esas itibari ile, Türk Milletinin tarihi misyonuna tekrar sahip çıkacak bir güce erişmesinden endişe eden iç ve dış mihraklardan kaynaklandığını biliyor ve milletimizi bunlara karşı daima uyanık tutmaya çalışıyoruz. Nitekim, son zamanlarda milli birliğimizi bölmeye yönelik faaliyetlere karşı direnmelerde Türk Ocaklarının önemli rolü olmuştur. 

Türk Ocağı kuruluşundan bu yana hiçbir siyasi parti ile bağlantı kurmamıştır. Ocağın halk nezdinde sağladığı güven ve memleketin üst seviyesindeki ilim ve fikir adamlarını bünyesinde toplamış olması dolayısıyla, her dönemde bu milli müesseseyi kendilerine bağlamak isteyen siyasi partiler olmuştur. Fakat Türk Ocağı Türk Milliyetçiliğini herhangi bir partiye değil, bütün partilere benimsetmeye; her türlü faaliyetlerin de milli menfaatlerin önde tutulması, Türk Milletinin birliğinin sağlanması, korunması ve pekiştirilmesi, gayesinin esas alınmasını telkine çalışmıştır. 

Türkiye dışındaki Türk topluluklarında Türk Ocağı veya buna benzer milli teşekküllerin kurulmasını, bunların siyasetle uğraşmadan, başka gençlerin özellikle Türk Kültürü ve müşterek tarih şuuru konularında eğitimi olmak üzere, halkın ziraat, ticaret ve sanayi alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirmeye çalışmalarını tavsiye etmek istiyorum. Biz oralardaki toplantılara katıldığımızda bu konunun gerçekleştirilme imkânlarını araştırmaktayız. 
Oralardan Türkiye’ye gelenlerin büyük bir kısmının bizi ziyaret ederek kuruluşumuz ve çalışmalarımız hakkında bilgi almakta olmalarını, tavsiyemin gerçekleşmesi yönünde müsbet adımlar olarak değerlendiriyoruz. (*) 


(*) Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi tarafından Washington’da 2-4 Aralık 1993 
tarihleri arasında düzenlenen Türk Dünyası Kurultayında yapılan konuşma. 

TÜRK YURDU, Mart 1994 
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CANLILARIN EVRlMl 
NASIL ÖĞRETİLMELİDİR? 


Orta, hatta yüksek öğretim kumullarımızdaki eğitim ve öğretim, büyük ölçüde, öğrencilere bilgi aktarmak şeklinde yürütülmektedir. Aktarılan bilgilerin de hemen hepsi başka ülkelerde geliştirilmiş, onların ders kitaplarına geçmiş olanlardır. Bunların elde edilmelerinde takip edilen yollara, kullanılan metodlara, hemen hiç yer verilmemektedir. Böylece öğrencilerde yeni bilgiler edinme, bilim adamı olma heves ve arzusu yaratılmamaktadır. Üniversitelerde ihtisas ve doktora yapmak için müracaat edenlerin çok büyük bir kısmı, böylece bir işe girebilmeyi ve ileride daha elverişli pozisyonlar elde etmeyi ümid etmektedir, yoksa yeni bilgiler geliştirme imkanına kavuşmayı değil. 

Bundan 20 yıl kadar evvel fakülte kurullarında haftalık ders saatlerini azaltmayı, artan saatlerde öğrencilere bölümlerindeki araştırmalara katılma ve ders dışı okuma imkânı vermeyi teklif ettiğim zaman, saygı duyduğum tecrübeli bir hocamız, öğrencilerimizin mezun olduktan sonra okumayı bıraktıklarını, sebeple fakültede dağarcıklarına mümkün olduğu kadar fazla bilgi doldurmamız gerektiğini iddia etmiş, ben de cevaben fakültede doldurduğumuz dağarcığın pek uzun olmayan bir zamanda boşalmağa başlayacağını, meselenin söz konusu dağarcığı daima dolu tutma yollarını öğretmek olduğunu söylemiştim. O zamandan bu yana ders saatleri azaltılmış ise de artan saatleri değerlendirmede söze değer bir ilerleme yapıldığını zannetmiyorum. 

Diğer taraftan, memleketimizde ve mensup bulunduğumuz Türk-İslam aleminde yapılmış ilmi çalışmalar, bunların sonuçları ile bunlardan zamanında ve şimdilerde ne ölçülerde faydalanıldığı gençlerimize gereği kadar anlatılmamaktadır. Bu ihmal veya yetersizlik gençlerimizde bir aşağılık duygusu yaratmakta, derse olan ilgilerini de azaltmaktadır. Derslerimde anlattığım konu ile ilgili kendime ve bilebildiğim Türk araştırmacılara ait 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çalışmaları da belirttiğimde öğrencilerde büyük dikkat ve ilgi artışı olduğunu, imtihanlarda en doğru cevapların da bu konularla ilgili sorulara verildiğini müşahede ve tesbit etmişimdir. 

Toplumumuzun ilim ve teknoloji alanlarındaki geriliği, zaman zaman Islarmn kişileri tembelleştirdiği, her şeyi Allah’tan beklemeğe, tevekküle alıştırdığı şeklinde izah edilmekte, böylece öğrenciler, bilerek veya bilmeyerek islamiyettcn soğutulmaktadır. Darvvin’in cvolusyon (Evrim) teorisinin eğitim kuramlarımızda ve zaman zaman televizyon programlarında ilk ortaya atıldığı ve bazılarınca hala savunulduğu şekli ile, son gelişmeler (Belki de bilinmediği için) dikkate alınmadan anlatılması da öğrencilerimizin dini inançlarında bir sarsıntı yaratmaktadır. 

Gerçekten, bu teoriye göre her cins canlının hemen müşahede edilen birbirinden çok farklı yapı ve yaşama özellikleri, tabii seleksiyonla, binlerce, hatta milyonlarca yılda tedrici olarak gerçekleşen Ortama Uyum’un tabii neticeleridir. Bu teoride bütün canlıların (Elma ağaçları ile farelerin, fillerin, 

balık ve kuşların, çam, yonca, tahıl ve yılanların, virüs ve bakteriler ile. 

insanların) aynı kökene dayandıkları, bu müşterek kökenden dallandıkları, dallardan da yeni sürgünlerin, tomurcukların geliştikleri, böylcce büyük bir çeşitlenme olduğu, bunda sadece farklılaşan ortamlara uyum mecburiyetinin rol oynadığı, buna da tabii seleksiyonun yardım ettiği ileri sürülmektedir. 

Görülüyor ki, bu teoride, hiç olmazsa müşterek kökenin meydana çıkmasında ve bütün canlıların canlı oluşun gereği olan müşterek temel unsurlara, bu arada çeşitli istikametlerde değişme (dallanma) kaabiliyetine sahip olmalarında bile düzen kurucu ve yaradıcı bir kudretin rolü kabul edilmemektedir. Öğrencilerimizin, şimdilik, büyük bir kısım itibarı ile güçlükle ve sınıf geçmek için mecburen kabul ettikleri veya böyle göründükleri bu teoriye karşı çıkmalar, ortaya atıldığında bu yana devam etmektedir. 

Ne var ki, bu yapılırken bazı ilmi hatalara düşüldüğünden Darvvin’cilcre karşı zayıf kalınmaktadır. Mesela, tabii seleksiyonun ortama uyum bakımından oynadığı rol tümü ile reddedilmemelidir. Gerçekten, tabii seleksiyonun bir canlı populasyonunda mevcut kalıtsal farklılığın elverdiği ölçüde 


~ 75 



ve değişen ortamın gerektirdiği istikamette, ileriki generasyonlarda, bazı değişmeler yapabileceği tabii populasyonlarda müşahede edilmiş ve tecrübi olarak gösterilmiştir. Ancak bu rol katiyen yaradıcılık seviyesinde değildir. 
Çünkü tabii seleksiyon ne kalıtsal farklılığı genotipik variyasyonu) yaratmak" ta, ne de değişme istikametini tayin etmektedir; kalıtsal farklılığı hazır olarak bulmakta ve bunlardan kendine tabi olmayan faktörlerle değişen ortamlara en iyi uyum gösterenlerin ötekilerden daha fazla döl vermelerini sağlamaktadır: Hayvan yetiştiricisinin kendine en yararlı olanları damızlık olarak seçmesi ve ileriki generasyonu bunların döllerinden oluşturmak istemesi gibi. 

Diğer taraftan, tabii populasyonlarda çeşitliliğin hep uyum mecburiyeti ve tabii seleksiyonla meydana gelmediğine dair misaller giderek artmaktadır. 
Keza, bitki ve hayvan sistematiğindeki yüksek kategorilerin (Takım, sınıf ve filumların) Darvvincilerin ileri sürdükleri gibi, uzun yıllarda tabii seleksiyonla ve uyum gereği olarak meydana gelen küçük değişmelerin birikmeleri ile değil, bilinemeyen kökenlerden birden bire zuhur ettikleri tanınmış cvolusyoncular tarafından ifade ve izah edilmektedir 0> 

İkinci olarak, canlı populasyonlarda kalıtsal farklılıkların (Genotipik variyasyonun) varlığı red edilemiyecek bir gerçek olduğuna göre, bunun başlıca amili olan mutasyonlann evolusyondaki rolünü külliyen red eden izahlara baş vurulmamalı, itiba edilmemelidir. Aslında mutasyonlarla meydana gelen kalıtsal farklılıklar olmadan evolusyoner değişmeler gerçekleşmez. Ancak bu, cvolusyonun sırf mutasyonlarla gerçekleştiği anlamına gelmez. Yukarda belirtildiği üzere, evolusyonda (ortama uyum bakımından) tabii seleksiyonun rol oynadığı ileri sürülmektedir. Mutasyonlar ise tabii seleksiyonun fonksiyonu için gerekli kalıtsal farklılıkları meydana getirmektedirler. Belirli bir istikamette olmamaları, çok düşük sıklıkla vuku bulmaları ve de organizma için çoğu kez zararlı değişmelere yol açmaları mutasyonlann canlı populasyonlarında genel olan kalıtsal farklılıkların kaynağı olma fonksiyonlarını engellememektedir. 


(I) Bu hususlar “Genetikçi Gözü ile Evrim" isimli kitabımda daha teferruatlı olarak açıklanmıştır. 




Bu münasebetle belirteyim ki, Darvvin zamanında henüz genetik kuralları, bU meyanda olmak üzere Mutasyon dediğimiz olay bilinmekte idi. Darvvin, yalnızca, herhangi bir sebebe dayandırmadan, tabii populasyonlarda kalıtsal farklılıkların varlığını belirtmiş ve tabii seleksiyonun bu farklılıklardan yararlandığını açıklamıştır. Darvvin teorisinin genetik dayanakları Yeni Darvvin’ciler tarafından açıklanmağa çalışılmaktadır. 

Müşterek kökene ve bu kökenden dallanmalara gelince, Darvvincilere göre bü köken hayatın da başlangıcı olan tek hücredir. Dünyamızın oluşma devrelerinin başlarında (Precambrium zamanında) atmosferde mevcut elementler, o şartlarda canlı bir varlık (Hücre) meydana getirecek şekilde birleşmişler, bunda su yataklarındaki kilin tutucu fonksiyonu da rol oynamıştır. Bu şekilde teşekkül eden hücrelerden bir kısmı bir araya gelerek simbiyoz yaşamağa başlamışlar, daha sonraları bu hücreler farklı fonksiyonlar yapmak üzere ihtisaslaşmışlar, böylecc çeşitli organlar ve bunların çeşitli şekillerde bir araya gelmeleri ile çeşitli canlı tipleri gelişmiştir. Sözkonusu hücrelerden bir kısmı ise tekliklerini muhafaza ederek, fakat farklı fonksiyonlar için kendi içlerinde gerekli organclleri (Mesela plastid ve mito condri’- leri) geliştirerek tek hücreli türleri (Mesela amipleri, kamçılıları, bakteri ve basilleri) meydana getirmişlerdir. 

Dünyamızın o zamanki şartları tahmin edilerek laboratuvarda yapılan bir denemede bir kısım organik maddenin ve bu arada dört çeşit amino asidin teşekkül ettiği tesbit edilmiştir. Bu denemeden sonra çeşitli elementlerden çeşitli yöntemlerle, bilinen 20 amino asitten 18’i sentczlenebilmiş, bunlardan proteince benzer (Proteinoid) denen maddeler elde edilmiş ise de organik olmayan elementlerden canlılık özelliği taşıyan bir DNA molekülünü oluşturan nucleotid’ler elde edilememiştir. Diğer taraftan, ABD’dc ve Almanya’da ilk tek hücrenin oluş mekanizması üzerinde çalışan ilim adamları oldukça farklı görüşlerden hareket etmekte, bazıları o olayların halen derin denizlerin dibinde kalan kil yataklarında cereyan ettiğini ileri sürerek buralara inme imkanı aramaktadırlar. 

Bununla beraber, halen crişilcbilcn Precambrium tabakalarında hücre fosillerinin bulunduğu (Nasıl bulundu ise) iddia edilmekte, böylece dünyamızda 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canlılığın, en eski olan bu zamanda tek hücrelerde başladığı ileri sürülmektedir Ancak, bunu takip eden Cambrium zamanında tesbit edilen fevkalade çeşitliliğin sebepleri cvolusyon teorisi ile izah edilememektedir. Gerçekten, bu zamana ait fosillerden pek çoğunun sistematikteki üst kategorileri (Takım, sınıf hatta filum’ları) temsil etmeleri, bunların dünyamıza birden bire oldukları gibi yaratılarak geldiklerini iddiaya mesnet teşkil etmektedir. 

Nihayet canlılar aleminde cereyan etmekte olan olaylar ve varlıklar arasında sebep ve yollarını hâlâ “Allah bilir” diye cevaplamak durumunda olduklarımız vardır ve çoktur. Hiçbir gerçek ilim adamı “Ben her şeyi bilirim” diyememekte, bilemediklerini öğrenmeye çalışmaktadır. Bu, ilim adamlığının ve de insan (Özellikle de müslüman) olarak yaradılmış olmanın gereğidir. Böyle böyle dünyada “Allah bilir” diye cevaplanacak bir soru veya olayın kalmıyacağmdan endişe edilmemelidir. Bu, arzın çekirdeğine ulaşma çabalarına benzetilebilir. Derinleştikçe zorluklar artar, ama her kademede insan yaradanın ne büyük güce sahip olduğunu daha iyi anlar. Bunu tanınmış bir çok gayrimüslüm bilim adamı buna yakın ifadelerle belirtmiştir. 

Yazımı bu tesbitle bitirmek isteyişimin amacı, evolusyonda bir düzenleyici ve yaradıcı gücün rolünü kabul etmekle ve ettirmeğe çalışmakla bu alanda¬ ki ilmi çalışmaların duracağını iddia edenleri gerçekçi düşünmeğe davet etmektir. Temel ve uygulamalı bilim dallarında birçok buluşların dini inançları sağlam kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olmaları bir yana, İslâmî yaşayanlar yüce Allah’ın yarattığı her varlıkta ve düzenlediği her olayda insanın yararlanacağı bir hikmet olduğunu ve kullarını bunları keşfetmekle yükümlü kıldığını bilirler. Keza Islamda ilim yapmak en makbul ibadetlerden sayılmaktadır. Bunu bilmekte bilhassa üniversitelerimizdeki gençlerimiz için büyük yararlar vardır. 

TÜRK YURDU, Haziran 1995 
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İNSAN TOPLUMLARININ İRSİ (GENETİK) 
YAPILARINDA DEĞİŞMELER 


Bir köyde, bir şehirde, bir bölgede veya daha geniş bir coğrafyada yaşayan insanlardan oluşan toplumlar, müşahede edilen her özellik bakımından özel birer irsi (Genetik) yapıya sahiptirler. Bu özelliğin bir toplumdaki çeşitli hallerini belirleyen katılım faktörlerine (ki bunlara genetikte alici denir) ait nisbi miktarlar o toplumun o özellik bakımından irsi yapısını teşkil eder. Mesela göz renginin siyah, kahverengi, mavi ve ela hallerini belirleyen genlerin 
(kalıtım faktörlerinin) nisbi miktarları bir toplumda sıra ile % 50, % 30, % 15 
\C % 5, başka bir toplumda % 15, % 25, % 45 ve % 15 ise bu toplumlar göz rengi bakımından farklı irsi yapıya sahiptirler. Bu toplumların başka bir özellik (Mesela saç rengi, burun büyüklüğü, kan grubu, şeker hastalığı) bakımından irsi yapıları daha başka olabilir. 

Bir toplumun belirli bir özellik bakımında irsi yapısı, belirli şartlarda generasyonlar boyu sabit kalır. Bu şartlar seleksiyon, mutasyon, göç ve şansın rol oynamasıdır. Aksi halde bunların varlığına ve etki derecesine bağlı olarak genetik yapıda az veya çok değişmeler olur. Yukarıdaki toplumlarda eş seçiminde göz rengi rol oynamıyorsa, yani her göz rengindeki gençler evlenirlerken eşlerinin göz rengine değil de, başka özelliklerine önem veriyorlarsa, her göz renkli şahıs gelecek generasyona şimdiki nisbi miktarı kadar katkı yapar, neticede toplumların göz rengi bakımından yapılan değişmez. Aksine, eğer mavi gözlü erkekler siyah gözlü kızları, siyah gözlü erkekler de mavi gözlü kızları tercih ediyorlarsa bu, mavi ve siyah gözlüler lehine bir selcksiyonu yapıldığını gösterir. Dolayısıyle ileriki generasyonda yapı bu yönde değişir. 

İnsan toplumlannda seleksiyon, göz renginde olduğu gibi, genellikle bizzat insanlann iradesindedir. Bu, özellikle tabiattan uzaklaşmış toplumlar için geçerlidir. Bu husus aslında makalemizin ana temasıdır. 
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Hemen her özelliğin iki ve daha fazla hali (alleli) vardır. Bunun başlıc a kaynağı nuıtasyonlardır. Mutasyon sözkonusu özelliğin oluşmasından sorum, lu irsi faktörlerin (Gen veya genlerin), ya da bunların üzerlerinde bulundukları kromozomların yapılarında ve sayılarında meydana gelen değişmelerdir. 
Genlerin kendi yapılarına, birlikte bulundukları diğer genlere ve kromozom üzerindeki yerlerine bağlı olarak değişmelerin mahiyeti ve sıklığı farklı olmaktadır. Bu sebeple aynı özelliğin bir toplumdaki halleri diğer bir toplumdaki hallerinden daha az veya daha fazla olabildiği gibi, bu hallerin nisbi mi$- takları da toplumdan topluma değişebilir. Mutasyonun toplumlar arası irsi yapı farklılığı meydana getirme etkisi, basit olarak, bu şekilde gösterilebilir. 

Toplumlar arasında vukubulan göçler, zamanla muhacirlerle yerliler arasındaki evlenmelerin artması ile yerli toplumun irsi yapısında değişmelere sebep olur. Bunun büyüklüğü göç edenlerin sayıca çokluğuna ve yerli toplumdan farklılığına bağlıdır. 

Şansın etkisi ise özellikle özole olmuş küçük toplumlarda görülür. Böyle bir toplumda nisbi miktarı az olan bir hali taşıyan şahısların, sırf şanstan dolayı, bir gcnerasyoıı hiç döl vermemeleri mümkündür. Neticede sözkonusu hal artık hiç görünmez olur, ki bu, toplumun irsi yapısında bir değişmedir. Bir toplumda çeşitli halleri taşıyan şahıslar her generasyonda aynı miktarlarda döl vermiyebilirlcr. Bu hal de toplumun irsi yapısında bir değişme yaratır. Ancak, sözkonusu farklılık sadece şanstan ileri geliyorsa bu değişme kalıcı olmaz. 
Çünkü müteakip generasyonda durum tersine dönebilir. Bu generasyon düşük döl verenler gelecek generasyonda fazla, fazla döl verenler de düşük döl verebilirler. 

Hangi amille olursa olsun meydana gelen değişmelerin kalıcı olmaları, bunların toplum için yararlı (veya zararlı) olmalarına, ilim dili ile bir selektif avantaja (veya dezavantaja) sahip bulunmalarına bağlıdır. Bu da toplumdan topluma değişebilmektedir. 

Mesela, insanlarda renk-körlüğü (yeşil ile kırmızıyı ayırd edememe), normal halin bir allelidir. Bunların nisbi miktarları bakımından toplumlar arasında önemli farklar tesbit edilmiştir. Bunda normal genin renk körlüğüne 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sebep olan alleline değişmesindeki sıklık bakımından olduğu kadar, renk körlüğünün zararlılık derecesi (Yani bir negatif seleksiyoııa maruz kalması) bakımından farklı oluşun da rolü vardır. Hayatlarını avlanma ve toplama suretiyle temin ettikleri gıdalarla sürdüren toplumlarda renk körü erkeklerin (bu hal cinsiyete bağlıdır ve ereklerde daha yüksek oranda görülür) nisbi miktarı % 2 kadar olduğu halde, ileri toplumlarda % 9’a kadar çıktığı tespit edilnıiştir. Bu farklılık, birinci halde renk körü erkeklerin kendilerine ve topluma normaller kadar faydalı olmadıkları için tabiat tarafından bir ayıklanmağa tabi tutuldukları, ikinci halde ise bunun fazla bir dezavantaj teşkil etmediği, renk körü insanların, trafik ehliyeti alamasalar hile, toplu taşıma vasıtalarından yararlanma imkanlarına sahip oldukları, dolayısiyle evlenip çocuk yapabildikleri, böylece de toplumda çoğalabildikleri şeklinde izah edilmekledir. 

Diğer görme arızalan bakımından da durum aynıdır. Bilim ve teknolojiden yararlanmaya alışmış toplumlarda çocukların bile giderek büyüyen oranlarda gözlük kullanmaları, gözlüklü oluşun erkeklerde ve kadınlarda eş bulma bakımından bir zorluk yaratmaması, görme anzalarma sebep olan mutanı genlerin toplumda çoğalmalarına sebep olmaktadır. Halbuki, aynı arızalar, bilim ve teknolojiden uzak kalmış toplumlarda aleyhte birer seleksiyon kriteri olduklarından, nisbeten düşük oranlardadır. 

Ağız yapılarındaki ve dişlerin dizilişindeki çeşitli anormalliklerin mühim bir kısmı irsidir. Bunların uygun ameliyat veya teknikle düzeltilmesi için ileri toplumlarda artan bir temayül vardır. Böylece bir yandan daha sağlıklı bir yaşamın temin edileceği, bir yandan da eş bulmanın kolaylaşacağı ileri sürülmekte, fakat aynı zamanda söz konusu anormalliklerle ilgili irsi faktörlerin nisbi miktarlarının ileriki generasyonlarda giderek artacağı belirtilmektedir. Tedavi sırasında kullanılan Röntgen ışınının (Dikkatsizlikle de olsa) cinsiyet organlarını etkileyip buralarda döllere geçebilen zararlı mutasyonlara sebebiyet verebileceğine de işaret edilmektedir. Bilim ve teknolojiden yararlanma bakımından geri toplumlarda ise bu gibi arızalı şahısların yaşamaları ve döl vermeleri tabiata kalmıştır. 

İnsanlarda birçok metabolizma bozuklukları görülmektedir. Bunların metabolizmalarının normal cereyan etmesini sağlayan hornıan veya enzimlerin yapılarından sorumlu irsi faktörlerin (genlerin) mutasyona uğramaları neticesinde ortaya çıktıkları ilmi çalışmalarla belirlenmiş bulunmaktadır. l^ u yüzden yapılamayan hormon veya enzim şahsa uygun bir dönemde ve uyg\j n bir şekilde sun'i olarak verilerek metabolizmayı normalleştirmek mümkün olmaktadır. Bunun en tipik örneği, insulin denen hormon yetersizliğinde il^-i gelen diabetes (şeker hastalığıdır. Bilindiği gibi, bu hastalar doktor kontrolünde sürekli olarak inslilin alarak metabolizmalarını normalleştirmeye çalışmaktadırlar. 

İkinci olarak insanlarda PKU (Phenyl-Keton-Uria) olarak bilinen ve merkezi sinir sistemi faaliyetinin yetersizliği ve zekâ geriliği ile kendini gösteren hastalık, kandaki Phenylalanin'in Tyrosin'e dönüşmesini sağlayan enzimin yetersizliğinden ileri gelmektedir. Bu enzimin yapılmasından sorumlu P genine sahip olmayan (pp) yapılı şahıslarda görülen bu arıza sözkonUsu enzimin gelişimin uygun bir döneminde şu veya bu tarzda verilmesi ile ödenebilmektedir. Fakat bu şahıslar döllerinin hepsine bir p geni geçirmekte, dolayısıyle bu genin toplumda yayılmasına sebep olmaktadırlar. 

Diğer taraftan, normal yaşam için gerekli olacak bu neviden müdahaleler giderek büyüyen masraflara yol açmaktadır. Bu masraflara katlanamıyacak ailelerin toplumda huzursuzluklara sebep olmamaları için konu bir devlet problemi olarak ele alınmaktadır. Toplumlar arası farkların giderilmesi de dünyayı idare eden teşekküllerin görevi sayılmaktadır. Bu nevi toplumlarda sözkonusu arızaların büyük bir kısım itibariyle tabiat tarafından elemine edilmeleri, problemi, bütünü ile tabiata bırakmayı gerektirmez. 

Bazı irsi arızalar vardır ki bunlar, herhangi bir şekilde, henüz tedavi edilememekte, bu sebepten gerek arızalı şahıslar ve gerek aileleri için büyük üzüntü yaratmaktadırlar. Bunlar için şimdilik yegane yol meydana çıkmalarını ve yayılmalarını önlemektedir. Bu maksatla müstakbel ve gerçekleşmiş ebeveynlerin mümkün olduğu kadar gerilerdeki geçmişlerine ait teferruatlı kayıtları tutmaları, bunlara dayanılarak çocuklarının, hatta kendilerinin arızalı olma ihtimalini uzmanlara hesaplatmaları, çocuk yapmaya buna göre karar vermeleri tavsiye edilmektedir. İleri ülkelerde bir çok sağlık kuruluşlarında bu nevi uzmanlar çalıştırılmaktadır. Bu uygulamaların bizde de 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yaygınlaşmakta olan örneği, karı kocanın (Rh) antijeni bakımından durumlarını tesbit ettirmek istemeleridir. Çünkü bilinmektedir ki, (Rlı-) ana (Rh+) bebeğe hamile kaldığında kendinde teşekkül eden ve ikinci ve üçüncü gebeliklerde biriken antibodi, kan sirkülasyonu ile bebeğe geçtiğinde kırmızı kan yuvarlan yapımını engellemekte, dolayısiyle ilk çocuk olmasa bile ikinci veya üçüncü çocuğun alyuvarsız doğmaları beklenmektedir. 

Erithroblastosis foetalis denen bu arıza bebeğin kanını değiştirmekle giderilcbilmekte ise de, cıı iyisi (Rh-) kadınların (Rh+) erkeklerle evlenmemeleri, buna bir mecburiyet doğarsa, birden fazla çocuk yapmamalarıdır. 

İleri ülkelerin bir çocuğunda belirli bir dereceden daha ileri akraba olanların evlenmelerine müsaade edilmemesi de, akrabaların müştereken sahip oldukları genler arasında örtülü olarak taşınan arıza genlerinin de bulunma ve bunların çocuklarda bir araya gelerek arızanın ortaya çıkma ihtimalinin akrabalık derecesi ile artmasından kaynaklanmaktadır. 

Kalp hastalıklarında irsi hassasiyetin rol oynadığı bilinmektedir. Bu sebeple akrabaları arasında kalp hastalığına yakalanmış bulunanların yağlı kırmızı etlerden kaçınmaları özellikle tavsiye edilmekte, ama hassasiyetin topluma yayılmasından endişe edilmemektedir. 

Bütün bu açıklamalar sözü geçen arızaların ve hassasiyetlerin ileri toplumlarda yayılmalarından endişe duyulmadığını, meselenin hemen yalnızca arızalının ve ailesinin rahatlığını ve saadetini sağlamaktan ibaret olarak görüldüğünü belirtmektedir. 

Gerçekte, genetik ilminin gelişmeye başladığı yıllardan (1920’den) itibaren hayvanların ve bitkilerin ıslahında olduğu gibi, genetiğin insan toplumlannın ıslahında da kullanılabileceği, hatta kullanılması gerekliği ileri sürülmüştür. Bu görüşü 1933’lerden itibaren uygulayan bir diktatör görülmüştür. Uygulamalarla bilimsellik bakımından bile verimsiz ve tümü ile insanlık dışı yöntemlere başvurulmuş olması, sözkonusu görüşün artık savunulmamasına sebep olmaktadır. 

Bununla beraber, toplumun sağlıklı bir genetik yapıya sahip olması veya mevcut sağlıklı yapının bozulmaması için insanlık dışı sayılmayacak bazı 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imkânlar vardır. Bunların başında radyo aktif ışınlardan vc diğer- mutagen ajanlardan korunmaktır. Bu hususta ilgili kuruluşlar tarafından sürekli ikazla r yapılmaktadır. Evlenecek müstakbel eşlerin uzman danışmanlara başvurarak antijen uyuşmazlığı bakımından gerekli testleri yaptırmaları, evlenmeğe, hiç olmazsa çocuk yapmağa buna göre karar vermeleri önemle tavsiye edilmektedir. 

Ruhi bozuklukların çoğu kromozom sayılarındaki değişmelerden ileri gelmektedir. Bunların evlenip çocuk yapma ihtimali çok az olduğu için arızamn topluma yayılma tehlikesi yok gibidir. Ancak böyle bir çocuk doğuran annenin sonraki çocuklarında da aynı veya benzer bir arızamn görülmesi mümkündür. Bu, en çok, annenin yaşına bağlıdır. Anne yaşı ile ruhi bozukluk gösteren çocuk doğurma oranının arttığı genellikle bilinmekledir. 30 yaşlılarda % 0.11,40 yaşlılarda % 0.33,45 yaşlılarda % 1.25, dah u yaşlılarda ise % 3.15 olarak bulunmuştur. 

Bu oranlar ilk çocuğu arızalı olan bir annenin sonraki çocuklarının da arızalı olma ihtimali olarak da değerlendirilebilir. Buna göre 40 ve daha yaşlı annelerin, çocuk yapmaktan kaçınmaları tavsiye edilmektedir. 

Bu konuda bilinmesi gereken bir husus ta şudur: Ruhi bozukluk gösteren çocuk yapma bakımından akraba kadınlar arasında bir benzerlik vardır. 
Anormal kromozom yapılı cinsiyet hücrelerinin baba tarafından da geliştirildiğine dair bilgimiz yoktur. 

Ruhi bozukluklar gibi Achondroplasia ismi verilen bir nevi cüceliğin dc topluma yayılma tehlikesi azdır. Bu, sözkonusu cücelerin, normallere nazaran çok düşük (% 20) oranda evlenip döl vermelerinden ileri gelmektedir. 

Toplumun irsi yapı bakımından sağlığını (bilerek veya bilmeyerek) koruyan bir uygulama da her devletin başka toplumlardan kendilerine katılmak isteyenleri sıkı bir seçime tabi tutmasıdır. Bu seçimde kullanılan en önemli kriter irsi bozukluklar ve salgın hastalıklardır. Nihayet evlenmelerde ailelerin karşılıklı olarak şimdiki sosyal durumları kadar irsi durumlarının (köklerinin İncelenmekte olması da mahiyet itibari ile aynıdır. 

TÜRK YURDU, Ağustos 1995 
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İNSAN TOPLUMLARINDA 
BÜYÜMEYİ ÖNLEME ÖNERİLERİ 


Hayvanlar aleminde populasyon büyüklüğünü kontrol eden çeşitli mekanizmalar vardır. Bunlar tabii düşmanlar, belirli yoğunluğun aşılması halinde çiftleşme sıklığını düşüren salgıların artması, cinsiyet hücrelerinin yapımını tanzim eden hormonların (stresle) düzensizleşmesi, göçler, ölüm veya kısırlığa sebep olan genlerin yaygınlaşması ve sairedir. Bu mekanizmalar üreme kabiliyetleri çok yüksek olan (Mesela dişilerinin bir günde onbinlerce yumurta koyduğu) böcek türlerinde bile etkili olabildiği halde, kadınları hayat boyunca en fazla 10-12 (ortalama 2.3-5.2) çocuk yapan insan toplumlarında düşündürücü ve önlenmesi gerekli görülen seviyelerde büyümeler olmaktadır. 

Bu toplumlarda eskilerde (kısmen de olsa) etkili olan (Hastalık ve salgınlar, kıtlıklar, münferit ve toplu çatışmalar, çocukları öldürme ve ilahlara kurban etme gibi) mekanizmalar zamanla önemlerini yitirmişlerdir. Bu gün bazı toplumlarda hüküm süren açlık ve salgınlar bile (Birleşmiş Milletlerin yardımları ile) yoğunluğu sabitleştirmede etkili olmamaktadır. 

insan toplumlarında yoğunluk değişmeleri zaman zaman yapılan nüfus sayımları ile teshil edilmeğe çalışılmaktadır. Her ne kadar bu sayımların güvenilirlikleri toplumdan topluma değişen oranlarda şüpheli görülmekte ise de hemen hepsinde düşündürücü seviyelerde büyümelerin olduğu kabul edilmektedir, insanlık tarihinin ilk 200 bin yılında genel populasyonun iki katına çıkması için 7 bin yıl geçtiği halde, 17. yüzyılda aynı oranda bir artış için 200 yılın geçtiği, şimdilerde ise ortalama olarak 35 yılın yeterli olduğu hesaplanmıştır. Bu müddet Brezilya’da 23 yıl, ABD’de 44 yıl, Japonya’da ise 
76 yıldır. Bu hesaba göre İkinci Cihan harbindeki 15 milyonluk zayiatın 3,5 
ayda telafi edilmiş olması gerekmektedir. 

Dünyamızda yıllık nüfus artışı hızı % 2,5’tir. Buna göre Dünya nüfusu her 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yıl 100 milyonun üzerinde bir artış göstermektedir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı, 2000 yılında Dünya nüfusunun 6.5 milyara varacağını tahmin etmiştir. Bunun % 12.6’sını Afrika’da, % 58’ini Asya’da, % 8.7’sini Avrupa’da, % 10’unu Latin Amerika ülkelerinde yaşayan insanlar oluşturacaklardır. Afrika’da Latin Amerika ülkelerinin genel nüfustaki paylan şimdikine nazaran artarken Avrupa, Rusya ve Kezuy Amerikanınkilerin azalacağı tahmin edilmektedir. 

Dünya nüfusundaki genel artışın doğuracağı problemlerin başında beslenme» gelmektedir. Bu kadar insan nasıl beslenecektir? Bu gün dünyamızda mevcut insanların % 60’ı zaten normal standardın altında beslenebilmektedir. 
Diğer taraftan tarımda kullanılan arazilerden giderek artan genişliklerde (Mesken ve endüstri tesisleri için) azalmalar olmaktadır. Böyle giderse halen normal beslenenlerin oranı yarıya, giderek te üçte bire inecektir. Önümüzde¬ ki 30 yıl içinde Dünyada yaşama durumunda olacak insanların normal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gıda ve ağaç üretimini üç, enerji, demir ve alüminyum üretimini beş katına çıkarmak mecburiyetinde kalacağımız tahmin edilmektedir. Dünyada gıda üretimindeki yıllık artış halen % 1 
civarındadır. Bunun hiç olmazsa nüfus artış hızı olan % 2.5’e çıkarılması gerekmektedir. Üretim teknolojisindeki gelişmelerle bunun mümkün olacağı bildirilmekte ise de, söz konusu teknolojilerin Dünyanın her yerinde, eğitim seviyesi ve sermaye birikimi bakımından farklılıklar yüzünden, aynı seviyede kullanılamayacağı, ayrıca bunun için önemli miktarda ekstra enerjiye ihtiyaç duyulacağı belirtilince iyimserlik havası bozulmaktadır. Diğer taraftan, gelişmemiş toplumlardaki nüfus artış hızının % 2,5’ten çok daha yüksek olması yanında yaşama standardının da yükseltilmesi gerekliğine, dolayısı ile ihtiyaçların daha da artmış olacağına dikkat çekilmektedir. 

Nüfus artışının kontrolsüz devam etmesinden doğacak problemlerin İkincisi barınma (mesken) ile ilgilidir. 350 yıl sonra Dünya nüfusu bir katrilyona ulaşınca, şimdiki gıda üretim alanlarının hemen hepsi mesken için feda edilecektir. Bu da ancak 500-1000 katlı binalar yapmakla mümkün olabilecektir, insan başına 5-10 m 2 ’lik alana razı olunacaktır. Bugünkü müstakil evler, villa ve yalılar jeolojik kalıntılar olarak araştırılacaktır. Ayrıca, bu kadar insanın 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vücuttan dışarı atmak mecburiyetinde olduğu sıcaklıkla ısısı artacak olan dünyada artık ısıtma değil, soğutma tesisatına ihtiyaç duyulacaktır. 

Bütün bu olumsuz gelişmeleri önceden göriipte tedbir düşünmemiş ve uygulamamış olmak insanlıkla bağdaştırılamamaktadır. Bu düşünceden hareketle iki kategoride toplanabilen imkânlar geliştirilmiştir. Bunlardan biri, dünyada normal olarak kaldırabileceğinden daha fazla insan biriktiğinde bunları diğer gezegenlere taşımak, İkincisi de Dünyada kaldıramayacağı kadar insan birikmesini önlemek. 

Diğer gezegenler hayat için lüzumlu şartlara sahip olsalar bile buralara dünyamızı ferahlatıcı miktarlarda insan taşımanın şimdiki imkânlarla binlerce yıl süreceği hesaplanmıştır. Taşıma hızı teknik olarak arttırılmış olsa, bu şeref aşılamıyacak yükseklikte bir maliyetin ortaya çıkacağı bildirilmiştir. Mesela ABD’de her yıl artan nüfusu diğer gezegenlere taşıyabilmek için yıllık milli gelirinin 20 katına ihtiyaç duyulacaktır. Bu hesaba geride kalacakların ihtiyaçları dahil değildir. Bu ülkede hayat standardını % 72 oranında düşürmek suretiyle elde edilecek fazla gelirin Dünya nüfusunda ancak bir günde meydana gelen artışı diğer gezegenlere taşımaya yetebileceği hesaplanmıştır. 

Bu teorik hesapların bizi ikinci kategorideki tedbirlere yöneltmesi gerekir: Dünya nüfusundaki artışın durdurulması. Bunun için sağlık koruma faaliyetlerinin etkinliği ve genişliği azaltılabilir mi? Beslenme şartlarını iyileştirme gayretleri durdurulabilir mi? Ailelere çocuk yapma bakımından kontenjan tahsis edilebilir mi? 

Kimse tarafından tasvip edilmeyecek olan bu drastik tedbirlere karşı basit ve uygulaması kolay ve ucuz yöntemler geliştirilmekte ve tavsiye edilmektedir. Cinsi temasların çocuk yapmadan gerçekleştirilmesi için özel cihazların ve preparatlann kullanılması, isteğe veya rızaya bağlı olarak kadınların kısırlaştırılması ve erkeklerin kastre edilmesi (Eneme), çocuk aldırma, eş-cinsellik bu meyandadır. Bunlar toplumların eğitim seviyeleri, hoşgörme temayülleri, dini ve kanuni yasaklar, sağlığa zararlı olabilme ve milli veya ırki üstünlük düşüncesi gibi hususlara bağlı olarak farklı şekil ve seviyelerde 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uygulanmaktadırlar. Uygulamayı yaygınlaştırmak için devletlerin bazı mali düzenlemeler yapmaları da (mesela çocuk yapmadan geçirdikleri her yıl için ailelere prim verilmesi, belirli bir sayının üstündeki her çocuk için vergi alınması, kısırlık ve kastrasyon primleri ihdası, çocuğun yaşlılıkta bir hayat sigortası olarak görülmemesini sağlamak) teklif edilmektedir. 

Bunlar arasında en fazla itibar gören eğitimdir. Gerçekten nüfus artışının en fazla olduğu toplumlar ve kesimler eğitim seviyesi düşük olanlardır. 
ABD’nde çeşitli eğitim seviyelerindeki beyaz ve siyah kadınlar üzerinde yapılan bir araştırmada yüksek tahsil yapmış olanların hemen hemen önceden planladıkları sayıda çocuk yapmış oldukları, eğitim seviyesi düştükçe istenen ile gerçekleşen çocuk sayıları arasındaki farkın, siyahlarda daha belirgin olmak üzere, arttığı görülmüştür. 

Bu ülkede doğum kontrolü ile ilgili çalışmalar siyahlar tarafından ırkçılık olarak nitelendirilmekte ve bunların kurdukları bazı gönüllü teşekküller siyah kadınları çok çocuk yapmaya adeta zorlamaktadırlar. Eğitim seviyeleri yüksek olan siyah kadınlar ise bu zorlamalara direnmekte, besleme ve eğitim imkanları ile mütenasip çocuk yapmak istemektedirler. Bunlar hemcinslerine de meselenin çok doğum yapmak değil, doğan çocukları sağlıklı olarak büyütmek ve eğitmek olduğunu kabul ettirmeğe çalışmaktadırlar. 

Bazıları mensup oldukları milletin (veya kesimin) milletler (veya kesimler) camiasında hakim duruma geçmesi için nüfusunun artması gerektiğini, bunun için de doğum kontrolü telkinlerine itibar edilmemesini, hatta böyle telkinlerin yapılmamasını savunmaktadırlar. Dünyamızda bir milletin itibarı ve gücü (daha çok) nüfusu ile ölçüldüğü, milletler arasında kardeşlik mefhumu sözde kaldığı ve büyük ve güçlü devlet olma yarışı devam ettiği müddetçe bunlara hak vermek icap eder. Ancak bu haklılık, milletin bütün fertlerini iyi derecede besleme ve yüksek seviyede eğitme imkânları olduğu ve bu imkanlar gereği gibi değerlendirilebildiği taktirde sözkonusu olur. Doğan çocuklarını sağlıklı yaşatma ve eğitme imkânı olmayan veya bu imkanı değerlendiremiyen ailelerin fazla sayıda yapacakları çocuklarla artacak nüfus millete (veya kesime) itibar ve güç kazandırmaz; bilakis, milletler (veya kesimler) camiasında muhtaç ve problemli bir toplum olarak görülür. 



Bizce memleketimizde gebeliği önleme çalışmalarından çok, doğan çocuklarımızı sağlıklı büyütmeğe ve hayırlı evlatlar olarak yetiştirmeğe müsait olan imkânlarımızı gereği gibi değerlendirmeğe çalışmalıyız. Burada memurlara iki çocuk için olsa da bir miktar zam verildiğinin hatırlatılmasında fayda vardır. Diğer taraftan lafa gelince “60 Milyonluk Türkiye” diye öğünmekteyiz. Acaba 70 Milyon olduğumuzda yerinecek miyiz ki artış hızımızı düşürelim. 

TÜRK YURDU, Kasım 1995 
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AMERİKANLAŞMA SALGINI 


Gençlerimiz ve onlarcılar bu sefer Amerikanlaşıyorlar, üzerlerime Amerikanca yazılmış ve çizilmiş bir şeyler geçirmekten hoşlanıyorlar. Ye^i mamuller de üzerlerine bu gibi şeyler basılarak Amerikanlaştırılıyor ve sok^k köşelerinde Amerikanlaştırma çığırtkanları tarafından binbir medhiyc ile satıyorlar. Dükkanlar Amerikanlaşma modasına kapılmış veya buna hevesi gençleri cezbetmek için isimlerini Amerikanlaştırıyorlar, televizyon Ve gazetelerde bu isimlerle reklamlarını yapıyorlar. İsimleri Amerikanlaşma dergilerin sayısı gittikçe artıyor. Bunlar da reklamlarını açık saçık içerikleri ile yapmaktan çekinmiyorlar. Bu dergilerin müşterileri gerek satın alırlarken ve gerek taşırlarken isimlerini herkese göstermeğe özel gayret sarfediyorlar. 

Amerikan musikisi konserlerinde, yapmacık bayılanlar, televizyon ekranlarında konserin reklamı için değerlendiriliyorlar; seyredenlere adeta “Sen de gel. Amerikanlaşma dereceni kontrolden geçir” mesajı veriyorlar. 

Shovv kelimesi Amerika’dan çok bizde kullanılır oldu: Şu show, bu sho\v, bilmem ne shovv. Okul öncesi bir eğitim merkezinin bile ismini Amerikanlaştırmışlar. Ancak buna biraz da Almanca bulaştırmışlar, nedense! 

Bunları mücerret olarak Amerikalılaşmayı kötülemek için değil, bizimkilerin benliklerini ne kadar kolay harcadıklarını, benliklerinin ne kadar zayıf inkişaf ettirilmiş olduğunu göz önüne sermek maksadı ile bilnetice bunların toplumumuza sirayetinin önlenmesine yardımcı olmak düşüncesi ile yazıyorum. Çünkü bunlar, diğer hususlar bir yana, Atatürk’ün kötü maksatlı muarızlarına malzeme teşkil etmekte, “İşte Batı bizi böyle yapar” denebilmesine sebebiyet vermiş olmaktadır. Aslında Atatürk’ün bize hedef olarak gösterdiği batının demokratik hayat tarzı, ilmi, fenni ve teknolojisi idi ve bunlara milli mefkûreye bağlı olanların gayretleri ile pekala ulaşılmaktadır. Yukarıda tarif ettiklerim ise bu gayretlerle sağlanan ferahlığın parazitleri veya mirasyedileridirler. Mesele, memleketimizin ve milletimizin sevk ve idaresini bunlara bırakmamaktadır. Aksi takdirde bunlar maddi ve manevi bütün varlıklarımızı mirasyedi hovardalığı ile yerler, içerler, saçarlar, yakar ve yıkarlar. 

Böyle düşünenlerin toplumumuzda büyük bir çoğunluk teşkil ettiğini tahmin ediyorum. Buna rağmen ne resmi, ne de gönüllü teşckküllerce ıslah edici veya önleyici herhangi bir tedbirin alındığına şahit olamıyorum. Bu sefer olsun yumurta kapıya gelinceye kadar beklemiyelim diyorum. İşe sözkonusu halin bir kültür emperyalizminin başlangıcı olduğunu, gençlerimiz arasında bir dejenerasyona yol açtığını, dolayısı ile geleceğimiz için önemli bir tehlike teşkil ettiğini ilgililere (Devlete ve milli görüşlü gönüllü teşekküllere) kabul ettirmeğe çalışmakla başlayabiliriz. Üniversitelerimiz dahil bütün milli eğitim kurum ve kuruluşlarımız, gençlerimizin Türk olmaktan gerçekten mutluluk duymalarını temin edecek (Kanunları ile de yükümlü oldukları) faaliyetlere sevk edilmelidirler. Bu duygu ile meşhur gençlerin başka millettenmiş gibi görünmeğe tevessül etmiyecekleri ve dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar milli ve manevi değerlerimizi koruyup kollayacakları muhakkaktır. 
Bunu sağlamaya çalışmayan eğitim kurumlanılın milli sayılmayacaklarını sık sık vurgulamalıyız. Kanuni boykotlar düzenlemeliyiz. 

Bu arada mirasyediliğin ve parazitliğin fert ve toplum için zararlarını belirten, böyle yaşamağa alışmış olanları utandırıcı, insan oğlunun ancak benliğe, şahsiyete, vatana ve bağımsız şerefli bir devlete sahip olmakla övünebileccğini açıklayan sloganlar geliştirip bunlann yüzlcrcesini büyük kartlara ve bezlere yazmalı, bu iş bitmek üzere iken Belediye Başkanlığı'na başvurup bunları şehrin en işlek yerlerine asma veya yapıştırma müsaadesi almalıyız. Çok da zor olmayan bu işin ne kadar etkili olacağı görülecektir. 
Türk Ocakları Şubeleri size güzel birer çalışma mekanıdır. Masraflara katılmalıyız. Ben bu iş için Ankara Şubelerine beş milyon lira bağışladım. Siz de en azından işinizle katılın. Toplumumuzu mirasyedilerden, parazitlerden temizlemek için haydi iş başına! 

Benim yaşımdakilcr İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği'nin 1930'lu yılların ortalarında “Vatandaş Türkçe Konuş" kampanyasını hatırlarlar. Şimdi bir de onun gibi bir şey yapmış olacağız. Ne mutlu bize! 

TÜRK YURDU, Aralık 1995 
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İNSAN TOPLUMLARINDA 
ERKEK-DİŞİ ORANI BAKIMINDAN DEĞİŞMELER 


Erkck-dişi oram için birkaç değişik ölçü kullanılmaktadır. Bunlardan daha fazla itibar edileni 100 dişiye düşen erkek sayısıdır. Buna göre, bir toplumda 
erkek-dişi oranı, mesela 106 dendiğinde, bundan toplumda her 100 dişiye 106 
erkeğin düştüğü anlaşılır. Bu oran döllenme safhasından itibaren hayatın sonuna kadarki her safhada belirli bir istikamette olmak üzere, fakat toplmdan topluma fark eden seviyelerde, değişmektedir. 

İnsanlarda döllenmeyi yapan erkek cinsiyet hücreleri (Spermler) iki türlüdür. Bunların normal olarak yarısı dölün erkek, yarısı da dişi olmasını sağlar. Kadınlar bu bakımdan tek tip cinsiyet (yumurta) hücresi meydana getirirler. Bir yumurta hücresinin erkeklik veya dişilik taşıyan spermle döllenmesine bağlı olarak, yavru ya erkek veya kız olarak gelişir. Sözkonusu spermler arasında döllenme kabiliyeti bakımından bir fark yoksa, döllenmiş yumurtaların yarısından erkek, yarısından da kız çocuğun gelişmesi beklenir. 
Bu takdirde erkek-dişi oranı 100 olarak gerçekleşir. Bu safhadaki orana başlangıç (Primary) oranı denir. 

Döllenmiş yumurtalardan gelişen embryoların bir kısmının plasentaya (Rahim cidarına) yerleşmeden atılması, yerleşenlerin de cinsiyeti belirginleşmeden düşürülmesi sebebiyle, başlangıç oranının gerçek değeri bilinmemektedir. Bununla beraber, bu oranın doğumda tesbit edilen ikinci safha oranından daha yüksek olduğu (Düşükler ve ölü doğanlar arasında erkeklerin dişilere nazaran daha fazla bulunmasına dayanılarak) kabul edilmektedir. 

Başlangıç oranının doğumdaki orandan daha yüksek olması, 1) Erkeklik spermlerinin dişilik spermlerinden daha fazla meydana getirilmiş olmalarından, 2) Erkeklik spermlerinin yumurta hücresini bulup, döllemede dişilik spermlerine nazaran daha avantajlı olabilmelerinden (Yani bunların yumurta hücresine doğru yanşta ve yumurta hücresinin girişte öne geçebilmelerinden) ileri gelebilir. Her iki ihtimalin de, insanda değilse bile, diğer deney hayvanlannda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Tespit edilebilen ikinci safha (Doğumdaki) erkek-dişi oranının çeşitli insan toplumlannda ve her durumda daima 100 tutulduğunda, süzkonusu ihtimallerin insanda da, şu veya bu seviyede gerçekleştikleri kesin olarak kabul edilebilir. Doğumdaki oranın çeşitli durumlara göre değiştiği belirlenmiştir. Mesela, ailenin ilk çocuklarında erkek-dişi oranı, daha sonraki çocuklarındaki orana nazaran daha yüksektir. Yapılan bir araştırmada ilk çocuklara ait oranın 106.6 fazla sayıda kardeşlerin tümüne ait oran ise 104.5 olarak bulunmuştur. Bundan başka, tekiz doğumlardaki oranın ikiz veya üçüz oranlara nazaran daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Keza normal evli çiftlerin çockları arasında erkeklerin nisbeti gayr-ı meşru çocuklar arasında bulunana nazaran daha yüksektir. Farklı sosyo-ekonomik sınıflarda tespit edilen erkek-dişi oranlan arasında önemli farklar bulunmuştur. İngiltere’de yapılan bir incelemede yüksek ve orta sınıfların çocuklarında sözkonusu oran 106.1 iken basit işçiler sınıfındaki çocuklarda 103.4’e inmiştir. 

Genel olarak erkek çocukların başlangıçtan itibaren her dönemde daha hassas ve dayanıksız oldukları bilinmektedir. Ekonomik ve eğitim seviyeleri yüksek olan ailelerde kadınların çocuklarına sağladıkları rahim içi şartların, bu bakımlardan geri olan ailelere nazaran daha iyi olması ile, erkek çocuklarda doğumda önce beklenen yüksek ölüm ve düşükler azalmakta, böylece doğumdaki erkek-dişi oranı yükselmektedir. 

Doğumdaki erkek-dişi oranının daha başka durumlara, mesela babanın yaşına ve yapmakta olduğu işin nev’ine, yıllara, mevsimlere, memleketlere ve aynı memleketteki bölgelere görede değiştiği bildirilmektedir. Bunlar gibi, bir ailede birbirini takip eden çocukların aynı cinsiyette olma temayülü de izah bekleyen konulardandır. 

Harpler sırasında ve müteakip yıllarda doğan çocuklar arasında erkeklerin daha fazla olduğuna dair bazı müşahadeleri, tabiatın, harplerde erkek askerlerdeki zayiatın sebep olduğu dengesizliği düzeltme fonksiyonu olarak yorumlayanlar vardır. Fakat tabiatın bu fonksiyonu üstlenme mecburiyetini nasıl duyduğunu izah edilememektedir. Yukarıda erkek-dişi oranını 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değiştirdiği bildirilen durumların harplerde ve sonrasında erkek doğumlar ln lahine olarak değişmeleri sözkonusu olabilir ise de, bu hususta herhangi Wı T inceleme yapılmış değildir. Ancak, gerek döllenme ve gerek doğu m safhalarında, her şartta, daima erkeklerin dişilerden daha fazla yaratılma^ hayatın daha sonraki safhalarında erkeklerin daha fazla ölüme mar^ z kalmalarından dolayı, meydana gelecek dengesizliğe karşı bir ön tedbir olar^ ileri sürülebilir. Gerçekten, hayatın ileri safhalarında erkek-dişi oranı gider^ düşmektedir. ABD’de yaşayan beyazlarda tesbit edilen erkek-dişi oranın^ ileri yaşlarda aşağıda görüldüğü gibi, belirgin düşüşler göstermesi, bu gerçeğ c güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bunda erkeklerin genellikle yıpratıcı işlerce çalışmalarından ve aileyi geçindirme sorumluluğunun verdiği stresten daha çok, dişilerden daha zayıf, daha hassas ve daha dayanıksız yaratılmış olmaları rol oynamaktadır. 


Erkek-dişi oranında yaşa bağlı olarak meydana gelen düşüşler: 

Doğumda. 

.106 

18 yaşlılarda. 

.100 

50 yaşlılarda. 

.95 

57 yaşlılarda. 

.90 

67 yaşlılarda. 

.70 

87 yaşlılarda. 

.50 

Hemen bütün insan toplumlarında aileler erkek çocuğa sahip olmak ister- 


ler. Bu istek esas itibariyle babadan gelir. Anne de kocasına bir erkek evlat vermiş olmakla övünür. Bizim toplumumuzda erkek çocuk doğuruncaya kadar çocuk yapmaya devam etmiş ve erkek doğurmadığı için boşanmış kadınların olduğu bilinmektedir. Sosyo-ekonomik seviyeleri yüksek toplum ve ailelerde bile erkek çocuğa sahip olamamak, en azından bir üzüntü ve burukluk yaratmaktadır. Kendilerine göre yeter sayıda erkek çocuğa sahip olmuş aileler, “Biz de kızımız olsun” diyebilmektedirler. Az da olsa, kız çocuğu tercih eden aileler de vardır. 
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Bu durumlar, eskiden beri insanları arzulanan cinsiyette çocuk yapma imkânı üzerinde durmağa adeta zorlamış ve bir takım tavsiyelerin geliştirilmesine vesile olmuştur. Mesela münasebetten önce kadının vajinasına sulandırılmış sirke veya soda ile asit veya kalevi bir ortam meydana getirmekle erkeklik veya dişilik spermlerinin aktivitesinin arttırılacağı, böylece döllenmenin erkeklik veya dişilik spermleri tarafından yapılmış olacağı ileri sürülmüştür. Bunun gibi, döllenmenin hangi tip spermler tarafından yapılacağının, ejekülasyonun (Boşalmanın) dişilik organındaki derinliğe de bağlı olduğu, keza, kadının istekli olma durumunun da bunda rol oynadığı ileri sürülmüştür. 

Yeni teknolojilerin geliştirilmesi ile bu gibi tavsiyeler itibardan düşmektedir. Şimdi artık erkek boşalmasını bir kaba yapmakta, belirli bir teknikle bundaki erkeklik ve dişilik spermleri ayrılmakta ve kadın bunlardan istenenle uygun bir zamanda tohumlanmaktadır. Karı-koca arasında cinsi münasebet dışı sağlanan neticeden duyulan endişeleri gidermek üzere daha başka tekniklerin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Bunlardan biri de, kadında kocasının erkeklik veya dişilik spermlerine karşı bağışıklık yaratmak, diğeri şu veya bu nevi spermle döllenmiş yumurtanın plasentaya (Ana rahmine) yerleşmesini önleyecek, dolayısıyle atılmasını sağlayacak antikorlar geliştirmektir. Son zamanlarda uygulanmaya başlanan bir teknikte, normal çiftleşme ile meydana gelen dölütün amniyosentez metodu ile cinsiyetini tayin etmek, istenmiyen cinsiyette olanın tıbbi yolla düşürülmesini sağlamaktır. 

Ailelerin istedikleri cinsiyette çocuk sahibi olmalarını mümkün kılacak ve ucuz olarak kolaylıkla uygulanabilecek teknikler geliştirilip yaygınlaştığında, ortaya gerek fert ve gerek toplum olarak endişelenmemizi gerektirecek problemler çıkacaktır. Bu yazının asıl amacı, bunları tebarüz ettirerek, ilim adamlarının bütün buluşlarının insanlığa yararlı olmadıklarına, bunlardan zararlı olanlarının tesbit edilip, uygulamaya konmamaları gerektiğine dikkat çekmektir. 

Bir kere çocuklarının erkek veya kız olmalarını isteme kararını kim verecektir: erkek mi, kadın mı? Bunlar arasında bu konuda her zaman bir 




uyuşmazlık beklenir. İkinci olarak, bu kararda rolü olmayacak olan çocuk annesi ve babası tarafından arzulanıp, gerçekleştirilen cinsiyetten (Erkek veya kız olmaktan) memnun olmayabilir ve bundan onları kabahatli görebilir. Bu da ailede büyük bir huzursuzluk yaratır. 

Aile planlamasının uygulandığı toplumlarda tek ve iki çocuklu aileler hızla çoğalmaktadır. Bu aileler çocuklarının erkek olmalarını isledikleri ve bunu sağladıkları takdirde, toplumda erkek-dişi oranı yükselecek, yani toplum büyük ölçüde erkeklerden oluşacaktır. Böyle bir toplumda, tabii olarak, çok kocalı kadınlarla oluşan aile şekli mübah sayılacak, belki de teşvik edilecek' tir. Buna paralel olarak erkeklerde cş-cinscllik de yaygınlaşacaktır. 

Bunun tersi gerçekleştiğinde ise, çok kadınla evlenme mecburiyeti hasıl olacak, aynı zamanda Freııdism yaygınlaşacaktır. 

Evcil hayvanlarda bazı verimler bakımından dişilerin, bazı verimler bakımından da erkeklerin tercih edilmelerinden dolayı, yetiştiricilerin daha çok dişi veya erkek döl elde etmek istemeleri ve buna çalışmaları makuldür. 
Süt veya yumurta üretimi yapanlar ve bunlar için damızlık üreten işletmeler ise, daha çok erkek döl isterler. Bu yöndeki çalışmaların başarılı olmalarını beklemede haklılık vardır. 

Bunlarda yukarda sözü geçen tekniklerden başka, damızlıkta kullanılacak erkek hayvanların bu bakımdan da bir seçime tabi tutulması üzerinde de durulmaktadır. Daha fazla erkeklik veya daha fazla dişilik meydana getirme özelliği, kısmen de olsa irsi (kalıtsal) damızlık seçimi ile mümkündür. Bu maksatla erkek damızlıkların verdikleri döllerde erkek-dişi oranı bakımından önemli farklılıklar gösterip göstermedikleri araştırılmaktadır/^ Böyle bir farklılık tesbit edildiğinde, hangi hayvanın döllerinde önemli derecede fazla erkek veya dişi çıkıyorsa, damızlık olarak onların tercih edilmeleri ile sözkonusu kabiliyet geliştirilir ve bundan yararlanılır. 

TÜRK YURDU, Ağustos 1996 


(I) Bu konuda biri Arap Atı aygırlarında, diğeri de kasaplık piliv yetiştiriciliğinde kullanılan horozlarda olmak li/ere iki araştırma da taralımdan yapılmıştır. 
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BOŞA GEÇMEMİŞ BÎR ÖMRE!.. 

Nail ÇELEBİ* 


Ömrünün tam 58 yıllık kısmını, ısrarla meslekte “ne yapabiliriz?” sorularının, yapılanlarla cevaplanmasına adamış 79 yaşındaki koskoca bir çınarı, âbide insanı yitirdik, hepimizin başı sağolsun. 

Sanki hayatının hesabını, yaşarken vermeye azmetmiş gibi; durup dinlenmek bilmeyen, devamlı düşünen, tasarlayan, anlatan, yönlendiren, uygulayan ve sonuçları değerlendiren bir memleket sevdâsıydı kaybettiğimiz... Sevdanın tarifini yapmak için onu tanımak kâfiydi belki de.. 

Bir kısmı da mutlaka tevâfuk eseri olan hayat çizgisinin değişik merhaleleri dikkatle izlenirse; O’nun dolu dolu hizmetlere adanmış ömrünün, İlâhi bir misyonu icrâ etme mecrâında amansız bir koşuyla geçtiği çok iyi anlaşılır. 

Babası Millî Mücadcle’dc Anadolu’ya silâh ve cephânc kaçırmada aktif görev almış bir adsız kahramandır. 1934’de Kastamonu Lisesi’ni ve 1938’de Ankara Ziraat Fakültesi’ni birincilikle bitirme başarısını göstermiştir. İki kez askerlik yapma şerefine sahip olmuştur. Amerika'da yaptığı ve çok başarılı geçen akademik çalışmalarında çok önemli iki meslekî teşekküle üye davet edilme onuru atfedilen ilk Türk olmuştur. Ege Ziraat Fakültelerinde Genetik, İstatistik ve Hayvan Islahı derslerini başlatan ve Genetik Biyometri Kürsüsü’nti kuran O’dur. Hacettepe ve Ankara Tıp Fakültelerinde Biyoistatistik dersi O’nunla verilmeye başlamıştır. TÜBİTAK’ın kuruluşundan itibaren tam 7 yıl meslek araştırma grubu üyeliği yapmıştır. Türk Ocaklan’nın 
20 yıl Umum Reisliği, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği’nin 8 yıl, 
Vakfi’nın 10 yıl ve Ziraat Mühendisleri Odası’nın 4 yıl Başkanlığını yapmak gibi sivil toplum görevleri imtiyâzı da yine O'nun... 


T.Z.M.B. Genel Balkanı 





“Sivil toplum” söylemi bizde yenilerde telaffuz edilirken, merhum Düzgiineş böylesine uzun sürelerle ve çok aktif faaliyetlerle, yıllar boyu sivil t 0 p„ lumculuğun baraktarlığım yapmıştır. Öyle ki, Ziraat Fakültesi’nden yetiştirdiği onbinlcrce öğrencisine, bu ilim ve irfan yuvası teşekkülerinden de nice onbinler eklenmiştir. Ne mutlu... 

Her faninin ardından iyi şeyler söylemek adettendir toplumumuzda. Fakat hayatta iken insanlara layık oldukları atıfette bulunabiliyor muyuz, bu şüpheli... 

Merhum Orhan Düzgüneş’in hayatı, gelecek nesillere “bir anı bile boşa geçirilmemiş bir ömrün en güzel örneği” olarak mutlaka anlatılmalı vc aktarılmalıdır. Bu O'nu tanımı talebelerinin herşeyden evvel namus borcudur. 

Yaşayan kuşaklar böyle zirve insanları tekrar çıkarabilir mi, Orhan Düzgüneş’ler yeniden doğabilir mi, bilemiyorum; fakat bundan asla emin olamamak, kaybı ile doğan boşluğu daha da büyütüyor. Belki en fazla da buna üzülmek lazım; yoksa “her nefsin ölümü tadacağına” imanımız kavi... 

O’na yüce Allah (C.C.)’ın rahmetleri ihsan etmesini niyaz ediyoruz. 
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TÜRKİYE ZİRAATINDAN 
BİR YILDIZ KAYDI 

Prof. Dr. Reşit SÖNMEZ* 


Zootekni» Genetik ve istatistik konularında hocaların hocası sayın Prof. 
Dr. Orhan DÜZGÜNEŞ’i kaybettik. Tüm ziraatçıların ve ailesi mensuplarının başı sağolsun. Orhan Diizgüneş hoca artık aramızda yok. Ancak Tiirk ziraat aleminde yıllarca parlayan ve yolumuzu aydınlatan; onbinlerce Ziraat Mühendisi yetiştiren» hayvancılık politikamızı yönlendiren böyle değerli bir bilim yıldızı kaymış görünse de» gerçekte yaşıyor ve fikirleri ile, bilimsel görüşleri ile» daha da yücelere çıkmış ve bizi aydınlatmaya devam ediyor. O’nun hizmetleri ve ülkesine verdikleri hiçbir zaman unutulmayacak. O» ziraatçıların kalbinde ve anılarında hep yaşayacaktır. Allah rahmet eylesin. 

Zootekni anıştırmalarında “istatistik Yöntemlerle Değerlendirme”nin Türkiye’de kurucusu Orhan Düzgüneş hocadır. Üniversite çatısının dışına çıkarak, “hayvancılık araştırmalarını uygulamaya dönüştürerek” Türk çiftçisinin yanına gitmenin öncüsü O’dıır. Kitapları ile» yazdığı yazılarla» verdiği konferanslarla ülkemiz hayvancılığına yön verme; politika oluşturma ve gerektiğinde yöneticileri ve siyasetçileri uyarma görevini yıllarca hiç yorulmadan ve bıkmadan yerine getirdi. Ben» şu anda hayatta olan zooteknistlerin en kıdemlisi olarak» tam 50 yıldır Orhan Hoca ile birlikte oldum. Ve Orhan Ağabey’le tam bir “mesleki uyum içinde”, Üniversite’de, TÜ-BlTAK’da, Tarım Bakanlığı’nda, TlGEM’de ve köylerde birlikle çalıştım. 
O’nun ne kadar çalışkan; namuslu ve dürüst; yurtsever; insansever; düşünce ve ilkelerini inatla ve sabırla savunan bir bilim adamı olduğunu en yakından bilenlerdenim. 


* TUm Ziraatçılar Demeği Genel Başkanı / İZMİR 
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Orhan Düzgüneş Hoca, zooteknide temel konu olan “Hayvan Islahı” ve “Biyometri” konularında, kürsülerde, Türkiye’nin tüm Ziraat Fakültelerim de, hiç yüksünmeden elinde tebeşir, tahtalara formüller yazarak ve istendiği kadar tekrarlayarak, bu zor dersleri verirdi. Verdiği dersler zordu ve öğrcnçilerin korkulu rüyası idi. Ama sınıfta kalanlar bile, Orhan Hoca’yı sevmeye devam ederdi. Sayın eşi Prof. Dr. Zeliha Düzgüneş’e uzun süren hastalığında O’na gösterdiği şefkat ve ilgi insanı sevmenin ve vefanın en güzel örneğidir. 

Ruhun şad olsun sevgili Orhan Ağabey! Rahat uyu! Keşke her fani senin kadar vatanına olan borcunu ödeyerek gitmiş olsa! Aziz hatıran önünde saygı ile eğiliyorum. 


102 



HOCAM PROF. DR. ORHAN DÜZGÜNEŞ 

Prof. Dr. Numan AKMAN* 


Sevgili Hocam, 

Sizi önce kitaplarınızdan tanıdım ve Ziraat Fakültesi öğrencilerinin çok şanslı olduklarını düşündüm. Zamanla kitaplarınızın sadece Fakültemizde değil, hemen bütün yüksek öğretim kurumlarında okutulduğunu farkettiğimde ise, size olan hayranlığım ve hocamız olmanızdan duyduğum gurur daha da arttı. Çünkü, siz artık benim için sadece A.Ü. Ziraat Fakültesinin hocası olmaktan çıkmış, tüm “Türkiye’nin hocası” olmuştunuz. Fakat biz diğer öğrencilerden şanslıydık. Çünkü sizi tanıyacaktık. 

Zootekni Bölümü son sınıf öğrencilerine verdiğiniz ve Bölümün en zor hatta geçilemez kabul edilen “Hayvan Islahı” dersinin ilk saatine girmeden önceki heyecanımız ders bittiğinde duyduğumuz şaşkınlığın yanında çok küçük kalmıştı. Çünkü “Hadi bakalım bu günlük yeter” dediğiniz ana kadar sizi dinleyen öğrencileriniz, çoğunlukla 45 dakikanın bitmesini sabırsızlıkla bekleyen genç insanlar, dersin iki saat devam ettiğini oldukça geç farketmişlerdi. 
Dersle ilgili önyargılarımız sarsılmış, dahası Hayvan Islahı dersinde ilk iki saat içerisinde Türkiye ve dünya tarımının gelişimine ilişkin bir tahlil yaparak, hayvancılığın tarım içerisindeki yeri ve onun ayrılmaz bütünü olduğu gerçeğini, bir daha çıkmayacak şekilde, zihinlerimize kazımıştınız. Bu arada bir şeyi daha kavratmıştınız son yılımızda: “Ziraat mühendisinin görevi üretimi artırmak, ama bunu piyasa koşullarının geçerli olduğu bir ortamda yapmaktır. 
Yoksa sadece ürünlere çok yüksek fiyatlar vererek üretimin sürekli kılınması ya da hızla artan iç talebin ithalat yoluyla karşılanabilmesi mümkün değildir. 
Bu tip uygulamalar mühendislik de sayılmaz. Ziraat Mühendisi bir yandan üreticinin koşullarını geliştirecek uygulamalara ağırlık vermeli, diğer yandan 


♦ A.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü / ANKARA 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da mevcut ve gelişen koşullara en uygun üretim unsurlarım (damızlık, tohum vb.) belirleyerek üretmeli ve kullanabilmelidir. Bütün bu çabalar sürdürülürken tarım ürünlerinin stratejik ürünler olduğu unutulmamalı, Türkiye’nin kendi kaynaklarına dayalı ve her zaman en azından kendine yeter bir üretim seviyesini koruması hedeflenmelidir. Bu becerileri edinmek ve gösterilen hedefe ulaşmak için çok çalışmak, öğrenmek ve öğrenilenleri uygulamaya aktarma çabası içinde olmak hem mühendisliğin bir gereği hem de vatanseverliğe temel koşuludur.” 

Dersler ilerledikçe sizi daha iyi anlamaya çaba harcadık. Ne var ki sizi tam olarak anlayabilmek için lisans öğreniminin yeterli olmayacağı da açıktı. 
Çünkü siz Cumhuriyet Döneminin canlı şahidi. Ziraat Mühendisliğinin hakettiği yeri alma mücadelesinin yılmaz savaşçısı, gelişme için bilimsel anlayış, hâkim kılmayı esas kabul eden görüşün savunucusu ve bir insanın ne kadar çok alanda başarıya ulaşabildiğinin en güzel örneği idiniz. Bu özelliklerinize üstün zekânız ve çalışma azminizi, hizmet hızınızı, öğrenme merakınızı, üretme gücünüzü ve yazma yeteneğinizi ekleyerek mesleğimizin asırlar boyu yaşayacak ulu çınarını ortaya çıkardınız. 

Sevgili Hocam, 

Bu farklı ve üstün özelliklerinizin farkında değilmiş gibi yaşamak, üstünlük ve farklılığınızın her dile getirilişinde sıkılayarak, herkesin aynı şeyleri yapabileceğini söylemek size çok yakışan ve en iyi ifadesini sizde bulan samimi bir mütcvazilik örneğiydi. Çalışma, mücadele, meslek aşkı ve vatan sevgisi dışında hep mütevaziliği tercih edişinizde, muhtemelen oldukça zor koşullarda yetişmiş ve yokluğun hemen her türlüsünü görmüş olmanız yanında, kendinize olan sonsuz güveninizin de büyük payı vardı. Katır sırtında Kastamonu’ya gönderilişinizi, üniversite öğrenciliğinizi ve asistanlığınızı anlatırken, ara ara duygulanmanız ve hemen ardından “Bakın nereden nereye geldik” demeniz, sonsuz iyimserlik ve tükenmeyen umudumuzun en belirgin işaretleriydi. Gerçi zaman zaman ümitsizliğe kapıldığınız da olurdu. Yalnız bu durum çok kısa sürer ve vazgeçmemek gerektiğini söyleyerek, “Birgün doğru olanlar herkesçe kabul edilecek ve yapılacak” derdiniz. 


» 104 





Sevgili Hocanı, 

Sizinle çalışmaya başladığım yıllarda her seviyeden insanı büyük bir ciddiyetle dinlediğinizi ve bizce en ufağından en büyüğüne kadar her işe aynı ciddiyetle eğildiğinizi gördüğümde çok şaşırmıştım. Çünkü çoğumuza öğretilegelen ve doğru kabul ettiğimiz büyük işler peşinde olmak ve önemli kabul edilen insanlara ayrıcalıklı davranmaktı. Uzun süre değerli zamanınızı neden bizce küçük işlcreve önemsiz insanlara harcarken cömert davrandığınızı sormak istedim. Fakat tam sorma cesaretine ulaştığım noktada bu soruya gerek kalmadığını kavradım. Çünkü siz her insanın doğruların peşinde koştuğuna ve elinden gelenin en iyisini yaptığına inanan dürüst ve temiz bir yüreğe sahiptiniz. 

Her ders yılı başında, bu yıl farklı bir yol takip edelim derken duyduğunuz heyecanı, öğrencinizi başarılı kılmak ve onlara daha çok şey vermek işediğinizin bir delili olarak algıladım. Yıllar geçtikçe bu algılanmanın doğruluğunu iyice kavradım. Çünkü fiilen olmasa da resmen emekli olduktan sonra bile öğrencilerinizi özlediniz; hep onların daha iyi yetişmeleri için arayışlar içinde oldunuz. Öğrencilerinizin sadece sahip olmak için değil, yeni sentezlere ulaşmak ve üretimde kullanmak için bilgi sahibi olmalarını isterdiniz. Yoksa iyi soru soran öğrenciyi çalışkan ve zeki kabul etmek, derste doğru soru soranlara zaman zaman fazladan not vermeyi vaadetmek başka nasıl açıklanabilir. 
Hele bir sorunuza “Allah bilir” diye cevap veren öğrencinize söyledikleriniz bir kuşağa ders olacak, genç insanlara yeni ufuklar açacak niteliktedir. “Elbette Allah herşeyi bilir ve her zaman Allah’ın bildiği şeyler olacaktır. Fakat, biz Allah bilir diyeceğimiz şeyleri azaltmak için çalışıyoruz ve çalışmak zorundayız.” 

Dersinizden kalan bir öğrenciniz ile olan konuşmanız umarım günümüz insanlarının önemli bir kısmıma ciddi ve faydalı bir uyarı olur: 

- “Peki bu dersten geçer not verirsem bana minnet duyacak mısınız?” 

- “Tabii hocam ömür boyu size minnettar kalacağım.” 

- “Bak çocuğum minnet duyarak yaşamak çok zordur. Çalışıp geçer not 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alman cn iyi yoldur. Böylece ben dahil kimseye minnet borcun olmaz.” 

Sevgili Hocam, 

Sizi anlatmanın, ifade etmek ve yazmak konusunda en az sizin kadar yetenekli ve gayretli olmayı gerektirdiğini biliyorum. Bu nedenle bu yazıyı sizi anlatmak için değil, sadece sizin pek çok önemli özelliğinizden az bilindiğini düşündüğüm bir ikisini dile getirmek için hazırlanmış olduğunu kabul edin. 
Nur içinde yatın, mekanınız cennet, fikirleriniz ve eserleriniz geride kalanlara yol gösterici olsun. 
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BİR YILDIZ KAYDI 


I’rof. Dr. Celâl ER* 


Düzgüneş Hoca 27 Haziran 1996 Perşembe günü Hakkın rahmetine kavuştu. Hoca herçekten de bir yıldız misali idi. O yıldıza bakarak, pek çok insan yönünü tayin etti. Kendisi son derece mütevazi bir insandı; bütün hayatı boyunca kemale ermiş, dolu buğday başaklan gibi yaşadı. 

Orhan Düzgiineş hocanın arkasından yazı yazmak öyle kolay bir iş değil; insan ne yazacağını şaşırıyor, bir türlü zihnini toparlayamıyor. Çünkü Orhan Hoca’nın meziyetlerini eksiksiz ortaya koymak gerçekten mümkün değil. 

Orhan Düzgüncş’i uzaktan yakından tanıyan herkes şunu teslim ediyor ve herkes birbirine şunu söylüyor: Dolu dolu yaşanmış bir ömür, arkada bırakılmış birlerce öğrenci, yüzlerce bilim adamı, yayınlanmış yüzlerce ilmi makale ve araştırma, ders kitapları, gerek üniversitede ve gerekse tannı camiasında yapılmış şerefli ve büyük hizmetler. 

Orhan Hoca’nın eksiksik olarak bütün yönlerini anlatabilmek ve hele hele kağıda dökebilmek son derece zor, halta imkansız; ama herşeye rağmen, onu bir nebzecik bile olsa, yakınında bulunmuş birisi olarak başkalarına anlatmaya gayret etmek bizim için mukaddes bir vecibe! 

Orhan Düzgüneş 1917 yılında İstanbul'da Rumeli Kavağı’nda dünyaya gelmiş, baba tarafı Lofça’lı, anne tarafı Gcredeli’dir. ilkokulu Gcredede, Liseyi Kastamonu’da ve Üniversite’yi de Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde okumuş, askerlik hizmetini yedek subay olarak tamamlamış ve 
1940 yılında Ziraat Fakültesine asistan olmuştur, ikinci Cihan Harbinde 
tekrar askere alman Orhan Düzgüneş, 1942 yılında yeniden asistanlığa dönmüştür. 


* A.Ü. Ziruui Fakültesi 
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Prof. Dr. Orhan DUzgüneş okuduğu bütün okulları birincilikle bitirmiş, pırıl pırıl bir zekâ sahibi, gayretli ve.azimli bir fani idi. 1946 yılında Amerika Birleşik Devletlerinin Kaliforniya Ünivcrsitesi’ne gönderilen DUzgüneş; uzunca bir süre, 1950 yılına kadar orada Genetik, Biyomctri ve Hayvan Islahı konularında ihtisas yapmıştır. Burada gerçekleştirdiği, bir araştırma vesilesi ile Amerikan Bilim Geliştirme Derneğine üye seçilmiştir. 1950 yılında yurda döndükten sonra 1951’de Doçent olan Orhan Dlizgüneş, 1957 yılında Profesörlüğe yükselmiştir. Ankara Ziraat Fakültesinde Genetik, istatistik ve Hayvan Islahı derslerini okutmuş ve kitaplarını yazmış olan büyük insan, bu ilimlerin Türkiye’ye getirilmesinde öncülük etmiştir. Orhan Hoca sadece Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde değil, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Kara Harb Okulunda ve Gülhanc Askeri Tıp Akademisinde de uzun yıllar Genetik ve İstatistik dersleri vermiştir. 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun kurulduğu 1963 
yılından itibaren yedi yıl süre ile Veteriner ve Hayvancılık Grubu’nun yürütme komitesinde üyelik yapan Orhan DUzgüneş Hoca, 1985 yılında TÜBİTAK hizmet ödülünü almıştır. DUzgüneş Hoca’nın bir kısmı yabancı ülkelerde olmak üzere, çok sayıda yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. 
Genetik, İstatistik, Hayvan Islahının Esasları, Genetikçi Gözü ile Evrim en önemli eserleridir. 

Prof. Dr. Orhan DUzgüneş 1968 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, 1965 yılında Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı, uzun yıllar Ülkücü öğretmen ve Öğretim Üyeleri Derneği Genel Başkanlığı, yine uzun yıllar Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı Genel Başkanlığı, bir ara Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 1973 yılında Ankara Türk Ocağı Şube Başkanlığı ve 1974 ile 1994 yılları arasında tam 20 yıl Türk Ocakları Genel Başkanlığı yapmıştır. Bu süre, 84 yıllık Türk Ocakları tarihinde Hamdullah Suphi Tanrıöver’dcn sonra ikinci en uzun süren başkanlık görevidir. 

Orhan DUzgüneş Hoca ilimle tevazuyu en iyi şekilde hazmetmiş ender şahsiyetlerden biriydi. O büyük insan çok yönlü, iyi huylu kendini milletine ve mesleğine adamış, kadife gibi bir yapıya sahipti. Yaptığı her işin ve hareketin vatana ve millete ne faydası olacak diye önceden düşünürdü. 
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Ben, Orhan Hocayı 1962 yılında A.Ü. Ziraat Fakültesine öğrenci olarak başladığımda tanıdım. Aslında, ben Tarla Bitkileri Bölümünde öğrenci idim. 
Hoca ise Zootekni Bölümünde Profesördü. Bizim fakültenin kampüsünde Dekanlık binası ile Veteriner Fakültesinin saatli binası arasında uzunca bir yol vardır ve bu yolun iki yanında da Ziraat Fakültesinin bölüm binaları ile iyi dizayn edilmiş bahçesi bulunmaktadır. Bilhassa yaz ve bahar aylarında, bu yolun iki yanındaki bahçede, ağaçların altında öğle yemeklerinden sonra dinlenen hocalar grup grup oturur ve günlek meseleleri ve bilimsel konuları tartışırlardı. Bir defasında, şöyle yakın bir mesafeden böyle bir grubun tartışmasını dinledim, gruptakilerin hepsi oturuyordu ve onların arasında ayakta duran ufak tefek bir adam sürekli konuşuyordu ve hemen hemen herkesi ikna ediyor ve herkese söz yetiştiriyordu. Bugün tartışmanın konularını bile pek hatırlayamıyorum, yalnız bu herkesi dinleten ve ikna eden adamın kim olduğunu çok merak etmiştim. Öğrenmek için bayağı gayret sarfettim, bu kişinin Orhan Dtizgüneş olduğunu. Genetik Biyometri Hocalığı yaptığını, onun derslerinden geçenlerin kolayca fakülteyi bitireceğini anlattılar. Hemen merakla sordum, “Peki bu dersleri Tarla Bölümündeki öğrencilerde alıyor mu?” cevap “Evet” idi. 

Daha sonra Orhan Hoca ile Fakültenin ikinci sınıfında ders alarak tanıştık ve ben onun derslerine herkes gibi çok iyi çalışarak ve iyi not alarak geçtim. 
O Dekanlığa vekâlet ediyordu, ben Talebe Derneği Başkanlığı yapıyordum. 
Bir defasında beni ve arkadaşlarını şikayet üzerine Dekanlığa çağırdı, öğrenciler arasında ayrıcalık yaptığımızı, bunun doğru olmadığını bize söyledi, biz de söylenenlerin yanlığı olduğunu, bizi “Türkçülük ve Turancılıkla suçlayanların marksistler olduğunu kendisine anlatmaya çalıştık, fakat pek de ikna edemedik ki, bizi sert bir şekilde makamından uzaklaştırdı. O zamanlar Orhan Hoca saf bir bilim adamı idi, ne zamanki 1968 yılından sonra marksistlcrin, vatan ve millet düşmanlarının bölücülük faaliyetleri şiddetini artırdı ve nihayet 1969 yılında Dekanlığı sırasında odasını basıp koltuğunu yaktılar. 
Hoca işte o zaman meseleyi idrak etmişti. 

O tarihten sonra tam bir genç ülkücü idealizmi ile yaşayarak ülkücülüğü öğrendi, prensiplerini hayatına uyguladı, fakat bütün bunlara rağmen ilmi 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tarafsızlığını hiç bir vakit gözardı etmedi. Orhan Hoca özellikle 1971’den sonra, gerek Ülkücü Öğretmen ve Öğretim Üyeleri Derneği Genel Başkanı olarak, gerekse Türk Ocakları Genel Başkanı olarak, bir derviş misali bütün Anadolu’yu gezerek, özellikle okumuşlarımıza vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünün önemini anlatmıştı. 1982-1985 yıllan arasında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ve 1986-1992 yıllarında da Türk Ocaklarında olmak üzere 10 yıla yakın bir süre yardımcılığını yapmış bir insan olarak, şunu söyleyebilirim ki, Orhan Düzgüneş bir ilim evliyası idi. O bütü ömrünü milletine adamış, Türkçü, Turancı ve her tarafa nur saçmış, hiç bir vakit mesleğini ve ilmi çalışmalarını ikinci plana itmemiş parlak bir yıldızdı, hayatı boyunca insanlara, özellikle gençlere ışıklarıyla kılavuzluk etti, yol gösterdi, işte 27 Haziran 1996 günü bir yıldız söndü ve kaydı, ebediyete intikal etti. 

Orhan Hoca hayatı boyunca kendi özel işlerini sadece yaşamını devam ettirebilecek kadar takip etti. Son derece çalışkandı, gece çok az uyuduğunu söylerdi, pek çok bilim adamı gibi evi ile fazla meşgul olamazdı. Çok iyi hatırlıyorum. Bayramları ziyaretine giderdik; bir defasında bizi evinin balkonunda oturtmak için bir masa ve sandalye bulamadı, muhterem aziz eşi Prof. 
Dr. Zcliha DÜZGÜNEŞ (Allah O’na rahmet eylesin) bize dönerek “Hocaya ömrü boyunca söyledim, bu balkona bir masa ile dört sandalye aldıramadım” demişti ve ben de fırsattan istifade benim hanıma dönerek “bak bilim adamı ile evlenenin hali budur” diye böbürlenmiştim. Bunu Hoca’nın hayatından sadece bir enstantane diye anlattım. 

Aziz Hocam, yerinde rahat uyu, mekânın cennet olsun. Hayırlı haleflerin senin yolunda ayrılmayacaklar ve senin izini takip edeceklerdir. Müsterih ol! 
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BÎR CİDDİYET VE TEVAZU ADAMI: 
PROF. DR. ORHAN DÜZGÜNEŞ 

Prof. Dr. Orhan KAVUNCU* 


Orhan Düzgiincş hoca, birçoklarının olduğu gibi, benim de hem üniversiteden hocam, hem de milliyetçi derneklerde “başkan”ım veya “aksakar’ımdı. 
Ondan çok şeyler öğrendim. İki tanesi sanıyorum diğerlerinden daha önemli: Hocanın ciddiyetle ele almadığı iş yoktu. Birçoğumuzun “aman canım” veya “şöyle bir bakalım” diye üstünkörü, hocanın ifadesiyle yalap-şalap yapıverdiğimiz işler vardır. Hocanın hayatında böyle bir iş yaptığını sanmıyorum. Bir öğrenci soru sormaya gelse, onu, eğer vakti varsa, karşısına alır ve birkaç saatini ayırırdı. Yani asistanlarının, bıktığı, ciddiye almadığı işleri hoca ciddiye alırdı. Mütecessis ve terakkiperverdi. 

İkincisini anlamak için hocanın bazı özelliklerini bilmek gerekir. Hoca, 1970’lere kadar tam bir bilim adamı anlayışıyla, mesleğinden, yani genetik, istatistik ve hayvan ıslahından başka bir işle meşgul olmamıştı. Bolu-Gerede’den çıkmış, Kastamonu Lisesi’ni bitirmiş (Rahmetli Dr. Fethi Tevetoğlu’nun sınıf arkadaşı). Ziraat Fakültesinin Zooteknik Bölümünde yüksek tahsilini tamamlamıştı. Lise ve üniversiteden birincilikle mezun olmuştu. Doktoradan sonra gittiği Amerika’da Genetik masteri yapmış, doçent olduktan sonra Amerika’ya yine gitmişti. Benim kendisini yakından tanımaya başladığım 1968’de Ziraat Fakültesi dekanı idi. Daha önce de Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı yapmıştı. Batılı bir anlayış, İlmî bir zihniyet ve meslek aşkı... Hoca o yıllarda işte böyle bir insandı. 

Türkiye’nin içine düşürülmek istendiği komünist badireyi görmekte gecikmedi ve rahmetli eşi Zeliha hanımın da milliyetçi kadınlar derneğinde çalışıyor olmasından kaynaklanan bir tanıma imkânı ile. Ziraat Fakültesi’ndeki 


* Adana Milletvekili 


- 111 ~ 







biz milliyetçi-ülkücü öğrencilerini kısa zamanda sevdi ve telkinlerimizle nıi\_ liyetçi-ülkücli derneklerde görev aldı. Kendisini o yıllardan sonra, yani 45 yt\. 
şından sonra, milliyetçi bir entellektiiel olarak yetiştirmeye başladı. Hiçbir z^. 
man öğrenme cchdini kaybetmedi. Ameliyat olduğu bir sırada, yanılmıyor sam 1975’lcrde, kendisine Yılmaz Öztuna’mn Büyük Türkiye Tarihi ile Mu^_ lafa N. Scpetçioğlu'nun Kilit, Anahtar, Kapı, Konak, Çatı roman serisini h^_ diye etmiştik. Ev istirahatı sırasında bunları zevkle okuduğunu farketmiştiih. 
Milliyetçiliğin bir ilim anlayışıyla kavramaya çalıştığı ve “milliyetçilik” ilmini içtimai ilimler arasında saydığı için, kendisini daima ve gerçek bir tevaz\j ile, milliyetçi hocaların talebesi saydı, öğrenmeye devam etli. Orhan Diizgüneş kendisini, milliyetçi bir entellektüel, bir teorisyen değil, bir uygulama cı kabul etti. Nur içinde yatsın. 

O öğrencilik yıllarımda yaz tatilinden Ankara'ya döndüğüm birgün h 0 _ çayla fakültede karşılaştık. Elini öptüm. Önce rahatsız oldu ve niçin elimi öp. 
lüğümü sordu. Yağcılık ve dalkavukluktan hiç hoşlanmazdı. Ben de bun u< Kahramanmaraş’ta muhitten kazandığım bir saygı ifadesi olarak yaptığımı anlattım. Sanırım memnun olmuştu. 

Türkocağı Ankara şubesinde gençlerle sohbet ediyordu. O ‘^milliyetçilik talebesi” tavrını hiç bozmadan, “çocuklar” dedi, “düşünüyorum da biz milliyetçiler geçmişimizle övünüyoruz. Ya bizden sonrakiler kiminle övünecek? 
Milliyetçilik, gelecek nesillere övünecekleri bir şeyler bırakabilme cchdidir. 
Siz buna tarih yapma şuuru da diyebilirsiniz!” işte ikinci önemli öğrendiğim bu idi. 

Hocam siyasete girme kararıma çok üzülmüştü. Aday adayı olmak üzçrc üniversitedeki görevimden istifa ettiğimin ertesi günü fakültemdeki odama geldi ve “iyi etmedin. Sen üniversitede kalmalıydın. Sen ilim dünyasına mal olacaktın. “Cevaben “Hocam” dedim, “Hemen bir oturun bayirlı uğurlu olsun deyin, ondan sonra yine tenkidinizi yaparsınız.” Cevaptan tatmin olmuş değildi ki, “ilimde dünya çapında isim olacak diye güvendiğim iki kişi vardı; önce Şaban (Kara t aş), şimdi de sen. Yanlış yaptınız.” 
Hocama saygım dolayısı ile cevap vermedim ama düşündüm hafızam beni gerilere götürdü... 


1986 yılı başları idi. Tlirk Ocakları, 1980'de yapmak istediği, ancak 12 
Eylül ihtilalinin faaliyetten menetmesi yüzünden gerçekleştiremediği entellektiiel atılım kararı ile yeni faaliyet dönemini başlatmıştı. 

Türk Ocakları 1918'de İstanbul tngilizlcr tarafından birinci defa kapatılmış, cumhuriyetin kuruluş yıllarında Ankara’da ikinci defa açılmış, 193 Tde ikinci defa kapatılmış, 1949’da üçüncü defa açıldıktan sonra hiç kapatılmamıştır. Ancak 1971 ’de dönemin hükümeti binasını elinden alınca, küçülmüş, şubeleri kapatılmış bir dernek olarak 1980’e kadar, sadece hukuki varlığım devam ettirmişti. Orhan Düzgüneş hoca 1974'deıı I994’e kadar 20 yıl Türk Ocakları Umumi Reisidir. 1980’de de Türk Ocakları muhtemelen “Kamu Yararına Çalışır Dernek” statüsü sebebiyle kapatılmamış, faaliyeti durdurulmuştur. 

Bu yeni faaliyet döneminde arkadaşlar benim de Ankara şubesini kurmamı istiyorlardı. Ancak ben de Kanada'da iki yıl çalışıp yurda döndükten sonra henüz doçent olmuş, genç bir ilim adamı olarak, ilim dışındaki bütün uğraşlarımı bırakmak niyetinde idim. Ve bu yüzden arkadaşlarımın isteğini geri çeviriyordum. Bir gün Düzgüneş hocam odama geldi ve bana, “ciddi konuşacağız. 1974’ü hatırla. Beni odamdan alıp, bir ticari araba ile Necatibey Caddesi’nde polis karakolunun karşısında bir yere (Üniversiteliler Kültür Derneği) götürmüştüm. Orada bir kongre vardı. Ben de, şimdi senin yaptığın gibi ilimle uğraşıyor ve dünya çapında bir insan olmak istiyordum. Hangi derneğin kongresi idi ve ben orada ne olmuştum? Söyle bakalım dedi. Hoca, o kongrede Ankara Tiirkocağı Başkanı olmuş ve aynı yıl Genel Başkanlığa seçilmişti. Konuşmasına şöyle devam etti: “Memleket ciddi bir kaosa sürükleniyordu ve bana ihtiyacı vardı. Memleketini elden gittikten sonra yapacağım ilmin ne kıymeti vardı! Ben ilmimi memleket için \apıyordıım. Bu düşüncelerle verdiğim karardan şimdi de hiç pişman değilim. Belki dünya çapında bir ilim adamı olamadım ama, Türk milliyetçiliği fikrinin milli eğitim camiasında bir bütün >ıırt sathında beniınscnımsiııde bir katkım oldu. Bu da bana yeterli manc\i hazzı veriyor Hadi bakalım, bu işler parayla değil, sırayla. Simdi de sıra sende. ! iirk Oca \nk:ıra Şu- 



besi’ni kur ve millete hizmet et. Merak etme, bunun sevabı yapamayacağın ilimden daha fazla olur.” 

Bu itiraz edilemeyecek gerekçelerle beni Türk Ocağı işine koşturan hocam on yıl sonra benim siyasete girmeme karşı çıkıyordu. Gerçi Türk Ocağı’ndaki hizmet ile siyasi bir partideki hizmet aynı kategoride değildi ama, siyasetin “millete hizmet” geniş anlamıyla, ikisi de siyasetti. Allah rahmet eylesin. 
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HOCAMIN HERŞEYt GÜZELDİ. 

ÖLÜMÜ DE... 

Prof. I)r. Orhan Arslan* 


Çok isteyerek girdiğim Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesindeki daha ilk günlerimde, derslerinin zorluğu ve prensip sahibi olması bakımından sert, ancak bilim seviyesi bakımından ülke standardlarının üstünde olan bir büyük hocadan sitayişle bahsedildiğini duyardım: Prof. Dr. Orhan Düzgiineş... Genetik ve Biyometri derslerini ilk defa Türkiye’ye sokan bu bilim adamının dersleri, aynı zamanda mezuniyet dersi olarak da tanınıyordu. Kendisine hiçbir şekilde torpil ve iltimas işlemez bu Hoca, herkesin ilim yolundaki idealiydi. 

1968 öğrenci olaylarının “İşgal de birdir boykot da” denildiği o en sıcak 
ve hareketli günlerinde Hocamızı Ziraat Fakültesinin Dekanı olarak gördük. 
Fakültenin içinde çıkılmaz işlerini ancak O çözebilirdi. Ben o günlerde, öğrencilikten yeni çıkmış çiçeği burnunda asistandım ve işgal-boykot olaylarının yeni başladığı zamanların odası tahrip edilen ve masası özellikle kırılan iki kişiden biriydim (Diğeri aziz dostum Dr. Mehmet Akdaş idi). Rahmetli Hocamı, işgalci ve boykoteu öğrencilerin problemlerini çözmek için, yurdun kantininde onlarla safiyane toplantılar yaparkan çok görmüşüzdür. 

Hocam samimi gayretlerle öğrencilerin meselelerini çözmek için gecesini gündüzüne katmaktaydı ve kendi bilimsel mantıkıyla, problemi çözerek işgal ve boykota son verdireceğine yürekten inanmaktaydı. Bu gaye için çok uğraştı, çok ter döktü. Öğrenci istekleri O’na göre basitti. Zaten öğrenciler de aynı şeyi söylemiyorlar mıydı. Kitaplar ucuzlasın, teksirler yeniden basılsın, bazı derslerden devam mecburiyeti kaldırılsın, yemek Fiyatları indirilsin, yurt şartları düzeltilsin vb. Bir bilim adamı ve bir Dekan için böyleşine kolay problemler ne idi ki. 


* Ga/i Üniversitesi, Ga/i Eğitim Fakültesi 
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Ancak öğrencilerin asıl isteklerinin, Türkiye’yi komünizmin kucağına il. 
mek, vatanı bölmek ve ülkeyi çıkmaza sokarak yıkmak gibi maceralar oldu, ğunu, koltuğunu dekanlık binasının önündeki balkondan sarkıtılarak yakıldı, ğı zaman anladı ve tam anlamıyla şoke oldu. Hiç şaşmayan ve her zaman doğ. 
ruyu yakalayan bilimsel zekâsı ilk defa yanılmıştı. 68 kuşağının bazılarında keşfettiği bu gerçeği o kadar net ve açık gördü ki, hayatının geriye kalan kıs. 
mim, bir mübarek derviş safiyetiyle sadece o sahtekar ve bölücü zihniyeti^ mücadeleye adeta vakfetti. ÜLKÜ-BİR Genel Başkanlığı, 20 yıl süren Tür^ Ocakları Umumi Reisliği, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Gcnq Başkanlığı, Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfı Başkanlığı (ki bu görev üzerin, dcykeıı Hakka yürüdü) bu faaliyetlerin bazısıdır. 

Bir faninin ömrü içerisinde, yukarıdaki görevlerin ne kadar hoş ve güze) görevler olduğu açıktır. Aslında yazımızın başlığında da bu durumu vurgulamak istedim: Hocamın herşeyi güzeldi. Bütün ömrü içerisinde yaptığı her işi etrafındakiler tarafından hep en iyi ve mükemmel olarak kabul edilmiştir. 

Hocamın A.Ü. Ziraat Fakültesinde yapılan Meslekte 50. Yıl toplantısını hatırlıyorum. Hocamın arkadaşları, öğrencileri ve sevenleri hep oradaydı. Hele sevenleri... Aslında Rahmetli Hocamı herkes seviyordu, dost düşman herkes tarafından seviliyordu. O toplantıda Hocam herkes tarafından adeta bir övgü ve sevgi yarışıyla göklere çıkartılmıştı. Ben de toplantıyla ilgili olarak “Ziraat Mühendisliği” dergisinde bir yazı yazmıştım. Yazının başlığı “Bu Nü G üzel Toplantı” idi. Hocamın hakka yürüyüşünü de, yine güzellikler duyarak ve güzellikler içinde yazmak mukaddermiş. 

Hocamın ilmi güzel, ahlakı güzel, dostlan güzel, kısaca hayatı güzeldi, öğrencilerime, diğer kitaplardan daha ziyade O’nun Genetik kitabını tavsiye ederdim. Ben de derslerimde esas olarak o kitabı takip ederdim. Zira, O’nun eserinden daha güzel Genetik kitabı mevcut değildir. Bana göre, O'na ulaşmak da o kadar kolay değildir. Zaman zaman. Hocamın kitabındaki bazı etimle ve kavramları, O ndan larklı anlatmak ve söylemek gibi hevese kapılırım. 
Fakat her seterinde, kendime göre anlattığım zaman, anlamda noksanlık oluyordu, hatta çoğu zaman ifadeler yanlış bile oluyordu. 

Bir gün durtımu, keyifli olduğu zaman kendisine açtım. Dedim ki: “Hocam, nasıl oluyor da sizinkinden farklı söylediğim zaman, anlam noksanlığı oluyor? Mutlaka sizin yazdığınız gibi mi söylemeliyiz?” Verdiği cevabı, bilimsel çalışmanın sırrı olarak herkese her zaman anlatırım: “Senin bozamadığın o cümleleri ben, konuya tam anlamıyla teksif olduktan sonra en az 5-6 tekrardan sonra yazmışımdır. Bilir misin aslanım, ben hayatımda 4 saatten fazla biç uyumadım ve sürekli çalıştım” (Not: Hocam, aslanım dediği zaman kızgınlık, sitem, sevgi vb. Karışımı duygularıyla çok önemli bir şey söyleyecek demektir.) 

Bu sevecen ve tatlı adam, bizlere çok yakındı ve bizleri çok seviyordu. 
Bizlerden çok şeyler bekliyordu.Kendi yaptıklarının ciddiyetini biliyor, ancak hiç yeterli görmüyordu. Biz de kendisini çok sevdik. Allah şahit, babamızdan üstün tuttuk. 

Vefatından altı gün önceydi. 21 Haziran’da Sayın Cumhurbaşkanı’nı Türk Ocakları Merkez Heyeti olarak ziyaret edecektik. Hocamla evinin önündeki caddede buluştuk ve Acar Ağabeyim’in Koza Sokağındaki bürosuna gittik. 
Arabaya bindiğinde nefesi dar gibiydi. Biraz sakinleştikten sonra, “Evrim kitabından öğrencilerime sattığım 12 adedinin parasını verdiğimde: “Bu para Vakfın, bana niye veriyorsun?” demişti. Bununla birlikte sembolik bir fiyatla da olsa kitabının satılmasından memnun olmuştu. 

Acar Ağabey’in bürosunda randevu vakti için zaman öldürürken, bir ara nasıl olduysa. Genel Başkamın Nuri Giirgür ile. Sayın Bakanım Ayvaz Gökdemir, önemsiz bir konu olmasına rağmen tatlı bir şekilde, atışmaya başladılar. Doğrusu ikisi de birbirlerine çok güzel tarizlerde bulunuyorlar ve diğeri¬ nin açığını bulmaya çalışıyorlardı. Hepimiz susmuş ve bu güzel atışmayı dinliyorduk. Bir ara sükut oldu ve Hocam gülerek ve espri yaparak ortaya; “Bunlar ne güzel konuşuyorlar. Ben böyle güzel konuşamıyorum işte” demişti. Ben yanında oturuyordum ve kahkahalarla gülerek, bu sevecen, bu tevazu dolu ve tatlı ifadenin sahibinin boynuna sarılarak kucaklamıştım. Bir kaç dakika sonra. Hocamın boynuna bir daha sarılarak, aynı esprisini hatırlamıştım. 

Rahmetli Hocam... Sizi dalın çok anlatacağız ve sizi çok arayacağız. 
Mekanın cennet, Allah’ın rahmeti üzerinize olsun. 

Bu dünyada sizinle beraber olmaktan mutluyduk. İnşallah cennette de beraber oluruz. Nur içinde yatın. 
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MESLEĞİMİZİN BÜYÜĞÜ 


Rama/an Tekeli * 


Mesleğimizin bir büyüğünü daha kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 
79 yıllık hayatının büyük bir bölümünde yoğun emek verdiği Türk tarım camiasının başı sağolsun. 

Orhan Bey mesleğine aşık bir insan olarak, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne ilk adımını attığı 1934 yılından vefatına kadar geçen 62 yıllık süre¬ de mesleği ve mcslekdaşlan adına unutulmaz hizmetlerde bulundu. Takdire şayan olabilecek, Genetik, İstatistik ve Islah çalışmaları, daha uzun yıllar rehber olma özelliğini koruyacak gibi görünüyor. O'nun yazdığı ders kitapları geçmişten bugüne yüzlerce talebeye bilgi kaynağı oldu. Bugün nice profesörler onun talebesi olmakla gurur duymaktadırlar. 

Mesleğimiz adına gerek yazılı gerekse sohbetler esnasında ortaya koyduğu düşüncelerini defalarca gözden geçirmekte büyük faydalar olacağı kanaatindeyim. Çünkü mesleğini çok sevmenin verdiği azim ve şevkle hep doğruları ortaya koyduğuna inanmaktayım. Son yıllarda önemli bir ilerleme kaydedemeyen Türk tarımının meselelerine ilişkin çözüm yollarını, Cumhurbaşkanlarından Bakanlara, politikacılardan meslektaşlarına ve öğrencilere kadar hemen hemen her kesime bıkmadan usanmadan anlatmaya çalışmış ve bu yönde çok büyük mücadeleler vermiştir. 

Ancak üzülerek ifade edeyim ki; O’nun uygulamalara ait düşünceleri, başta politikacılar olmak üzere bütün tarım camiasında ittifakla kabul görmesine rağmen, çoğu kez kağıt üzerinde kalmıştır. Zaten son zamanlarda da bu duruma oldukça üzülmekle beraber yine de yoğun çabalarına şahit olmuşuzdur. 
Ümit ederim, ondan bi/lere kalan düşüncelerini uygulamaya şevketine çabalarına meslekdaşlarımız sahip çıkarlar. 


* Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfı Yün. Kur. Üyesi 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Orhan DÜZGÜNEŞ; mesleğin onurunu yaşatacak olan meslekdaşlarına büyük değer veren, onları çok seven ve hep onlarla birlikte olmayı arzu eden bir insandı. Nitekim iki dönem Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı ile 1985-1993 yılları arasında Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Genel Başkanlığf m yapmıştır. Bu dönemlerde de Ziraat Mühendisliğine büyük hizmetlerde bulunmuştur. Ve son olarak da benim de yönetiminde bulunduğum Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfı’mn Başkanlığı*m yürütmekteydi. 

Ziraat Mühendislerinin çalışma şartlarını içeren tüzüğün çıkarılması onun gayretleriyle olmuştur. Son zamanlarda ortaya atılan Hayvancılık ve Su Ürünleri Müsteşarlığı olayına da karşı çıkmakla beraber, gene politikacılar nezdinde büyük mücadeleler vermiştir. Onun verdiği mücadeleleri devam ettirmek te onun meslekdaşları olarak bizlcre düşüyor. 

Mesleğine ve meslekdaşlarına hizmet yolunda bir ömür tüketen ve son nefesine kadar mesleğini düşünen bir büyüğümüzü kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığımı bir kez daha ifade ederek, merhuma Cenab-ı Hak’tan rahmet, camiamıza başsağlığı dilerim. 
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BİLİM ADAMI - ÜLKÜ ADAMI - 
FAZİLET SAHİBİ BİR BÜYÜK İNSAN 

Ali GÜNGÖR* 


işim münasebetiyle Ankara dışında, Tarsus’ta bulunduğum sırada, televizyon haberlerini dinlerken haberdar oldum. İnsanın çok yakın olduğu birisini kaybetmesi ayrı bir duygu. Bu duyguyu rahmetli Süleyman ÖZMEN’den başlayarak defalarca yaşadım. Çok sayıda arkadaşımız şahadet şerbetini içti, birçoğu başka başka sebeplerle aramızdan ayrıldı. Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yakın bir zaman öncesinde Süleyman KOÇEL kardeşimizdi, şimdi değerli hocam Prof. Dr. Orhan D ÜZGÜN EŞ... 

Hocam dedikten sonra. Prof. Dr.'unu yazmasam mı acaba diye düşündüm. 
Çünkü günümüzde Prof. Dr.’lar çoğalırken, içten gelerek “Hocam” diye hitap edebileceğimiz gerçek hocalar o kadar azaldı ki; Prof. Dr.'unu yazarsam Hoca'nın o tartışılmaz değerine sanki leke süreceğimden korktum. Ama zor bulunsa da, hem Hoca, hem de Prof. Dr. olabilenler günümüzde de vardı ve Orhan DÜZGÜNEŞ bu az bulunanlardan biriydi. 

Hoca ile 1968 öğrenci olaylarının şiddete dönüştüğü yıllarda tanıştım. 
Aradan geçen uzun yıllar için acı, tatlı çok sayıda hatıram oldu. Bunlar içerisinde Hoca ile MHP Genel Başkanı Alparslan TÜRKEŞ’in tanışmasını ve konuşmalarını temin için Kızılay’daki bir avukat ağabeyin bürosuna birlikte girişimiz benim için en mutluluk verici olanlarından birisiydi. Zira gerçek bir Ülkü Adamı'ııda bulunması gereken bütün vasıllara sahip olan Hoca, o tarihten itibaren fiilen Ülkücü Hareket'in içinde yer almış ve Ülkücü Hareket’in önderlerinden birisi olmuştur. 

ÜLKÜ-BİR Genel Başkanı, Türk Ocakları Umum Reisi, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı ve Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfı Genel Başkanı Orhan DÜZGÜNEŞ... 


♦ Ziraat Yliksek Müh. 




O’nu aynı zamanda adaletten kaynağını alan prensip sahibi bir insan olarak tanıdım. Hemen bütün öğretim üyelerinin kendi yandaklarım kayırdığı, imtihan sorularını verdiği, dersi bilmeden sınıf geçirdiği, yanına asistan olarak aldığı dönemlerde dahi, bütün bunları bildiği ve kendisine hatırlatıldığı halde, adaletten şaşmamış, prensibini bozmamıştır. Herkes bilir ki, Hoca’nm dersinden bilen geçer, bilemeyen kalırdı. 

Sanırım bu prensibini bir defa bozdu ve benim hatırım için bozdu. Birlik Genel Başkanı olarak görev yaptığım dönemde, öğrenci arkadaşlarımızdan birisi Hoca’nın dersini son hakkına kadar verememiş ve belge alarak okuldan ayrılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. Çok sayıda kişiyi ve öğretim üyesini ricacı gönderdiği halde Hoca prensibini bozmamıştı. Son ümit olarak bana geldiğini söyledi. Hocam’ın prensiplerinin doğruluğuna bütün kalbimle inandığım halde, prensip ile bir gencin istikbalini tarttığımda, o gün için gencin istikbali daha ağır geldi. Bu duygu ve düşüncemi de aktararak Hoca’dan genç arkadaşımızı geçirmesini rica ettim. Genç arkadaşımız sınıfı geçti ve daha sonra Ziraat Yük. Müh. olarak hayata atıldı. Aradan geçen bunca zamandan sonra ve O Büyük İnsan’ın aramızdan ayrıldığı şu anda, yeniden düşünüyorum, acaba doğru mu yaptım? 

Yüce Peygamberimiz “Ölülerinizi arkalarından hayırla yad edin” buyurmuşlar. Öyle olmasa da; hatalı yönlerini, kötü taraflarını yazacak ya da konuşacak olsak. Hoca için ne söylenebilirdi ki.. O hiç bir dünya menfaati için şahsi hesap yapmamıştır. İnançlarında samimi ve saftır. Bunu, O’nu tanıyan herkes bilir. Bu yüzden zaman zaman O’nu istismar etmek isteyen kişi ve gruplar olmuştur. Bazen başarılı da olmuşlardır. Ama O, keskin zekâsı ile böyle durumlardan kısa süre içinde sıyrılmasını da bilen bir insan olmuştur. 
Buna kusur denirmiydi acaba? Kusur ise, O’nun fazletindcn kaynaklanan bu kusur, O’nun mu, yoksa diğerlerinin mi olur? 

Camiamız bir Bilim Adamı'm, bir Ülkü Adamı’m, bir prensip ve fazilet sahibi insanını kaybetti. Başımız sağ olsun. Yüce Peygamberimiz “Her nüi’mine ölüm muhakkak hayırlıdır.” buyurmuşlar. Hocamız ölümü ile de hayra erişen müzminlerden olmuştur inşallah... 
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ORHAN DÜZGÜNEŞ HOCAMIN ARDINDAN 

Alâaddin KORKMAZ* 


Orhan Düzgüncş Hocamızı ebedî aleme yolcu ettik. Bütün ölümler gibi onunki de kolay alışılır gibi değil. Çok ani geldi. Bizim camia için “veda” sayılabilecek son görüşmenin 21 Hazirandaki Cumhurbaşkanı ziyareti vesilesiyle olduğu anlaşıldı. O ziyarete katılma imkân ve fırsatı bulamamıştım. Ne kadar yanıyorum... 

Orhan Hocam tanıdığım en büyük idealistlerdendi. Aziz okuyucuların yüksek müsaadeleri ile bu vasfını en evvel zikretmek istiyorum. 

Çünkü, bilhassa 1980 sonrasında, insanımızın kör bir hodbinliğe adeta teşvik edildiği; aslında, fıtraten hepimizde çok tesirli bir “güdü” olarak zaten mevcut olan “bencillik” ve “menfaatçilik” duygularının çok baskın hale geldiği netameli ortamlarda bile mefkûreci kişiliğinden hiçbir şey kaybetmemişti. 

Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun. Allah, O’ndan razı olsun. Benim tanıdığım nadir büyük insanlardan biri idi. Babam yaşında idi. Ben de onu kaybetmekle, aziz babamı kaybettiğim 1988 yılındaki kadar müteessir oldum. 
Lütfetmişti, beni “dost”u kabul etmişti. Normal şartlarda, yaş meslek ve ilim bakımından onunla hiçbir ortak yönü bulunmayan, benim gibi birisiyle nihayet “dostluk” kelimesi ile ifade olunabilen bir münasebet içerisinde bulunması mümkün değildi. Benim ona yaklaşabilmeme imkân veren, Hoca’nın “mefkure adamı” kişiliği de, şahsiyetinin diğer önemli unsurları gibi mütevazı, alayişsiz, samimi, dürüst ve mehabetli idi. 

Ömrünün yarısından fazlasını ilme ve birinci sınıf ilim adamı olma yolundaki bitmek tükenmek bilmez bir çalışmaya ayıran Düzgüneş Hoca, belli bir 


Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 




yaştan ve ilim yolunda hedeflerine ulaştıktan ve yeteri kadar “hay-rü halef' yetiştirdikten sonra, aziz vatana hizmet yolunda “birşeyler’i eksik bıraktığını farketmiş ve ilk olarak mesleki bir sendikanın başına geçmişti. “Ülkü Öğretim Üyeleri ve Öğretmenler Sendikası (Ülkü-Sen)”nın Genel Başkanı olduğu 
1970 yıllardan itibaren bir gün bile aksatmadan sosyal ve kültürel faaliyetlerini sürdürdü. Hoca, imanlı bir Türk Milliyetçisi idi. 1974’de Türk Ocakları Umûmi Reisliği'ne getirildi; ama. Ocağın görkemli merkez binasına el konuşmuş ve yegane faaliyet olarak binanın geri alınması mücadelesi kalmıştı. Bu yüzden Türk Ocağı herhangi bir faaliyette bulunmuyordu. Memur sendikaları kapatılınca “Ülkü-Sen”, “Ülkii-Bir” (Ülkücü Öğretmenler ve Öğretim Üyeleri Derneği) adıyla çalışmalarını sürdüren kuruluşun başında da yine Hoca vardı. 

1970-80 arası Türkiyesi “örtülü bir istila” tehlikesi altındaydı ve Diizgüneş Hoca da tam zamanında “cephemde yerini almıştı. “Cephe” diyorum, çünkü milli mukaddesler için kendisine bir “vazife”, bir “misyon” biçen insanlar için o günkü çalışmalar da, bugünkü faaliyetler de gerçekten bir “cephe” hizmetidir. Rahmetli Oğuz Arık’ın eşine ithaf ettiği bir fotoğrafın orijinali bizim Üniversiteliler Kültür Derneği’nde asılı idi. Fotoğrafın ithafı şu idi: “Bir ömrü cephedeymiş gibi geçireceğiz aziz eşim.” 

Orhan Hoca, Ülkü-Bir’de çok mühim hizmetler verdi. 1978'de yönetimi devrederken bu kuruluş Türkiye’nin en ciddi ve itibarlı meslek kuruluşlarından biri idi. 1979'da Türk Ocağı’na bir daire kiralandı ve yeniden aktif hale getirildi, başında Hoca vardı. Ocak kendini toparlamaya çalışırken 12 Eylül geldi ve bütün derneklerle birlikte Türk Ocağı’mn faaliyetleri de durduruldu ve ancak beş sene sonra yeniden faaliyete geçmesine izin verildi. 

Türk Ocağı’mn “üçüncü diriliş devresi” diyebileceğimiz bu yeni devresinde Hoca aktif, heyecanlı ve gayretli bir rol aldı. İki senede elliye yakın şube kuruldu; Ocak, tarihindeki ihtişam ve müessiriyetine kavuştu. 1990’dan sonra ısrarla Ocak Umumi Reisliği’nden ayrılmak istedi. Maksadı, kendince makuldü: Yaşı ilerlemişti, biraz da başkaları hizmeti götürmeliydi. Bu arada, üzerinde Türk Ziraat Yüksek Mühendislri Birliği ve Vakfı Başkanlığı da vardı. 1994’de Ocak Reisliğine kesinlikle aday olmadı, iki yıl önce de Birlik başkanlığını devretmişti. Ama, her iki kuruluşun faaliyetlerine de heyecanından hiç eksilme olmaksızın, iştirak etti. Türk Ocağı’ndaki en son görevi, geçtiğimiz Mayısta yapılan 31. Büyük Kurultay’ın Başkanlığı idi. Ocak yönetiminin, sevdiği ve taktir ettiği ellerde olmasından büyük bir memnuniyet duyuyordu. 
1988’de kurduğumuz Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’na Yalova’daki arazisinin mühim bir kısmını vakfetmişti. Elde ettiği ilmi birikimin kendisine, inanç dünyamızla ilgili olarak, verdiği bir vazife daha olduğuna inanıyordu. 
Bilindiği gibi kendisi, genetik-istatistik disiplinin Türkiye’deki kurucusu idi. 
Darvvin nazariyesi dolayısıyla milletimizin imanı da, sözümona “bilimsellik”, “çağdaşlık” gibi kavramlarla örtülerek belli bir saldırı ile karşı karşıya idi. Hoca, bu konuda bir eser yazmak istiyordu. İki yıl önce bu konuda bir kitap yazdı ve neşretti. 

Allah biliyor ki, yaradılışın özündeki gayeye uygun olarak yaşadı, vazife ve eserlerini tamamladı, elden ayaktan düşmeden ve kimseye muhtaç olmadan ebedi aleme göçtü. 

Milliyetçi idi, mümin idi, alim idi, fazıl idi, “insan” idi... Ömrünün son yıllarında hareket güçlüğü çeken eşi Zeliha Hanım’a nasıl bir şefkatle baktığına yakından şahidiz. 

Bir abide adam idi Hoca. “Bu adamın hiç nefsi yok!” dedirtecek kadar mütevazı idi. Ama, başta ilmi olmak üzere, imanı ve vatanseverliği ile elde ettiği çok büyük bir itibarı vardı. O’nun bir çocuk saflığı sadeliğindeki samimiyeti ve herkesi dinlemek ve hiçbir komplekse kapılmaksızın ifade edebildiği kabullenme çok seviliyordu. Tanıdığım ve küfretmesini bilmeyen nadir insanlardan biri idi. Bir defasında milliyetçi öğretmen kıyımı yapan bir Bakana kızmış ve ağzından şöyle bir küfür çıkmıştı: “Eşek yavrusu!”. Yani küfretmesini gerçekten bilmiyordu! 

Nur içinde yat Hocam! Seni ömrüm oldukça özleyeceğim. Üzerimde hakların var, helalleşme fırsatımız olmadı, hakkını helal et! 

Şu yalan dünyadan KÖçiip gidenler 

Ne söylerler, ne bir haber verirler. 
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MESLEK İDEALİZMİNİN ADI: 

Prof. Dr. Orhan DÜZGÜNEŞ 

Süleyman KURT* 


Hangi meslekten olursa olsıın, o mesleğin yücelmesi ve milletine faydalı hizmetlerin üretilmesi ancak idealist ve geniş ufuklu, insanların yetişmesi ile mümkündür. Şıı anda içinde bulunduğumuz durum da gösteriyor ki, bu tip insanlar kolay kolay yetişmiyor. 

Rahmetli Prof. Dr. Orhan Düzgüneş Hoca da, o kolay kolay yetişmeyen insanlarımızdandı. O’nu, her zaman Ziraat Mühendisliğinin, Türk tarımının meseleleriyle içiçe bulmanız mümkündü. O, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliğini ve Vakfını mekan tutar, çevresinde toplanan genç meslektaşları ile fikir teatisinde bulunurdu. Hele her taşında kendi maddi ve manevi katkısı olan Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfı’nın her geçen gün genişmeyen faaliyetlerini görünce sevinir, yeni arayışlara yönelirdi. 

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakffmn öncülüğünde bir araya gelen meslektaşlarımızın mesleki konularda göstermiş oldukları performansı görünce gururlanırdı. Hatta, Vakfın Mayıs ayında yapılan Mali Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen faaliyetlerin artık sıradan olmayıp, prefosyonelee yapılmakta olduğunu ifade ederek, üyelere hedef büyütme mesajları veriyordu. 

İnsanların yaşlandıkça gençlikte sahip oldukları ideallerinin zayıfladığı, hatta küllendiği bilinir. Başka bir ifade ile; gençlikteki göztipek hareketlerin, geniş hayallerin yerini pasif duyguların aldığı bilinmektedir. Halbuki, O'nun şahsında bunun tersini görürdünüz. O yılmadan makaleler yazar, raporlar hazırlar, demeçler verir, tartışmalara girer ve tecrübesini de kullanarak 

* Ziraat Mühendisliği Dergisi Genel Yayın Yönetmeni 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çevresindeki genç meslektaşlarını yönlendirirdi. O, gençlik çağındaki meslektaşlarının çoğundan daha idealist idi ve çabalarına rağmen Türk tarımının içine düşürüldüğü malum durum karşısında ümitsizliğe kapılmadan, daima mücadeleyi tercih edenlerdendi. 

O, bizlere rehber bir mücadele adamı idi. Mücadelesinde mütevaziliği ihmal etmezdi. Mücadelesini hep ilmi zeminlerde vermeye gayret göstermişti. 
Belki de, henüz ilmi sahadaki mücadelesinin bitmediği fikrinde idi. Çünkü, çevresindeki bazı ilim adamlarına, politikaya atılmak konusunda kendisine danıştıklarında, şiddetle karşı çıkıyor, “henüz ilim alanında yapacağınız çok şey var” diyordu. 

Benim gönlümden, merhumun politikaya atılmış olması gerektiği geçerdi hep. Çünkü onun gibi az yetişir idealist ilim adamlarının, politikada mutlaka yer almaları gerektiğini düşünüyorum. Bunun merhum hocamız nezdinde gerçekleşmemiş olmasını, zaman zaman ülkemiz ve tarımımız için bir kayıp olduğunu düşünmüşümdür. 

Kendinden, karınca kararınca birşeyler öğrenebilme bahtiyarlığına erişen bizlcrin dağarcığında daha fazla yerinin olması gerektiği muhakkaktır. Özellikle, onun ülke ve meslek sorunları ile ilgili göstermiş olduğu gayret ve özveriden, “emekliyim” diyerek kenara çekilen büyüklerimiz için, alınacak büyük hisselerin olduğunu biliyorum. Tabii ki, onun o gayret ve özverili çalışmalarından genç meslektaşlarının çıkaracağı dersler daha büyük olacaktır. 

Allah (c.c.), ondan razı olsun, ona rahmet ihsan etsin (amin)! 
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Prof Dr. Düzfiüneş, bir kongrede başkanlık yaparken 
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Orhan Kavımcıı. hocasının elini öperken 
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Amerika'da Türk Dünyası Konferansında 



Öğrenciler ile 
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Ailesi ile 
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Anıtkabir’de defteri imzalarken 



Prof. Dr. Orhan Diiz^üneş, Türk Ocaklarının 80. Kuruluş Yıldönümünde Turgut Özal’la 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Türk Ocakları ve Aydınlar Ocağı yöneticileri ile 



Arkadaşları ile 
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Hacı Bayram Camiinde 



Ebedi ıştıra ha t Rıhına götürülürken 
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66 Çalışmalarımızda güttüğümüz esas .gaye, 
millî birlik ve bütünlüğümüzü parçalatmamak, bilâkis pekiştirmektir. Bunun için bütün vatandaşların Türk olmaktan samimi bir mutluluk ve gurur duymalarını temin etmek üzere, Türk milletinin devlet kurmada ve devlet anlayışında, cemiyet düzenini tesis ve muhafazada, adalette, ahlâkta, insanlıkta, sanatın her kolunda ve askerlikte, hatta ilimde ve teknikte üstün meziyet ve başarılarını İlmî verilere dayanak ortaya koymağa ve bunları çeşitli vasıtalarla bütün vatandaşlara anlatmağa, benimsetmeğe çalışmanın gerekliliğine inanıyoruz. şş 







